
		

Hoe verlangen we ernaar, een wereld 
waarin alle ellende van dit moment 
voorbij is en waarin we voluit en vrij 
kunnen leven. Wek mijn zachtheid 
weer, zingt de dichter Oosterhuis.
Jezus vierde met zijn leerlingen 
Pesach, het joodse paasfeest. Dat was 
en is het feest van bevrijding. Niet 
langer de ellende in dat angstland 
Egypte, waar slavernij en onder-
drukking aan de orde van de dag 
waren. Maar een beweging van 
bevrijding onder aanvoering van 

Mozes en gesteund door de zegen van de Eeuwige, die de naam voerde van: Ik ben die is, Ik 
ben bij jullie, met mijn aanwezigheid.
Pesach is het vieren van de uittocht, dankbaarheid dat er een eind is gekomen aan de oude 
wereld en dat we op weg mogen gaan naar een nieuwe wereld. Konden de leerlingen dat echt 
vieren, met de dreiging die Jezus boven het hoofd hing en waar hij zijn leerlingen al over verteld 
had en die door hen toch ook gevoeld moet zijn. 
Jezus met zijn leerlingen vierden Pasen als feest van bevrijding, maar wel in de loodzware sfeer 
van verraad door Judas, notabene een van zijn leerlingen, en de sfeer van doodsbedreiging door 
Pilatus, op aangeven van de kerkelijke overheid. En toch zegt Jezus: als je dit brood eet, als je 
deze beker wijn rond laat gaan, dan ben en blijf ik in jullie midden. En ze eten en drinken en 
begeleiden Jezus naar de hof van olijven. Maar daarna….alleen van de vrouwen is duidelijk dat 
ze bij de kruisiging aanwezig waren. En daarna, na de rust van de bijzondere sabbat, zijn het ook 
de vrouwen die bij het eerste licht van de ochtend bij het graf komen en daar zien en horen dat 
Jezus niet in de dood gebleven is, maar dat hij leeft. Het lege graf is het teken dat de Zoon van 
de levende God niet bestemd is voor de dood, maar geroepen is om te leven. 
Net als wij. Hij als eerste van allen, wij als zijn volgelingen. Jezus heeft tot op het kruis laten zien 
hoe ver hij in zijn liefde voor ons en dus trouw aan zijn roeping kon gaan. Voor de nieuwe wereld 
van zachtheid heeft hij zijn leven gegeven. In die wereld zijn wij geroepen om niet in de donkerte 
te blijven, maar om in het licht van de morgen nieuwe mensen te zijn.

Pasen, deze wereld nieuw

lees verder op pagina 3 > 
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1194 verschijnt op 14 mei a.s.
Kopij voor de periode 17 mei tot en met 
5 juli 2026 dient uiterlijk woensdag 29 april 
bij de redactie binnen te zijn. Aanleveren 
in Word, illustraties als .jpg, alleen via de 
email, redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-	� door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-	� door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-	� of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m
28 februari 2026 is: € 26.852,87
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2026

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties
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De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven:
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen,
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven. (Oosterhuis)

Aad van Dijk

Nota Bene: ik had deze tekst al klaar voor de oorlog in het Midden-Oosten begon. Die dreigende wereld-
situatie maakt nog sterker duidelijk dat we een nieuwe wereld nodig hebben. Laten we toch niet enkel 
geloven in militaire macht en verharding tegenover elkaar maar dat vrede  een kans krijgt. Dat PASEN 
opnieuw gebeuren kan, dat mensen vrijuit kunnen leven, wereldwijd. AvD.

Plantjesmarkt!          

De oecumenische werkgroep Groene Kerk organiseert in samenwerking met het Inloophuis Tiel en de Franciscushof 
op zaterdag 30 mei as. een plantjesmarkt bij het Inloophuis Tiel.

Iedereen kan plantjes, zaailingen en zaad inbrengen en met andere plantjes weer naar huis gaan waardoor de 
diversiteit in je tuin nog groter wordt!
De plantjes worden tegen een kleine prijs verkocht; de opbrengst gaat naar het Inloophuis!

In het volgende nummer van Dominicus Nieuws geven we uitgebreid informatie over de organisatie van de 
plantjesmarkt.

De Oecumenische werkgroep Groene Kerk
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      Steun het mooie werk van
      de Vrienden van Vrijthof

www.vriendenvanvrijthof.nl
NL57 RABO 0362 9626 50           

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie:	 KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht:	 1989 
Doelgroep:	 ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:	� dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging
Externe activiteiten: 
	 overleg met Gemeente
	� overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
	� steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

	 voordelen met KBO Ledenpas
Secretariaat:	 de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
	 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

Wij komen voor al uw vragen naar  
de onderstaande begraafplaatsen toe. 
Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen 
8.30-11.00 uur op de begraafplaats.

Wo.  11-3  Tiel, J.D. van Leeuwenstraat
Vr.  13-3  Tiel, Joodse begraafplaats
Za.  14-3  Tiel, Ter Navolging
Wo. 18-3  Tiel, Papesteeg
Wo. 15-4  Ophemert, Hermoesestraat
Wo. 13-5 Geldermalsen, Lange Akker 

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, 
van standaard tot exclusief.  Voorzien van 
volledige garantie en rechtlegservice.

AL
120 JAAR

TIJD VOOR 
STEEN

4

 

Een kaarsje branden…          

Een mooi gebaar.
Misschien heeft u het al gemerkt: de kleine offerkaarsen zijn uit de 
kaarsenbak verdwenen.
Dit vanwege inkooptechnische redenen.

Er is nu nog één maat kaarsen: de wat langere offerkaars.
De prijs is nu vastgesteld op € 1,- per kaars.
En in de Mariakapel zijn er natuurlijk nog steeds de noveenkaarsen.
De prijs hiervan is gelijk gebleven: € 5,- per kaars.

De locatieraad

Loop mee met het PKN-team tijdens de Nacht van de Vluchteling           

Dit jaar zetten we als PKN-team samen opnieuw onze stappen op 20 juni 
tijdens de Nacht van de Vluchteling. We lopen 10 kilometer in het donker 
om aandacht te vragen voor mensen die noodgedwongen hun huis, land en 
veiligheid moesten achterlaten. 

Met onze deelname laten we zien dat geloof, compassie en solidariteit niet 
alleen woorden zijn, maar daden. Als team willen we een krachtig signaal 
afgeven: niemand hoort alleen te staan. Met elke kilometer dragen we bij 

aan noodhulp voor vluchtelingen wereldwijd - van voedsel en water tot medische zorg en bescherming. 

De 10 km is goed te doen, zeker wanneer je samen loopt. Het geeft energie om als gemeenschap op pad te gaan, 
schouder aan schouder, met één doel: hoop brengen waar dat hard nodig is. 

Of je nu lid bent van de gemeente, sympathisant, vriend of familie: sluit je aan bij ons PKN-team. Samen maken we 
onze stappen betekenisvol. Doe 20 juni mee. Wandel met ons de nacht in en laat zien dat menselijkheid grenzen 
overstijgt. 

Je kan je aanmelden bij anne.plancius@gmail.com

Marialof mei 2026          

Een goede gewoonte in onze H. Dominicusgeloofsgemeenschap is het Marialof in de meimaand.

We besteden aandacht aan Maria door via haar te bidden, mooie Marialiederen te zingen en de rozenkrans te 
bidden. De liederen worden ondersteund door het Walburgkoor.

Het Marialof is op 12 en 19 mei om 19.00 uur in de dagkapel van onze H. Dominicuskerk te Tiel. 

Daarnaast is er een oecumenische Mariavesper op woensdag 27 mei. In het volgende Dominicus Nieuws leest u 
daar meer over.

U bent van harte welkom bij zowel het lof als het vesper.

Met vriendelijke groet,

Peter Gruijthuijsen en Marie-José Van Loon

NB: Er is géén Marialof op 5 mei. 
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Lekker op weg met een auto
van 

Rolweg 45, 4104 AV Culemborg
Mulders Culemborg

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel
Mulders Tiel

0344 616 147 0345 470 960

www.mulders-autogroep.nl.Scan de QR-code of bezoek ons via:

Weurtseweg 301, 6541 AT N�megen
Mulders N�megen

024 350 3000

Soli Deo Gloria jubileum 2026                     

Zoals veel oudere trouwe kerkgangers in onze kerk weten is ons koor in april 1911 opgericht door Gerard 
Theunissen en bestond toen alleen uit mannen. Door de jaren heen is er veel veranderd binnen en buiten de kerk. 
Dirigenten en koorleden kwamen en gingen en het mannenkoor werd een gemengd koor. Vorig jaar vierden de 
dochter van de heer Theunissen en haar man het 60-jarig jubileum van hun huwelijk, natuurlijk waren we vereerd om 

daarbij te mogen zingen, om zo ook postuum haar 
vader te eren. Want hoe bijzonder is het dat een koor 
115 jaar bestaat?  Zeker vandaag de dag is de kerk 
een kwetsbaar instituut geworden, gebouwen sluiten 
en vele kerkkoren voelen zich gedwongen om te 
stoppen. Gelukkig is het bij ons in Tiel niet zo gelopen, 
we zijn nog steeds 5 koren rijk. Ons koor is de 
afgelopen jaren wel gekrompen, veel trouwe koorleden 
moesten om gezondheidsredenen stoppen, maar 
gelukkig hebben we er na de laatste open repetitie 
toch weer 3 nieuwe leden erbij gekregen. En ook de 
zoektocht naar een nieuwe dirigent heeft geresulteerd 
in de aanstelling van dirigent Maarten van Kapel en 
met zijn prettige wijze van repeteren kunnen we nog 
jaren vooruit.  

	 Vaak horen we na de viering; “jullie hebben mooi 
gezongen”. En dat is natuurlijk goed om te horen maar wat heeft u dan gehoord? Wat maakt dat ons koor zo mooi 
zingt? Volgens mij zit dat in de hechte band en het omzien naar elkaar binnen ons koor – ook naar koorleden die 
niet meer naar het koor kunnen komen. En die betrokkenheid met en voor elkaar is bijzonder en ik denk dat u dat 
ook hoort als we zingen. We nodigen u dan ook van harte uit om op zondag 26 april 2026 samen met ons te zingen, 
te vieren, te delen, met terug kijken naar wat altijd is geweest en om met elkaar iets nieuws te beginnen. 

Elly van den Ende

PASEN 2026                      

Wederom mogen wij ons verheugen over het komende Paasfeest, waarop we wederopstanding van Jezus Christus
gedenken, drie dagen na zijn kruisiging! Dit feest is en blijft immers een ankerpunt om vast te houden in nog zo 
donkere tijden!
Het Paasverhaal vertelt ons ook dat de dood niet het laatste woord heeft want Jezus is als eerste opgestaan uit de 
dood. Hij leeft, en wij straks met Hem. Hij is altijd aan onze zijde geweest én gebleven bij alles wat we doen en 
tegenkomen op ons aller levenspad! 
Maar buiten dat alles is het ook een tijd waarin het leven weer tot bloei komt, in de natuur én in ons. Dus laten we 
Pasen vieren met een hart vol dankbaarheid en met diegenen die ons lief zijn!
Daarom wens ik iedereen die bij onze parochie betrokken is, degenen die dit blad maken en alle mede parochianen 
een ZALIG PASEN toe.
                                             

Willem Vizee

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 7 april en 12 mei is het weer schoonmaken van 
onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.

Alvast hartelijk bedankt!

SDG vaandelwijding 1915

SDG nu 
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do 26 feb Over gedragspatronen in families Inleiding door Karin Koopman

Verbaas je over gedragspatronen! Wie kent het verschij nsel niet? 
We nemen allemaal, deels onbewust, een plek in ons gezin van herkomst in en in onze familie. En we 
hebben ‘onze eigen’ manieren van reageren op elkaar. Bij  anderen zien we dat vaak scherper: sommige 
gedragspatronen lij ken als het ware van de ene generatie op de andere te worden ‘doorgegeven’.
Karin Koopman, psychotherapeut, laat vanuit haar vak zien welke mechanismen aan dat verschij nsel 
ten grondslag kunnen liggen (en wat je er zelf mee kunt doen).
Familierelaties | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 19 mrt Het wordt voorjaar! 
Een voorjaarsstuk maken Susanne van der Spoel

Met het groen en de bloemen die het seizoen levert gaan we onder begeleiding van Susanne een mooi 
tafelstuk maken, dat het voorjaar in huis brengt.
Bloemen | € 5,00 p.p. (i.v.m de ruimte max. 10 deelnemers) | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | 
Aanmelden: per mail

Voor het seizoen 2025-2026 is weer een interes sant en gevarieerd 
programma samengesteld. De succesvolle thema’s van eerdere activiteiten 
zij n aangevuld met de suggesties die we kregen voor nieuwe thema’s. 
We kij ken uit naar onze ontmoetingen. Je bent van harte welkom!

Walburg verwelkomt 
Dominicus 
Ontmoetingen

Agenda26

Wegbereiders van onze 
geloofsgemeenschap: onze vrijwilligers 
in het zonnetje                      

In de viering van zondag 15 februari jl. hebben we stilgestaan bij iets 
wat voor onze geloofsgemeenschap van onschatbare waarde is: het 
werk van onze vrijwilligers. Zij die, vaak onzichtbaar maar altijd 
onmisbaar, onze geloofsgemeenschap dragen. Denk aan de kosters 
en schoonmakers, gastheren en -vrouwen, collectanten, koorzangers, 
lectoren, bloemenbinders, klussers, bestuurders en leden van talloze 
werkgroepen. En dan noemen we nog maar een deel van de vele 
mensen die zich met hart en ziel inzetten.

In onze Tielse geloofsgemeenschap zijn het maar liefst zo’n 350 
vrijwilligers die zich regelmatig inzetten voor grote én kleine taken. 
Mensen die hun tijd, energie en talent belangeloos geven. Voor hén 
voelt het vaak vanzelfsprekend, maar voor ons is het dat zeker niet.

Dankzij deze geweldige inzet zijn wij een levende en vitale 
geloofsgemeenschap. Dankzij hen blijven onze vieringen mogelijk, 
staat de deur altijd open, is er ruimte voor ontmoeting, aandacht en 
zorg voor elkaar. Het zijn onze vrijwilligers die het kerk-zijn concreet en 
zichtbaar maken, week na week.

Namens de locatieraad – en, zo durf ik gerust te zeggen, namens ons allemaal – spreken wij onze grote dank uit aan 
al onze vrijwilligers: onze help-helden, goed-doeners en om-kijkers. Hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar 
verdient onze volle waardering.

Na afloop van de viering was iedereen welkom voor koffie met iets lekkers. Aansluitend hebben wij onze vrijwilligers, 
samen met hun partners, uitgenodigd voor een gezamenlijke lunch: een klein gebaar van onze kant om onze grote 
dank nog eens te benadrukken.

Ik wil dit artikel afsluiten met een korte gedachte die de waarde van vrijwilligerswerk prachtig verwoordt.

Onze geloofsgemeenschap is als een weg die we samen 
gaan.
Sommigen lopen voorop en wijzen richting.
Anderen gaan wat meer op de achtergrond mee, maar 
zorgen dat niemand achterblijft.
Sommigen reiken een hand als het even moeilijk wordt,
anderen bepalen het tempo zodat we samen verder kunnen.

Iedere stap telt.
Iedere bijdrage maakt verschil.

Onze vrijwilligers zijn niet alleen medereizigers, maar vooral 
wegbereiders.
Dankzij hen blijven we onderweg.
Samen. 

Tom van Oostrom
Voorzitter Locatieraad 

HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN

HEEFT REEDS PLAATSGEVONDEN
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Agenda26
do 21 mei Over Maria Magdalena – 
‘Maria - kroongetuige, zondaar, feminist’ Lezing door Klaas Faber

Maria Magdalena wordt gezien als de vrouw die misschien wel het dichtst bij  Jezus stond, de apostel 
der apostelen. En tegelij kertij d wordt ze beschouwd als een zondaar. Haar complexe personage is een 
van de meest tot de verbeelding sprekende in de Bij bel. Hoe kan dat? Wie was zij ? Samen op zoek naar 
de Bij belse wortels van Maria Magdalena.
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 4 jun Death in Venice (Dood in Venetië) Filmpresentatie door Joke van Winden
Death in Venice is een fi lm naar de gelij knamige roman van Thomas Mann. Componist Gustav von 
Aschenbach gaat voor zij n rust naar Venetië en raakt daar gefascineerd door de jeugdige schoonheid 
van Tadzio. Gustav ontwikkelt een zorgelij ke obsessie voor de jongen en volgt hem door Venetië terwij l 
de stad langzaam in de greep raakt van een cholera-epidemie. Een prachtige fi lm die je raakt en aan het 
denken zet over kunst, liefde en sterfelij kheid. Een echte fi lmklassieker.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 18 jun In de ban van Dante Lezing door Marian van Caspel

Vanaf de eerste publicatie begin 14e eeuw hebben kunstenaars Dante’s Divina Commedia uitgebreid 
geïllustreerd. Velen van hen raakten er totaal van in de ban. Botticelli (ca. 1445-1510) spendeerde zóveel 
tij d aan het illustreren van het dichtwerk dat hij  in fi nanciële problemen kwam. In de laatste jaren van zij n 
leven leerde William Blake (1757-1827) nog Italiaans om het werk te kunnen illustreren. Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882) was alleen al door zij n naam voorbestemd zich te verbinden met Dante. En Dali 
maakte tussen 1951 en 1960 honderd aquarellen als illustraties bij  de Divina Commedia, bij  elke canto één.
Tij dens de lezing krij gen de toehoorders aan de hand van hun illustraties een goede, eerste indruk van 
het meesterlij ke dichtwerk van Dante.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Walburg is voor iedereen, ongeacht achter grond of overtuiging, die zoekt 
naar nieuwe of andere wegen van geloof en inspiratie in het leven. 
Walburg biedt een breed en verfrissend programma rond inspiratie en (christ elij ke) spiritualiteit waarin ook maat-
schappelij ke thema’s onderdak krij gen. Walburg wil zichtbaar en bespreekbaar maken wat speelt in de samenleving 
of in je persoonlij ke leven. Daarom biedt Walburg activiteiten als workshops, lezingen, muziek, theater, fi lms, ge-
sprek ken etc. die net even anders zij n door een open, zoekende en verdiepende invalshoek.

Walburg is een nieuw initiatief van de H. Suitbertusparochie in Tiel e.o.

Door de toekenning van een subsidie van Stichting 
Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel kunnen 
we de prij s per deelnemer laag houden. Daarvoor zij n 
wij  zeer erkentelij k!

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, 
José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, 
Heleen Schoots en Mieke van den Besselaar

DEELNEMEN
Aanmelden per e-mail naar mvdbesselaar@telfort.nl
onder vermelding van de onderwerpen die je 
gekozen hebt. Alle aanmelders ontvangen 
een bevestiging van hun inschrij ving en een 
uitnodiging per bij eenkomst. De deelnamekosten 
dienen ter plaatse te worden voldoen.

Agenda26
do 2 apr Franz Liszt ‘Via Crucis’ Ben Middeldorp
 
De ‘Via Crucis’ is een compositie van de oude Franz Liszt in zijn laatste levensfase; het beschrijft de 
14 kruiswegstaties van Jezus. In Rome 1878 startte Liszt met het schrijven van deze compositie en in 
februari 1879 voltooide hij het in Boedapest. De compositie ademt een grote verstilling van de vanouds 
en weleer door iedereen bewonderde en geprezen pianovirtuoos! 
De oude Liszt zoekt nu de rust en de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit op. We horen 
unisono-zang, Lutheraanse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen. De bedoeling van Frans Liszt was 
dat het werk uiteindelijk met harmonium in het Colosseum te Rome uitgevoerd zou worden.
Op deze Witte Donderdag gaan we bezig met de vraag: wat Frans Liszt, aan het eind van zijn leven, ons 
wil doorgeven compositorisch en inhoudelijk in het gebeuren van de Kruiswegstaties!
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 16 + do 23 apr Bibliodrama: meedoen in het verhaal Peter Minnema
 
Bibliodrama is een unieke manier om het bijbelverhaal en het eigen levensverhaal met elkaar te 
verbinden. We worden uitgenodigd om in het verhaal te gaan staan op de plek die ons raakt. De 
spelleider helpt ons om ons daarvan bewust te worden en dit met elkaar te delen. Elke deelnemer is vrij 
om mee te doen op zijn/haar eigen manier. Bibliodrama heeft twee bijeenkomsten!
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail 

do 7 mei ‘Op pad met heiligen’  
Onder begeleiding van Peter Schipper
 
Door de eeuwen heen hebben heiligen tot de 
verbeelding gesproken. Ze stonden pal voor 
hun geloof, zelfs als dat leidde tot de uiterste 
consequentie, hun leven. Door hun voorbeeldige 
levenswijze of opoffering dienen ze miljoenen 
tot inspiratie, steun en kracht. Ze worden 
aangeroepen bij ziekte of in nood. Nog steeds 
worden inspirerende en helende personen zalig 
en vaak daarna heilig verklaard. Onder hen Peerke 
Donders, de Apostel der melaatsen en Titus 
Brandsma, die zijn medegevangenen in Dachau 
tot hoop en bemoediging diende. Duizenden 
lopen begeesterd door Jacobus het lange pad naar 
Santiago de Compostella. 
Er zijn honderden heiligen en om niet te 
verdwalen beperken we ons tot ons eigen 
Rivierenland. Welke heiligen werden hier 
vereerd? Wat zeggen zij ons nu nog? Waarom 
stond er vroeger een beeld van de heilige 
Christoffel op de Lekpoort in Culemborg. En 
wat vertelt ons het beeld van de heilige Nicolaas 
met aan zijn voeten een kuip met drie kinderen? 
We gaan het samen ontdekken en we laten ons 
inspireren. 
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, 
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

WE VIEREN  
EEN LUSTRUM! 

Dominicus Ontmoetingen 
bestaat 5 jaar. Tijd voor 
een feestje! Dat doen we 
met een nieuw ‘jasje’ in 
een nieuwe vormgeving. 
De ‘Ontmoetingen’ 
worden onderdeel 
van lokale Walburg-
activiteiten. Verder zijn 
er geen veranderingen. 
De vertrouwde 
werkgroep verzorgt 
de bijeenkomsten. We 
zien elkaar nog steeds 
op donderdagochtend 
en ook de lunch blijft 
vast onderdeel van het 
ontmoetingsprogramma!
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Ken je dat gevoel? Je hebt het nieuws weer gehoord; de ene oorlog is nog niet 
voorbij of ergens anders is alweer de hel losgebroken. Het is al voorjaar in februari 
en alle weer-sites vertellen je dat de zon wel fijn is, maar dat het een slecht teken 
over ons klimaat is. De ijsberen moeten het met kleine stukjes ijs gaan doen. De 
pinguïns vriezen dood omdat er te weinig stabiel zee-ijs voor ze is om in de rui te 
gaan. Spanje en Portigal hebben te maken met grootschalige overstromingen in de 
winter. Allemaal door klimaatverandering.

Dit soort berichten kunnen je een diep gevoel van moedeloosheid geven. Komt het 
nog wel goed met deze wereld? Hebben je eigen kleine inspanningen nog wel zin?  Dan is de WALBURG-
tweedaagse REBOOT & RISE (doe je schoenen aan en sta op) iets voor jou!

Pieter v.d. Toorn en Maaike Graafland studeerden allebei theologie, waarna Pieter als straatpastor aan de slag 
ging in Arnhem en Maaike lesgeeft aan hbo-studenten die docent Godsdienst/Levensbeschouwing willen worden 
bij de CHE. 

Zij hebben beiden een hart voor deze wereld en haar natuur en daarom richtten zij Reboot & Rise op, om henzelf 
en anderen een manier te bieden om met de crisissen in de wereld om te gaan.
In een programma van 2 zaterdagen gaan ze met jou op zoek naar manieren om om te gaan met die wereld. In die 
twee dagen nemen zij je  mee door middel van allerlei oefeningen, wandelingen, meditaties en gesprekken. Hierin 
leer en ervaar je met elkaar om met actieve hoop in deze wereld te bewegen. 

Het is een programma wat je tot rust en reflectie brengt over wat de wereld met je doet. Je raakt geïnspireerd om de 
wereld met andere ogen te zien zodat je door kan gaan met kracht en hoop voor de wereld.

Save the date!
WALBURG-tweedaagse REBOOT & RISE: 
-	 zaterdag 20 + 27 juni 2026 
-	 van 9.30 – 17.00 uur

Reboot en Rise. Hoe zet je moedeloosheid om in hoop? Eerste Communie 25 mei 2025  - Blijf dit doen                      

Misschien hebben jullie de harten al zien hangen, de harten van de Eerste 
Communicantjes uit onze parochie.  Ze zijn te bewonderen in de 
Dominicuskerk in Tiel en passen perfect bij de groep van 12 lieve, leuke 
kinderen en 1 volwassene die zich voorbereiden op de Eerste Communie. De 
kinderen raken langzaam thuis in de kerk. Ze hebben niet alleen hun harten 
gemaakt om zich voor te stellen aan ons, ze hebben ook een speurtocht 
gedaan door de kerk en zijn nu druk bezig met hun werkboek Blijf dit doen. Iedere paar weken zijn ze op 
zondagochtend in de kerk om weer meer te leren over God, die bij ons wil zijn. Ze horen natuurlijk ook over Jezus 
die zijn hele leven liet zien hoe graag God bij ons wil zijn. Voor Palmzondag maken ze stokken om in de processie 
mee te kunnen doen. Zo groeien ze langzaam toe naar het grote feest op 10 mei. 

En een feest is natuurlijk pas echt een feest als je het samen viert. Daarom nodigen we jullie allemaal heel hartelijk 
uit voor de Eerste Communieviering op 10 mei om 11.00 uur in Tiel. Tot gauw. 

De werkgroep Eerste H. Communie

Goede of Stille Week vesper                      

Een van de oecumenische tradities die we in Tiel nog hebben.

De drie eerste dagen van de Goede week hebben we in Tiel nog steeds 
oecumenische vieringen om naar de drie heilige dagen (triduüm sacrum, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag) toe te leven om zo Pasen te kunnen vieren. Op maandag en dinsdag in de Dominicuskerk en op 
woensdag in de Ontmoetingskerk (Drumpt). Aanvang steeds half acht in de avond.

Op maandag een vesper in de traditie van Taizé, met stilte en meditatieve muziek die we ook in de gewone liturgie 
soms tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan: “Als alles duister is”. 

Op dinsdag een vesper met poëzie; een voorbereidingsgroep heeft teksten bijeen gezocht die met de vragen van 
het leven van Jezus en van ons te maken hebben. Teksten staan ook in het liturgisch boekje, zodat ze u ook hierna 
nog kunnen inspireren.

De woensdag in de Ontmoetingskerk met een vesper in de lutherse traditie, volgens de liturgie die we de hele 
vastentijd al op woensdag hebben/hadden. Een half uur met stille aandacht voor de psalmen, het evangelie en 
voorbede. 

Wilt u naar Pasen toegroeien, dan zijn dit uitgelezen kansen ter voorbereiding.

Weet U welkom.
Aad van Dijk

Schola zingt opnieuw in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch          

Zondag 3 mei is het zover. Voor de tweede keer zal de Schola de gezangen verzorgen tijdens een Mariamis. De 
viering begint om 12 uur.

In de maand mei vinden in de Sint Jan elk weekend Mariamissen plaats. 

Zoete moeder
De Mariamis is een initiatief van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch. De stad is versierd 
met blauwwitte vlaggen en de kerk met het beeld van Maria wordt deze maand door heel veel pelgrims bezocht. 
Het beeld van de Zoete Moeder, zoals Maria hier genoemd wordt, is al sinds 1380 bekend en heeft veel 
meegemaakt. 

Pelgrimsmis
Na de beeldenstorm kwam het beeld in Brussel terecht en na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie kwam 
het beeld terug op de plek waar het hoort. In de meimaand mogen gastkoren de vieringen verzorgen en de Tielse 
Schola is een van de gelukkigen. Omdat het om een pelgrims-mis gaat, is het de bedoeling dat de mensen veel 
kunnen meezingen. Daarom is 
gekozen voor de VIIIe Mis en 
zullen ook het Regina Coeli en 
Salve Regina klinken. 

Daarnaast zingt de Schola 
enkele Gregoriaanse gezangen 
passend bij deze viering. De 
viering wordt traditioneel 
afgesloten met het zingen van 
het Bossche Onze Zoete 
Moeder lied, dat door Frits 
Hendrich begeleid zal worden 
op het orgel.
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

 

Een nieuw begin

Kijk eens goed naar deze foto:

Het is het eerste teken van een nieuw begin. Nou, om 
precies te zijn: de bomen hebben al veel langer knoppen 
die de nieuwe lente aankondigen. Maar het bodemleven 
loopt wat achter. De harde grond laat zich niet zo 
makkelijk openbreken. Toch, als je hier goed kijkt, zie je 
al verschillende knoppen omhoog komen. Het zijn de 
rabarberplantjes die het al weer wagen begin maart bij 
de zonnige dagen die zich toonden.
 
Van start
We zijn dus weer begonnen in de hof. Later dan we 
gedacht hadden. In de planning besloten we de 
maanden november en februari voorzichtig op dinsdag 
en donderdag vanaf 10 uur open te zijn en de maanden 
december en januari geheel gesloten te blijven. Voor een 
paar diehards zou er dan via de app zo nu en dan een 
koffieochtend zijn, omdat ze niet zonder elkaar konden. 
Maar in de praktijk bleek dat toch niet haalbaar; de kou 
woog zwaarder dan de warmte van de koffie en elkaar!
Maar februari had een ander weer-patroon dan we 
gewend waren en dus hebben we het vanwege de 
sneeuw en de vorst steeds weer uitgesteld. Begin maart 

werden we verrast met zon en hogere temperaturen en 
dus werden de tuinkleren weer opgezocht en het werk 
begonnen.

Compost
We hebben zelf composthopen. Gaandeweg het jaar 
verzamelen we onkruid en afval van de vruchten en 
mengen dat met paardenmest en na een periode van 
2 tot 3 jaar is dat dan mooie compost geworden om de 
velden te verrijken. Het moet altijd wel gezeefd worden, 
want er blijven takjes over die we liever een tweede 
kans geven om te composteren. Dat hoort wel bij de 
zwaardere klussen op de tuin. Daar staat tegenover dat 
het een mooie en goedkope manier is om de grond-
kwaliteit op peil te houden.

 
Asperges
 
De eerste producten 
uit de tuin zijn de 
asperges. Half april 
komen die al weer 
tevoorschijn. Deze 
eerste weken 
hebben we het bed 
opgehoogd met 
compost; het bed 
moet hoogte 
hebben om de 
asperge lengte 
geven voor hij zijn 
kopje omhoog 
steekt om geoogst 
te worden.
Asperges houden 
van een losse 
grond, zandgrond is 
het meest geschikt 
ervoor. Wij mixen de 
aarde met zand 
zodat het geheel 
wat losser wordt. 
En dan maar hopen 
op een mooie 
aspergeoogst. 
Lekker zijn ze altijd.
De tweede foto laat, 
behalve het fraaie kapelleke van de begraafplaats ook 
zien dat we het geheel toedekken om extra warmte 
onder het plastic te krijgen, zodat ze nog meer 
beschermd kunnen groeien.
U ziet: we doen er alles aan.

Aad van Dijk
Telefoon: 06 48790668 

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn
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OECUMENISCH LEERHUIS                     

Begin dit jaar werden wij uitgenodigd om “samen met Jezus op weg te gaan naar 
Jeruzalem voor de jaarlijkse Pesach-viering. Samen op weg - de uittocht met 
Hem meebeleven.” In drie bijeenkomsten hebben we achtergronden van Heilig 
Avondmaal en Eucharistie bekeken. Heel toepasselijk hebben we dit gedaan in 
de veertigdagen tijd ter voorbereiding van het Paasfeest.

	 ⁕	  In de eerste avond heeft het verhaal van de uittocht van het Joodse volk 
		  uit de slavernij centraal gestaan. We lazen daarvoor Exodus 12. Een verhaal 
		  van bevrijding van het ene volk, maar ook met veel geweld en dood tegen 
		  het andere volk. In de biblioloog is veel weerstand van de deelnemers 
		  tegen de heftigheid daarvan naar boven gekomen.

	 ⁕	 De tweede avond is de Sedermaaltijd, die de Joden houden bij elk Pesach 
		  feest, behandeld. Met dit feest gedenken de Joden elk jaar weer de 
		  bevrijding uit de slavernij. We hebben de betekenis van deze viering en daarbij gebruikte ingrediënten zoals 
		  ongedesemd brood en bittere kruiden gehoord. We hebben aan een mooi gedekte tafel geproefd van de 
		  bittere kruiden, het ongedesemde brood maar ook van de wijn (alcoholvrij van de Franciscushof!)

	 ⁕	 De derde avond hebben we het avondmaal van Jezus met zijn leerlingen - hún Sedermaaltijd – besproken. Wij 
		  noemen dat nu het Laatste Avondmaal en hebben stil gestaan bij ons gedenken daarvan in Heilig Avondmaal 
		  en Eucharistie. In de Rooms-Katholieke, Lutheraanse en Calvinistische traditie bestaan daarover verschillende 
		  opvattingen die samen vieren (nog/weer) in de weg zitten. Veel deelnemers betreuren dat. Aan de hand van 
		  verschillende kunstuitingen van het Laatste Avondmaal werden we uitgenodigd een keuze te maken en daar 
		  ook woorden aan te geven. Verrijkend!

Het waren drie fantastische avonden! Veel dank aan de organisatie, met name aan Detlef Bohlken, Peter Minnema 
en Aad van Dijk. We hopen dat er in het najaar weer een oecumenisch leerhuis georganiseerd wordt. 

Hierbij wil ik er ook wijzen naar twee andere oecumenische activiteiten in Tiel. “Open deur” (eerstvolgende 
bijeenkomsten 13 april en 18 mei 2026 om 14.00 uur in de Drumptse Hof) en “Kerk en Krant”, meestal op de laatste 
donderdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur in het café van Zinder. Graag vertel ik daar meer over, 
bijvoorbeeld op zondag na de viering.

Nico Enthoven

Nieuws uit het Inloophuis 

Ik mag weer een stukje schrijven over het Inloophuis en 
wat er allemaal gebeurd is in de tijd nadat u de laatste 
column heeft gelezen in het Dominicus Nieuws.

Het Inloophuis nam dit jaar voor het eerst deel aan Gluren 
bij de Buren. De band No Pressure heeft zondag 1 februari 
in het Inloophuis drie keer muziek gemaakt met een keur 
aan gezellige liedjes. Omdat het de voor ons de eerste keer 
was, waren we heel benieuwd hoe alles zou gaan verlopen. 
Ik kan zeggen dat de muziek van No Pressure zeer 

gewaardeerd werd en dat de opkomst groot was. We 
vonden het zó leuk en gezellig dat we volgend jaar weer 
willen meedoen met Gluren bij de Buren. 

De Nieuwjaarsreceptie was door het slechte weer verzet, 
en wel naar 5 februari. Tijdens een hapje en een drankje 
werd door het bestuur van DCT teruggekeken naar het 
afgelopen jaar, de toekomst en was er aandacht voor alle 
vrijwilligers, maar in het bijzonder voor Jur van den Akker 
en Aad van Dijk. Zij werden speciaal in het zonnetje gezet 
omdat zij al vele jaren als vrijwilliger in verschillende 
functies aan de stichting DCT verbonden zijn.

De vrijdagmaaltijd is ook weer twee keer voorgezet aan 
onze gasten. Enkele reacties van gasten die elke maand 
mee eten zijn: "Zo gezellig, hoe de vrijdagavondmaaltijd is; 
er hangt een gezellig sfeertje” en “Leuk om ook mee te 
eten met de vrijdagavondmaaltijd. Ik zie dan net weer 
andere mensen dan die ik tegenkom als ik doordeweeks in 
de middag bij jullie eet”.
Dat zijn voor mij de waardevolle kleine, maar belangrijke, 
opmerkingen van onze gasten. Je doet het voor de 
mensen en het wordt gewaardeerd. Je ziet hoe zinvol het is 
om tijdens een gezamenlijke maaltijd in contact te zijn met 
andere mensen.

Bibliotheek Rivierenland heeft een workshop mobiele 
telefonie gegeven in het Inloophuis. De workshops over 

digitale onderwerpen worden goed bezocht maar er 
kunnen altijd nog mensen aanschuiven als ze interesse 
hebben in een onderwerp. Daarom vermeld ik maar vast 
de volgende workshop die gaat over digitale nalatenschap. 
Handig om te weten wat er bijvoorbeeld met uw digitale 
gegevens gebeurt na uw overlijden. Deze workshop is 
gepland op donderdag 19 maart om kwart over drie in het 
Inloophuis.

De sjoelcompetitie is ook weer gestart. Alie en Frans zijn 
de vrijwilligers die dit organiseren. De maandag daarop 
werd ik gelijk vol enthousiasme bijgepraat door enkele 
gasten die mee hebben gedaan.

Dan heb ik samen met de vrijwilligers Lies en Joke met een 
kraam gestaan op de Netwerkmarkt georganiseerd door 
de gemeente en Mozaïek Welzijn. Veel organisaties, 
professionals en vrijwilligers die actief zijn in het sociale 
domein konden zich daar laten zien en netwerken. 

Uiteraard kon je als belangstellende ook binnenkomen om 
de nodige informatie te krijgen. Er waren zoveel 
aanmeldingen dat de Franciscushof en het Inloophuis 
samen een tafel hebben moeten delen omdat er anders 
geen tafels waren voor andere organisaties. 
Er is een nieuwe informatiefolder gemaakt in 
samenwerking met een vrijwilliger van het Inloophuis. Deze 
folders hebben we natuurlijk ook meegenomen naar de 
Netwerkmarkt.

Ik sluit af met een 
aardig nieuwtje: Roos 
Damen is gestart voor 
elf uur als mijn nieuwe 
collega. Dus mocht u 
een keer binnen 
komen lopen voor 
een lekker bakje 
koffie en een leuk 
gesprek, kunt u ook 
haar tegenkomen.

Tot zover heb ik u 
weer bijgepraat.

Truus Vogelzang
Coördinator Inloophuis Tiel

Roos De Protestantse Kerk Tiel en de Dominicuskerk hebben afgelopen jaar samen een nieuwe opzet gemaakt voor de leden van 
hun geloofsgemeenschappen voor wat voorheen het ‘programma Vorming en Toerusting’ heette. 
Het oecumenisch Leerhuis Tiel wil gelovigen de mogelijkheid bieden te komen tot verdieping van geloof: met elkaar kijken 
naar de vragen die het geloof voor ieder met zich meebrengt, eerder dan het geven van kant en klare antwoorden. 
Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht.



18

Zondagplus

St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achterin de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Deze agenda bevat ook de oecumenische 
vieringen 

in de Goede week 

Zondag 29 maart 11.00 uur: Palmzondag
Jes. 50,4-7, Fil. 2,6-11, Mt. 26,14 – 27,66 
Eucharistieviering 
Voorgangers: J. Oude Vrielink
Koor: Doreminicus
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Gerard Telkamp
Collecte: Pastorale Werk

Maandag 30 maart 19.30 uur  
Oecumenische Vesper  in de Taizé-traditie	
Dominicuskerk
M.m.v. Aad van Dijk, Taizé werkgroep, Dieuwertje 
Verzaal en Reinier de Wit

Dinsdag 31 maart 19.30 uur 
Oecumenische Vesper met Poëzie		
Dominicuskerk
m.m.v. Werkgroep met Peter Minnema; muzikale 
ondersteuning door Jonathan Kooman

Woensdag 1 april 19.30 uur 
Vesper op de woensdag. 
Ontmoetingskerk Drumpt
m.m.v. ds. Detlef Bohlken; muziek: Wim Wassink

Donderdag 2 april 19.00 uur: Witte Donderdag
Ex. 12,1-8.11-14., 1 Kor. 11,23-26., Joh.13,1-15. 
Eucharistieviering
Voorganger: J. Oude Vrielink/V. van der Helm
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Uit Dankbaarheid

Vrijdag 3 april 15.00 uur: Goede Vrijdag/ Kruisweg
Js. 52,13-15.53,1-12., Hb. 4,14-16.5,7-9., Jh.18,1-
40.19,1-42. 
Voorganger: W. Sarot
Koor: Cantors
Lector: Geneviève Galjé



	 Vrijdag 3 april 19.00 uur: 
	 Goede Vrijdag
	 Js. 52,13-15.53,1-12., Hb. 4,14-
	 16.5,7-9., Jh.18,1-40.19,1-42. 

	 Woord/kruisverering
	 Voorganger: J. Oude Vrielink/V. van 
	 der Helm
	 Koor: Chantiel
	 Lector: Jan van Loon

Vrijdag 3 april 19.30 uur
Goede Vrijdag, lezing van het lijdensverhaal	
Ontmoetingskerk
Voorganger: ds. Detlef Bohlken, muziek: Angela Jacobs 
en Willem van der Til

Zaterdag 4 april 21.00 uur: Paaswake
Gen. 1,1-2,2, Ex.14,15-15,1; Jes.55, 1-11, Rom. 6,3-11, 
Mt. 28,1-10
Eucharistieviering 
Voorgangers: J. Oude Vrielink/V. van der Helm
Koor: Soli Dei Gloria en Walburgkoor
Lector: Marita Reuvers/Peter Gruijthuijsen
Intenties: Theadora Wittens-Belgers, Jan Gerritsen
Collecte: Pastorale Werk

Zondag 5 april 11.00 uur: Paaszondag
Hand. 10,34a.37-43., Kol. 3,1-4., Joh. 20,1-9. 
Eucharistieviering 
Kinderwoorddienst
Voorganger: J. Oude Vrielink 
Koor: Chantiel en Mescalanza
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Ria en Roland van Meurs, Riet Schasfoort
Theadora Wittens-Belgers, Han Angevaare,
Ov. Ouders Heslenfeld-Verhaaf, Uit Dankbaarheid
Collecte: Pastorale Werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Maandag 6 april Tweede Paasdag
Hand. 2,14.22-32, Mt. 28,8-15 
Eucharistieviering 
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Cantors
Lector: Geneviève Galjé
Collecte: Pastorale Werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Zondag 12 april 11.00 uur: Beloken Pasen
Hand. 2,42-47, 1 Pet. 1,3-9, Jh. 20,19-31
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: Fam. Jansen- van IJzendoorn
Collecte: Pastorale Werk

Zondag 19 april 11.00 uur: 3e zondag van Pasen
Hand. 2,14.22-32, 1 Pet. 1,17-21, Lc. 24,13-35 
Eucharistieviering/Zondag+
Voorganger: F. Hogenelst/W. Sarot
Koor: Mescalanza
Lector: Peter Gruijthuijsen
Collecte: Pastorale Werk
Deurcollecte: Mescalanza

Zondag 26 april 11.00 uur: 4e zondag van Pasen
Hand. 2,14a.36-41,1 Pet. 2,20b-25, Jh. 10,1-10
Eucharistieviering/115 jaar Soli Deo Gloria

Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Gerard Telkamp
Collecte: Pastorale Werk en Roepingenzondag
Deurcollecte: Soli Deo Gloria

Zondag 3 mei 11.00 uur: 5e zondag van Pasen
Hand. 6,1-7, 1 Pet. 2,4-9, Jh. 14,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: J. Oude Vrielink
Koor: Chantiel
Lector: Gerard Kuijpers
Collecte: Pastorale Werk

Zondag 10 mei 11.00 uur: Eerste Heilige Communie 
Hand. 8,5-8.14-17, 1 Pet. 3,15-18, Jh. 14,15-21
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Intenties: Gerard Telkamp
Collecte: Pastorale Werk

Tijdens de Goede week wordt er bij de oecumenische 
vieringen en bij de vieringen in de Ontmoetingskerk 
gecollecteerd voor voedselhulp aan oorlogsweduwen en 
hun gezinnen in de Oekraine. De organisatie GAIN 
(Global Aid Network) uit Driebergen zet zich hiervoor in.

 

Lingewaarde

Vrijdag 3 april 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijdag 1 mei 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijthof

Woensdag 1 april 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor

Woensdag 6 mei 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor

Walstede

Vrijdag 3 april 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijdag 1 mei 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda


