
		

	 De start van een nieuw jaar is voor velen een moment van 	
	 verwachting en hoop: we kijken vooruit naar mooie momenten die 
	 komen gaan. Tegelijkertijd kan het begin van een nieuw jaar voor 
	 sommigen ook moeilijk zijn. Onzekerheid over wat komen gaat, 
	 ziekte, of het verder moeten leven na het verlies van een dierbare 
	 kan zwaar wegen. Voor iedereen ziet die verwachting er anders uit, 
	 maar het is goed om te weten dat niemand er alleen voor staat. Met 
	 de steun van ons geloof en van dierbaren geven we samen invulling 
	 aan ons mens-zijn, aan ons bestaan. Die verbondenheid mogen we 
	 ervaren door, in de geest van God, samen ‘Kerk’ te zijn.

	 Wanneer ik terugkijk op het jaar dat achter ons ligt, zie ik veel
	 mooie voorbeelden van verbinding, levendigheid en vitaliteit binnen 
	 onze geloofsgemeenschap. Denk aan de ontmoetingen die onder
	 de Walburgvlag hebben plaatsgevonden, het jubileum van 
kinderkoor Doreminicus onder de bezielende leiding van Sarah en Merijn (zie het artikel), en de 
synodale bijeenkomsten. Ook de samenwerking met de PKT in het Oecumenisch Leerhuis Tiel 
verdient hier zeker een vermelding.

Maar bovenal zie ik de verbinding terug in de vele bijdragen – groot en klein – die door onze 
vrijwilligers worden geleverd. Onze grote dank gaat uit naar alle mensen die actief zijn in koren, 
werkgroepen, instanties, administratie en naar iedereen die zich op welke manier dan ook inzet 
voor onze kerk en gemeenschap. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van mensen die zich 
belangeloos inzetten voor de ander en daar zelf ook voldoening en plezier uit halen. In de viering 
van 15 februari staan we hier nadrukkelijk bij stil en spreken we onze dank uit (zie ook het artikel 
hierover elders in dit nummer van DN).

Het jaar 2026 wordt een spannend jaar voor onze geloofsgemeenschap. De verbouwing van ons 
kerkgebouw gaat het vergunningstraject in. We zullen op zoek gaan naar een aannemer voor de 
geplande werkzaamheden en tegelijkertijd de benodigde financiële middelen moeten bijeen-
brengen om onze plannen te kunnen realiseren. Ook de plannen om de kerk aan te lichten 
hopen we dit jaar concreet vorm te geven. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Een nieuw jaar!

lees verder op pagina 3 > 
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1193 verschijnt op 26 maart a.s.
Kopij voor de periode 29 maart tot en met 
10 mei 2026 dient uiterlijk woensdag 
11 maart bij de redactie binnen te zijn. Aan-
leveren in Word, illustraties als .jpg, alleen via
de email, redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-	� door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-	� door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-	� of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m
31 december 2025 is: € 59.249,20 
De stand van de actie kerkbalans t/m 
31 januari 2026 is: € 13.569,14
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2026

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.

INHOUD
	 Terugblik op de kerstperiode	 3

	 Meekijken met vieringen	 5

	 Plantjesmarkt	 5

	 Vrijwilligersdag 15 februari 2026	  6

	 Lezing en boekpresentatie 	
	 Betuwse Zoeaven	 7

	 De pastoraatsgroep	 7

	 Schola zingt		 8
 

	 Bijzonder Passieconcert	  
	 Tiels Madrigaal Koor	 8

	 Dominicus Ontmoetingen	 9

	 Olie in de kerk	 12

	 Stadslandgoed Franciscushof	 15

	 Inloophuis	 16

	 Oecumenisch Leerhuis Tiel	 17

	 Sarah 20 jaar bij Doreminicus	 18

	 Vieringen Dominicusparochie	 20

Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie 
in het DN hebben, dan vóór de sluitingsdatum 
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 25,00 per jaar.
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den 
Besselaar (red), Chantiel, Aad van Dijk, 
Piet van den Ende, Klaas Faber, Peter 
Gruijthuijsen, Sylvia van IJzendoorn, 
Locatieraad, Oecumenische werkgroep 
Groene Kerk, Anselma Remmers, 
Schola Cantorum Tiel, Marga Stevens 
(red), Willem Vizee, Truus Vogelzang, 
werkgroep Dominicus Ontmoetingen, 
Gerrit Overdijk (eindredactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio Print&Sign
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio.nl
post@stimio.nl

> vervolg van pagina 1

Daarnaast staat het Walburgproject voor een volgende stap. De Tielse ontmoetingen verlopen goed, 
maar de vraag is: wat willen we met Walburg parochiebreed? Dat zal onderwerp van gesprek en verdere 
afstemming worden.

Kortom, er ligt een uitdagend jaar voor ons. Juist daarom is het belangrijk om de verbondenheid die we 
samen hebben opgebouwd te blijven koesteren.
Laten we er met elkaar een mooi en gezegend jaar van maken.

Tom van Oostrom
Voorzitter Locatieraad

Terugblik op de kerstperiode          

Chantiel zong in Buren.
14 december jl gaf Chantiel een Kerstconcert in de St.
Lambertuskerk in Buren. Een prachtige plek en een kerk met 
een mooie akoestiek. De kerk was goedgevuld. Na welkom en 
korte toelichting op het programma zette het koor het eerste 
stuk in. De klank was prachtig. Zelf vond ik The Lamb het 
mooist; een lastig stuk, met mooie dissonanten, die je heel 
zuiver moet zingen, en dat lukte. 
Na de pauze slaagde dirigent Stijn er in de bezoekers mee te 
laten zingen. Al met al een prachtige voorbereiding op Kerstmis.

Schola zong op Zondag +
Op de derde Advent zong de Schola tijdens de mis. Het was 
een Zondag +, met speciale aandacht voor de kinderen. De 
Schola zong de Gregoriaanse gezangen horend bij deze 
Adventszondag en ook het Magnificat en Rorate klonken.

Verhalen voor kinderen
Agnes en Hans vertelden in de periode voor kerst aan groepen 
schoolkinderen over wat er in de kerk gebeurt, wat er te zien is 
en wat de priester draagt in de mis. Ook zongen ze samen met 
de kinderen kerstliedjes. Ook was er voor de kinderen een mooi 
kerstverhaal: ‘Ezel gaat naar Bethlehem.’

Kerststal
Natuurlijk was in de kerk ook de kerststal te zien. Dank aan 
alleen die meegewerkt hebben aan deze prachtige stal!
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      Steun het mooie werk van
      de Vrienden van Vrijthof

www.vriendenvanvrijthof.nl
NL57 RABO 0362 9626 50           

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie:	 KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht:	 1989 
Doelgroep:	 ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:	� dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging
Externe activiteiten: 
	 overleg met Gemeente
	� overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
	� steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

	 voordelen met KBO Ledenpas
Secretariaat:	 de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
	 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

Wij komen voor al uw vragen naar  
de onderstaande begraafplaatsen toe. 
Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen 
8.30-11.00 uur op de begraafplaats.

Wo.  11-3  Tiel, J.D. van Leeuwenstraat
Vr.  13-3  Tiel, Joodse begraafplaats
Za.  14-3  Tiel, Ter Navolging
Wo. 18-3  Tiel, Papesteeg
Wo. 15-4  Ophemert, Hermoesestraat
Wo. 13-5 Geldermalsen, Lange Akker 

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, 
van standaard tot exclusief.  Voorzien van 
volledige garantie en rechtlegservice.

AL
120 JAAR

TIJD VOOR 
STEEN

4

 

Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  

 

 

Meekijken met vieringen          

Sinds enige tijd is het mogelijk vieringen vanuit 
de Dominicuskerk te volgen via een livestream-
verbinding. Ook kunnen de beelden achteraf via 
Youtube worden bekeken.

Hoe werkt dat?
Dat kan op 2 manieren:
1.	 Typ in het zoekblad van de internet-
	 browser (bijv. Google) in:
	 www.suitbertusparochie.nl 
	 Open deze site en ga dan naar de link 
	 "Vier mee"
	 Ga dan van hieruit naar de link "Livestream"
	 Daaronder komen dan alle ingeplande vieringen en de viering welke uitgezonden gaat worden.
	 Dit kan om en om een viering uit Tiel of uit Houten zijn.
	 Ook kunnen van hieruit alle reeds uitgezonden vieringen worden teruggekeken.
 
2.	 Open de App "YouTube"
  	   Geef bij het vergrootglas de zoekopdracht "Suitbertusparochie vieringen"
	 Scrol dan naar beneden totdat de viering van deze datum in beeld komt.
	 Dit kan om en om een uitzending uit Tiel of Houten zijn.
	 Klik op deze link en je kunt de viering bijwonen.

Op de foto een opname van de livestream.

De dagen lengen – voorbode van het voorjaar!          

De oecumenische werkgroep Groene Kerk organiseert in samenwerking met het Inloophuis Tiel en de Franciscushof 
op zaterdag 30 mei as. een plantjesmarkt bij het Inloophuis Tiel.

Iedereen kan plantjes, zaailingen en zaad inbrengen en met andere plantjes weer naar huis gaan waardoor de 
diversiteit in je tuin nog groter wordt!
De plantjes worden tegen een kleine prijs verkocht; de opbrengst gaat naar het Inloophuis!

Dus als je deze winter alvast voorbereidingen treft voor het voorjaar, denk dan ook even aan een inbreng op de 
plantjesmarkt. Het kunnen tuinplantjes, kamerplantjes, kruiden en zaden zijn!
Kortom wat groen is, is welkom!

De Oecumenische werkgroep Groene Kerk

Het jaar 2026!          

Het jaar 2026 is, na een knallend uiteinde van zijn voorganger, voortvarend uit de startblokken gekomen en is alweer 
een paar maanden her. Ik hoop dat het U allen wel is gegaan en het jaar verder alle goeds zal brengen, ik wens u 
het bij deze van harte toe! 
Het is ook weer de tijd voor het aanschaffen van agenda’s en kalenders van het verse jaar waarop of waarin men 
alle belangrijke datums en afspraken kan noteren na ieders behoefte. De kerkelijke feestdagen hebt U natuurlijk al 
aangekruist en dan mag 7 september niet overgeslagen worden, want dat is de datum van de jaarlijkse bedevaart 
naar Kevelaer vanuit onze parochie. U krijgt vanuit de organisatie nog alle info in dit blad. Maar denk er eens over na 
om zich op te geven en neem iemand mee, want Maria verheugt zich om een ieder die tot haar komt.
Nog een prettige voortzetting van 2026 toegewenst!

Willem Vizee - Tiel
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Lekker op weg met een auto
van 

Rolweg 45, 4104 AV Culemborg
Mulders Culemborg

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel
Mulders Tiel

0344 616 147 0345 470 960

www.mulders-autogroep.nl.Scan de QR-code of bezoek ons via:

Weurtseweg 301, 6541 AT N�megen
Mulders N�megen

024 350 3000

VRIJWILLIGERSDAG 15 FEBRUARI 2026                     

Op het moment dat ik de pen ter hand neem om te gaan schrijven liggen de feestdagen achter me. Ik kijk terug op 
mooie kerstdagen waarbij warme gezinsmomenten en mooie vieringen in onze kerk een zinvolle betekenis gaven 
aan kerstmis. Prachtige vieringen, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, door vele kerkgangers gewaardeerd 
waarbij de echte kerstboodschap meegedragen werd. Op zulke momenten realiseer ik mij des temeer hoe 
waardevol onze vrijwilligers zijn, die op welke wijze dan ook een bijdrage leveren om onze geloofsgemeenschap 
draaiende te houden. Met dankbaarheid en enige trots besef ik dat 36 werkgroepen een grote rijkdom zijn. Al onze 
vrijwilligers zijn stuk voor stuk een belangrijke schakel die deel uitmaken van die prachtige en krachtige ketting die 
voor verbinding zorgt.

Pas las ik ergens: “Als iedere vrijwilliger een lichtje was dan werd het nooit meer donker” en in het verlengde van de 
kerstgedachte noem ik dat het vredeslicht. We hopen tenslotte met zijn allen op Vrede, een kostbaar goed. Zo kan 
ik nog wel uren filosoferen gevoed door de betekenis van het vrijwilligerswerk. En juist om deze betekenis kracht te 
geven is het goed om vanuit dit gedachtegoed onze vrijwilligers eenmaal per jaar in het zonnetje te zetten en een 
vrijwilligersdag te organiseren namelijk op zondag 15 februari 2026. Er volgt nog een officiële uitnodiging per mail. U 
kunt alvast deze datum vastleggen in uw agenda.

Het programma voor die dag is als volgt: 	
11.00 uur viering met alle koren. 
12.00 uur koffiedrinken in de gemeenschapsruimte.                                                                           
12.30 uur lunch in het parochiecentrum.

Heeft u dieetwensen dan kunt u dit doorgeven aan maritareuvers@gmail.com of GSM nummer 0634341802.
Ik hoop dat vele vrijwilligers aanwezig zijn die dag waarbij ontmoetingen met verbinding en omzien naar elkaar 
centraal staan. 

Namens de locatieraad,
Marita Reuvers

Lezing en boekpresentatie Betuwse Zoeaven          

Toen de onafhankelijkheid van de Kerkelijke Staat van paus Pius IX werd bedreigd 
door Italiaanse troepen van koning Victor Emanuel II en een legertje nationalisten 
onder leiding van Giuseppe Garibaldi, riep de paus vrijwilligers op om de staat te 
helpen verdedigen. Opmerkelijk genoeg reageerden vooral Nederlandse katholieke 
jongemannen: maar liefst 3000 van de 11.000 pauselijke soldaten kwamen uit 
Nederland. Zij worden zoeaven genoemd.
Over de Betuwse zoeaven wordt op 25 maart a.s. in het Regionaal Archief 
Rivierenland in Tiel een boek gepresenteerd. 53 zoeaven, afkomstig uit de Betuwe,  
worden besproken.
De auteur komt ook graag in contact met nazaten van deze jongemannen, om 
verder onderzoek te kunnen doen naar nazaten. 

Het gaat om de volgende personen uit het gebied van de huidige 
Suitbertusparochie: 
Acquoy: Mart van Leeuwen - Willem Versteegh, 
Beesd: Jan Spronk - Andries en Willem van Walstijn - Theo van Wijngaarde,
Culemborg: Nicolaas Dijkers - Jan Houweling - Thomas Kronenburg - Theo Philippi - Piet Rodermans - Cornelis 
Romijn - Jan Stornel - Hendrik de Vries in Amsterdam geboren, 
Deil: Adri de Heus in Houten geboren,
Gellicum: Lambert van Gemert - Herman van Rooden - Lambert Rosenboom, 
Goilberdingen: Ad Stigters, 
Rhenoy: Albert van Roden - Walter de Vries, 
Rumpt: Frans van den Heuvel - Jan Oeters, 
Tiel: Gijsbert Bakker - Lambert van Haaf - Dirk-Jan Hummeling - Jan Kilb in Duitsland geboren - Dominicus Kilsdonk 
in Winssen geboren - Willem Loogman - Piet de Poorter - Matthias van ’t Rood in Amsterdam geboren - Albert van 
Welsenaar, 
Varik: Jan en Martin van Schaik,
Zandwijk: Hendrik de Smits.

U kunt het boek eventueel per mail bestellen bij: j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl
De prijs van het boek bedraagt € 35,00. Alleen voorintekening! Er zijn slechts 50 exemplaren beschikbaar.
Het eerste exemplaar van het boek wordt op 25 maart uitgereikt aan Mgr. Woorts. De Schola Cantorum Tiel zal 
enkele gregoriaanse gezangen ten gehore brengen.

De avond begint om 19.00 uur; inloop vanaf 18.30 uur. Voor de pauze de lezing over de Betuwse zoeaven; daarna 
uitreiking van de boeken. Sluiting rond 21.30 uur.

Aanmelden gewenst! Ook bij: j.e.m.h.v.bronswijk@tue.nl

De pastoraatsgroep                      

De pastoraatsgroep bestaat uit vier leden: Merijn Pieterson, Jan van Loon, 
Peter Gruijthuijsen en Marie-José van Loon.
Wij vormen de schakel tussen het pastorale team en de parochianen. We 
houden in de gaten waar behoefte is aan pastorale zorg, zowel bij 
individuele parochianen als bij groepen of instellingen binnen onze 
geloofsgemeenschap.
Wanneer we signalen ontvangen, zorgen we ervoor dat de nodige 
ondersteuning wordt georganiseerd. Dat kan gaan om pastorale zorg, maar 
ook om wat er nodig is voor een passende liturgische viering.
Daarnaast onderhouden we regelmatig contact met de locatieraad, het pastorale team en de andere 
pastoraatsgroepen binnen onze parochie, zodat we samen de zorg voor onze geloofsgemeenschap goed kunnen 
vormgeven.

U kunt ons bereiken via het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.
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do 18 dec Chagall vertaalt/vertelt de Bij bel in kleur 
samen met Peter Minnema 

Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen van de bij bel die hij  meekreeg in de Joodse 
gemeenschap in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft hij  een aantal van 
deze verhalen op enorme doeken vereeuwigd. 
Hij  bood ze aan aan de Franse staat en die zorgde voor een speciaal museum in Nice: Le Message 
Biblique de Marc Chagall. We kij ken samen naar verhalen uit Genesis en Exodus en delen met elkaar wat 
we zien en wat ons raakt.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 15 jan Componeren versus arrangeren Ben Middeldorp

Componisten en hun muziekarrangementen vormen samen een dynamisch duo in de muziek-
geschiedenis. Terwij l componisten de zaden planten met hun originele werken, laten arrangeurs 
deze bloeien in nieuwe vormen en contexten. Van Bach tot de Beatles, van klassieke symfonieën 
tot moderne pophits, arrangementen bewij zen dat muziek een levende kunst is. Altij d in beweging, 
altij d klaar om opnieuw ontdekt te worden. We praten over, luisteren naar en zingen samen 
verschillende muziekvoorbeelden!
Muziek | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Voor het seizoen 2025-2026 is weer een interes sant en gevarieerd 
programma samengesteld. De succesvolle thema’s van eerdere activiteiten 
zij n aangevuld met de suggesties die we kregen voor nieuwe thema’s. 
We kij ken uit naar onze ontmoetingen. Je bent van harte welkom!

Walburg verwelkomt 
Dominicus 
Ontmoetingen

Agenda25/26

Schola zingt                      

Al sinds 1971 zingt de Schola Cantorum Tiel met als doel het 
Gregoriaans te (blijven) zingen en de te laten horen in vieringen 
binnen en buiten Tiel. Dat betekent dus, dat het koor in juni al 
weer 55 jaar bestaat! Geen jubileum, maar toch iets om even bij 
stil te staan. De Kerk van de Menswording in Tiel-Oost kocht 
een pijporgel, maar kwam nog f. 9.000,00 te kort. Frits Hendrich 
was toen dirigent van het kerkkoor daar, en gaf af en toe uitleg 
over het orgel. In die tijd werd ook het Gregoriuskwartet 
opgericht: Frits Hendrich, Marius Kramer, Ben Holtslag en Wim 
Wijnen waren de zangers. Dit kwartet ging zich ook inzetten 
voor het orgel van de kerk. Later breidde het kwartet uit en de naam van het koor werd Schola Cantorum Tiel.

Ook dit jaar zal de Schola enkele keren in de Dominicuskerk de muzikale invulling van een viering verzorgen. De 
eerstvolgende keer is 15 maart, de vierde zondag van de vastentijd, zondag Laetare. Het ingetogen Gregoriaans van 
de vastentijd maakt plaats voor vreugde, de betekenis van het woord laetare. De vastentijd is halverwege, Pasen 
nadert! 

De Schola zingt in Tiel daarna nog op 7 juni, Sacramentsdag, op 11 oktober en 13 december. Ver weg nog, maar 
voor liefhebbers van het Gregoriaans: noteer het vast in uw agenda.

Op 3 mei mag de Schola voor de tweede keer zingen tijdens een Mariamis. Op zondag dus, aanvang 12.00 uur.

De Schola bestaat momenteel uit 6 leden; we zijn nog steeds op zoek naar één of twee zangers, die het koor willen 
komen versterken. Dus nogmaals een oproep: houd je van zingen en heb je affiniteit met het Gregoriaans? Kom dan 
gerust een keer kennismaken op onze repetitie-avond, elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur in de dagkapel, te 
bereiken via de Ondertoon (ingang via het plein naast de kerk, einde linkerkant trapje af). Graag iets voor aanvang 
aanwezig zijn, want tijdens de repetitie is de deur afgesloten. Meer info nodig? Gebruik het mailadres van 
Dominicus Nieuws: redactiepk@suitbertusparochie.nl 

Schola Cantorum Tiel

Bijzonder Passieconcert Tiels Madrigaal Koor                      

Op 22 maart voert het Tiels Madrigaal Koor een bijzonder passieconcert uit in de Sint Lambertuskerk in Buren. 
De traditie dat het koor elk jaar op palmzondag een concert gaf in de Maartenskerk in Tiel, is doorbroken vanwege 
het feit dat die kerk in restauratie is. Daarom is uitgeweken naar Buren en dat had weer een andere datum tot 
gevolg.    
              
Het concert, met als titel ‘Zie de Mens’, bevat passiemuziek van Zelenka. Deze componist is een tijdgenoot van 
Bach en werd door hem zeer bewonderd. Het koor zal ook enkele koralen van Bach zelf ten gehore brengen. 

Jonathan Kooman bespeelt het orgel.                                                                                                                                           
Dit concert zal tevens het 
afscheidsconcert zijn van Gonny van der 
Maten, die het koor zeven jaar met veel 
bezieling heeft gedirigeerd.

22 maart 2026, Sint Lambertuskerk 
Buren, 15.00 uur.                                                                    
Kaarten (incl. drankje na afloop): € 17,50 
in de voorverkoop, € 20 aan de deur, te 
bestellen via www.tielsmadrigaalkoor.nl  
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Agenda25/26
do 19 mrt Het wordt voorjaar! 
Een voorjaarsstuk maken Susanne van der Spoel

Met het groen en de bloemen die het seizoen levert gaan we onder begeleiding van Susanne een mooi 
tafelstuk maken, dat het voorjaar in huis brengt.
Bloemen | € 5,00 p.p. (i.v.m de ruimte max. 10 deelnemers) | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | 
Aanmelden: per mail

do 2 apr Franz Liszt ‘Via Crucis’ Ben Middeldorp

De ‘Via Crucis’ is een compositie van de oude Franz Liszt in zij n laatste levensfase; het beschrij ft de 
14 kruiswegstaties van Jezus. In Rome 1878 startte Liszt met het schrij ven van deze compositie en in 
februari 1879 voltooide hij  het in Boedapest. De compositie ademt een grote verstilling van de vanouds 
en weleer door iedereen bewonderde en geprezen pianovirtuoos! 
De oude Liszt zoekt nu de rust en de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit op. We horen 
unisono-zang, Lutheraanse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen. De bedoeling van Frans Liszt was 
dat het werk uiteindelij k met harmonium in het Colosseum te Rome uitgevoerd zou worden.
Op deze Witte Donderdag gaan we bezig met de vraag: wat Frans Liszt, aan het eind van zij n leven, ons 
wil doorgeven compositorisch en inhoudelij k in het gebeuren van de Kruiswegstaties!
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 16 + do 23 apr Bibliodrama: meedoen in het verhaal Peter Minnema

Bibliodrama is een unieke manier om het bij belverhaal en het eigen levensverhaal met elkaar te 
verbinden. We worden uitgenodigd om in het verhaal te gaan staan op de plek die ons raakt. De 
spelleider helpt ons om ons daarvan bewust te worden en dit met elkaar te delen. Elke deelnemer is vrij  
om mee te doen op zij n/haar eigen manier. Bibliodrama heeft twee bij eenkomsten!
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 7 mei ‘Op pad met heiligen’ Onder begeleiding van Peter Schipper

Door de eeuwen heen hebben heiligen tot de verbeelding gesproken. Ze stonden pal voor hun geloof, 
zelfs als dat leidde tot de uiterste consequentie, hun leven. Door hun voorbeeldige levenswij ze of opoff ering 
dienen ze miljoenen tot inspiratie, steun en kracht. Ze worden aangeroepen bij  ziekte of in nood. Nog steeds 
worden inspirerende en helende personen zalig en vaak daarna heilig verklaard. Onder hen Peerke Donders, 
de Apostel der melaatsen en Titus Brandsma, die zij n medegevangenen in Dachau tot hoop en bemoediging 
diende. Duizenden lopen begeesterd door Jacobus het lange pad naar Santiago de Compostella. 
Er zij n honderden heiligen en om niet te verdwalen beperken we ons tot ons eigen Rivierenland. 
Welke heiligen werden hier vereerd? Wat zeggen zij  ons nu nog? Waarom stond er vroeger een beeld 
van de heilige Christoff el op de Lekpoort in Culemborg. En wat vertelt ons het beeld van de heilige 
Nicolaas met aan zij n voeten een kuip met drie kinderen? We gaan het samen ontdekken en we laten 
ons inspireren. 
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 21 mei Over Maria Magdalena – 
‘Maria - kroongetuige, zondaar, feminist’ Lezing door Klaas Faber

Maria Magdalena wordt gezien als de vrouw die misschien wel het dichtst bij  Jezus stond, de apostel 
der apostelen. En tegelij kertij d wordt ze beschouwd als een zondaar. Haar complexe personage is een 
van de meest tot de verbeelding sprekende in de Bij bel. Hoe kan dat? Wie was zij ? Samen op zoek naar 
de Bij belse wortels van Maria Magdalena.
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Agenda25/26
do 29 jan C’mon, C’mon (kom op, kom op)  
Filmpresentatie door Joke van Winden
 
In C’mon C’mon, volgen we een radiojournalist, die met zijn producers door het land (VS) reist en 
kinderen interviewt over hun leven en hun gedachten over de toekomst. Onverwachts krijgt hij de  
zorg voor zijn jonge neefje Jesse. Wanneer hij hem meeneemt op roadtrip ontstaat er langzaam een 
unieke band tussen die twee, wat leidt tot diepgaande gesprekken en een nieuwe kijk op het leven. 
Een film over liefde, leven en ouderschap.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 12 feb Jheronimus Bosch  
(1450-1516): de duivelmaker  
Lezing door Gerrit Overdijk
 
In 2016 vond in ’s-Hertogenbosch een grote 
tentoonstelling plaats over en met werken van de 
beroemde stadgenoot. Toch zijn er in de stad geen 
schilderijen van hem bewaard gebleven. Sterker nog: 
we kennen maar 24 bewaarde schilderijen verspreid 
over meerdere landen. Toch kennen we allemaal 
zijn naam. Hij kwam uit een schildersfamilie (de Van 
Akens, uit Nijmegen) en was aanvankelijk een anoniem 
schilder die met zijn vader en andere familieleden 
werkte aan kerkelijke kunst in de anonimiteit. 
Waardoor veranderde dat? En waarom is veel van zijn 
werk in Spanje te vinden, zoals zijn beroemdste werk 
‘De Tuin der Lusten’? En welke verborgen symboliek 
vinden we in zijn schilderijen, voor zover we dat nog 
kunnen achterhalen? 
Een tipje van de sluier zal tijdens deze lezing  
worden opgelicht.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 26 feb Over gedragspatronen  
in families Inleiding door Karin Koopman
 
Verbaas je over gedragspatronen! Wie kent het 
verschijnsel niet? 
We nemen allemaal, deels onbewust, een plek in 
ons gezin van herkomst in en in onze familie. En we 
hebben ‘onze eigen’ manieren van reageren op elkaar. 
Bij anderen zien we dat vaak scherper: sommige 
gedragspatronen lijken als het ware van de ene 
generatie op de andere te worden ‘doorgegeven’.
Karin Koopman, psychotherapeut, laat vanuit haar vak 
zien welke mechanismen aan dat verschijnsel  
ten grondslag kunnen liggen (en wat je er zelf mee 
kunt doen).
Familierelaties | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

WE VIEREN  
EEN LUSTRUM! 

Dominicus Ontmoetingen 
bestaat 5 jaar. Tijd voor 
een feestje! Dat doen we 
met een nieuw ‘jasje’ in 
een nieuwe vormgeving. 
De ‘Ontmoetingen’ 
worden onderdeel 
van lokale Walburg-
activiteiten. Verder zijn 
er geen veranderingen. 
De vertrouwde 
werkgroep verzorgt 
de bijeenkomsten. We 
zien elkaar nog steeds 
op donderdagochtend 
en ook de lunch blijft 
vast onderdeel van het 
ontmoetingsprogramma!
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Agenda25/26
do 4 jun Death in Venice (Dood in Venetië) Filmpresentatie door Joke van Winden
Death in Venice is een fi lm naar de gelij knamige roman van Thomas Mann. Componist Gustav von 
Aschenbach gaat voor zij n rust naar Venetië en raakt daar gefascineerd door de jeugdige schoonheid 
van Tadzio. Gustav ontwikkelt een zorgelij ke obsessie voor de jongen en volgt hem door Venetië terwij l 
de stad langzaam in de greep raakt van een cholera-epidemie. Een prachtige fi lm die je raakt en aan het 
denken zet over kunst, liefde en sterfelij kheid. Een echte fi lmklassieker.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 18 jun In de ban van Dante Lezing door Marian van Caspel

Vanaf de eerste publicatie begin 14e eeuw hebben kunstenaars Dante’s Divina Commedia uitgebreid 
geïllustreerd. Velen van hen raakten er totaal van in de ban. Botticelli (ca. 1445-1510) spendeerde zóveel 
tij d aan het illustreren van het dichtwerk dat hij  in fi nanciële problemen kwam. In de laatste jaren van zij n 
leven leerde William Blake (1757-1827) nog Italiaans om het werk te kunnen illustreren. Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882) was alleen al door zij n naam voorbestemd zich te verbinden met Dante. En Dali 
maakte tussen 1951 en 1960 honderd aquarellen als illustraties bij  de Divina Commedia, bij  elke canto één.
Tij dens de lezing krij gen de toehoorders aan de hand van hun illustraties een goede, eerste indruk van 
het meesterlij ke dichtwerk van Dante.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Door de toekenning van een subsidie van Stichting 
Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel kunnen 
we de prij s per deelnemer laag houden. Daarvoor zij n 
wij  zeer erkentelij k!

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, 
José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, 
Heleen Schoots en Mieke van den Besselaar

DEELNEMEN
Aanmelden per e-mail naar mvdbesselaar@telfort.nl
onder vermelding van de onderwerpen die je 
gekozen hebt. Alle aanmelders ontvangen 
een bevestiging van hun inschrij ving en een 
uitnodiging per bij eenkomst. De deelnamekosten 
dienen ter plaatse te worden voldoen.

Walburg is voor iedereen, 
ongeacht achter grond of overtuiging, 
die zoekt naar nieuwe of andere wegen 
van geloof en inspiratie in het leven. 

Walburg biedt een breed en verfrissend programma rond inspiratie en (christ elij ke) spiritualiteit 
waarin ook maat schappelij ke thema’s onderdak krij gen. Walburg wil zichtbaar en bespreekbaar 
maken wat speelt in de samenleving of in je persoonlij ke leven. Daarom biedt Walburg 
activiteiten als workshops, lezingen, muziek, theater, fi lms, ge sprek ken etc. die net even 
anders zij n door een open, zoekende en verdiepende invalshoek.

Walburg is een nieuw initiatief van de H. Suitbertusparochie in Tiel e.o.

We noemen ons Christenen. 
Dat is afgeleid van Christus en 
dat realiseren we ons goed. 
Waar we meestal minder bij 
nadenken is het feit dat 
Christus Gezalfde betekent. 
Wij zijn een godsdienst van 
gezalfde mensen. Dat begint al 
bij de doop. We worden niet 
alleen met water overgoten bij ons doopsel, we 
worden ook gezalfd met Chrisma. Deze zalving met 
Chrisma gebeurt nog een keer wanneer we gevormd 
worden. En mochten we ooit tot priester of diaken 
gewijd worden, dan komt de Chrisma nog een keer 
in een mooi versierd vaatje uit de kluis. 
Chrisma is gewijde olie. Naast de Chrisma kennen 
we nog twee soorten olie, waar we ook mee zalven. 
Dit zijn gezegende oliën. De bekendste is de 
ziekenolie. Iedereen die ernstig ziek is (het hoeft 
helemaal niet dodelijk te zijn) kan gezalfd worden met 
ziekenolie. En tenslotte is daar ook nog de 
catechumenenolie. Jaren lang gebruikten we die 
zelden, maar nu we elke jaar weer een groepje 
mensen hebben die in de Paasnacht gedoopt en/of 
gevormd willen worden vieren we ook de 
catechumenenzalving. Dat doen we traditioneel op of 
vlak na Aswoensdag, om de laatste periode van 
voorbereiding op de doop in te luiden. Wij hebben 
ervoor gekozen om dit de eerste zondag van de 
Veertigdagentijd te doen, zodat veel parochianen de 
aanstaande medeparochianen kunnen leren kennen. 
De oliën worden overigens gewijd en gezegend op 
Witte Donderdag of de vooravond van Witte 
Donderdag door de bisschop. 
Kom je ook naar de Catechumenenzalving? Zondag 
22 februari (de zondag na Carnaval) om 11.00 uur 
in onze kerk. 

Olie in de kerk

Nieuws van de bloemengroep                      

Zoals u wellicht heeft gezien heeft de bloemengroep onze kerk weer prachtig in 
kerstsfeer gebracht. Zie bijgevoegde foto’s. U begrijpt dat daar nogal wat werk aan 
vooraf gegaan is. Maar niet alleen met Kerst, het gehele jaar door zorgen zij er voor dat u in een passende 
omgeving de H. Mis kunt  bijwonen. Helaas is de werkgroep uitgedund tot 3 personen. 
Tijdens de laatste werkzaamheden voor Kerst is afscheid genomen van Joke Janssen. Zij heeft geruime tijd haar 
steentje bijgedragen aan de bloemengroep. De bloemengroep is dan ook dringend op zoek naar versterking.
Heeft u affiniteit met bloemen en en planten en bent u creatief, neem dan contact op met Joke Broers 
(06-29417904 of jokebroers54@kpnmail.nl). Zij kan u alles over het werk van de bloemengroep vertellen.                                         

OPROEP!

IN MEMORIAM		          †

Ria van Meurs – Vonk
-Echtgenote van Jan van Meurs- 

Ria werd geboren in Tiel op 9 oktober 
1947 en overleed 3 december 2025 
aldaar. In haar werkzame leven was 
Ria met haar overredingskracht en 
koopmansgeest lange tijd een drijven-
de kracht bij de rechtsvoorganger van de pakketdienst 
DHL. Het gezin, haar Jan, de kinderen en kleinkinderen 
stonden haar hele leven centraal. Zorgzaam. Jarenlang 
lachte het leven haar toe, genieten van samen aan tafel, 
de vele vakanties. Maar ze heeft ook veel storm gekend. 
Een aantal jaren geleden werd ze ernstig ziek, vele 
medische ingrepen volgden maar klachten bleven. Het 
verdriet om het overlijden van Roland in 2012 heeft haar 
verdere leven getekend. En in haar laatste levensfase 
wordt ze ook nog getroffen door een vorm van demen-
tie. Intensieve verzorging noodzakelijk, stap voor stap 
afscheid nemen. In een druk bezochte viering namen 
we op 10 december afscheid van haar leven in ons 
midden. We lazen uit de Korintebrief van de apostel 
Paulus, over geloven, hoop en liefde: “Nu kijken we nog 
in een wazige spiegel, we zien raadselachtige dingen, 
maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.” 
We hebben Ria te rusten gelegd naast Roland op de 
begraafplaats aan de Beemdsestraat in Zoelen. Dat ze 
mag zijn in Gods eeuwig licht.
 

Klaas Faber
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

 

Vrede en alle goeds, pax et bonum, de groet waarmee 
Franciscus rondging in Assisi en omstreken. Misschien 
was het wel op zijn Italiaans, pace e bene. 

Vrede en alle goeds wensen wij van de Franciscushof 
alle lezers toe. We beginnen een nieuw jaar, kalenderjaar 
in elk geval. Als ik erover nadenk zou ik niet onmiddellijk 
kunnen zeggen hoe een tuinjaar eruit ziet, wat het begin 
en wat het einde is. Het verschilt in de praktijk per 
plantsoort. Asperges horen op de Franciscushof bij de 
eerste die vruchten oplevert en ook bij de eerste die 
ermee stoppen; dan krijg je aardbeien, hoewel als ze 
doordragend zijn kunnen ze weer langer doorgaan. 
Tomaten zijn bijna tijdloos en boerenkool en spruiten zijn 
er midden in de winter nog.

We hebben deze week onze nieuwjaarsreceptie 
verschoven zien worden. In een tijd van sluiten zien we  
elkaar dan weer eens en merken we dat we dat toch 
nodig hebben. En wat we op die receptie ook merken is 
dat we onderdeel zijn van een groter geheel, de DCT, 
Diaconaal Centrum Tiel. We ontmoeten dan ook de twee 
andere groepen die bij de DCT horen, het inloophuis en 
de Tielse maatjes. Plus de bestuursleden die dit alles 

mogelijk maken. De 
receptie is nu 
verschoven naar 
begin februari.

We hebben besloten 
dit jaar net als vorig 
jaar niet mee te 
doen aan de NLdoet 
dag. Aan de ene 
kant omdat we alles 
op orde hebben en 
aan de andere kant 
omdat de tijd van 
half maart eigenlijk 
ongelukkig is omdat 
er nog weinig te 
doen valt. Half mei 
zou veel mooier zijn 
en ook voor de deelnemers veel aardiger; dan valt er te 
oogsten en dat hoort tot de top ervaringen van een 
tuinder. Hoewel, laatst las ik in een interview  met een 
psychiater: ik word helemaal rustig als ik weer een tijdje 
met mijn vingers in de aarde zit. Geloof maar dat veel 
van onze medewerkers het daar grondig mee eens zijn.

We hebben nog jam, 
boerenkool en spruiten; dus 
als iemand wat wil, geef een 
telefoontje 06 48790668.

Aad van Dijk 

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn

Uitnodiging open repetitie Soli deo Gloria

Soli Deo Gloria zoekt nieuwe leden. Daarom wordt er een open repetitie 
gehouden op 12 februari. Kom kennis maken met het koor en proef de sfeer. 
Wij repeteren iedere donderdagavond van 19.30 u tot 21.30 u.

Graag zien we jullie op 12 februari om 19.30 u in de Ondertoon. Kom kijken, 
luisteren of zingen. Iedereen is van harte welkom.

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 10 maart is het weer schoonmaken van onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.

Alvast hartelijk bedankt!
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OECUMENISCH LEERHUIS TIEL voorjaar 2026                     
                 3 woensdagavonden in de veertigdagentijd

                           ‘Op weg naar Jeruzalem’

In dit nieuwe kerkelijke jaar wordt het Matteüs-evangelie gelezen.
Als thema voor het LEERHUIS is gekozen voor de periode van de veertigdagentijd: 
“op weg naar Jerusalem”.
In deze tijd lezen we over de uittocht voor Israel, de uittocht voor Jezus zelf.
Hoe kunnen wij dat met Hem meebeleven?
De nieuwe cyclus van 3 bijeenkomsten die in februari/maart 2026 plaats vindt, 
nodigt uit om samen met Jezus op weg te gaan naar Jeruzalem voor de jaarlijkse 
Pesach-viering. 
Samen op weg -  de uittocht met Hem meebeleven.	          

Data en locatie: alle bijeenkomsten zijn dit keer in de Drumpse Hof
-	 Bijeenkomst 1:   25 februari 2026	
-	 Bijeenkomst 2:	     4 maart 2026 
-	 Bijeenkomst 3:   11 maart 2026

Deze serie bijeenkomsten biedt ieder de kans om te beginnen met de vesperviering in de Ontmoetingskerk 
(begint om 19.00 uur) met daarna de koffie/thee in de zaal van de Drumptse Hof. 

Om 20.00 uur start het Leerhuisthema; om 21.30 uur ronden we de bijeenkomsten af.

Het programma ziet er als volgt uit:
•	 In de eerste avond staat de betekenis van de Sedermaaltijd in de aandacht. Jezus trekt met zijn leerlingen op 
	 naar Jeruzalem om de Sedermaaltijd te houden.
	 Wat is het verhaal daarbij? De herdenking van de Exodus! 
	 Wat betekent de uittochtgedachte, voor het volk van Israël, voor Jezus - en voor jou?
•	 De tweede avond gaat het over het eten van de Sedermaaltijd met de ingrediënten daarvan: schapenvlees, 
	 ongedesemd brood en bittere kruiden. Aandacht voor de rituelen en hun betekenissen bij deze maaltijd. 
	 Betekenissen ook voor ons?

•	 De derde avond gaat over het avondmaal van Jezus met zijn leerlingen - hún Sedermaaltijd -  en over 
	 avondmaal en eucharistie én onze beleving ervan. Kunnen we daar met elkaar iets van delen in een 
	 gezamenlijke huiskamerviering?

Ook in de uitwerking van dit Leerhuis is er weer de inbreng vanuit verschillende invalshoeken: van de verhalen uit 
het Oude en Nieuwe testament; van de kijk van kunstenaars daarop; van de inbreng van de deelnemers.

Deelname geldt voor de hele cyclus van drie bijeenkomsten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden bij Mieke van den Besselaar: mvdbesselaar@telfort.nl

We nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De oecumenische werkgroep Leerhuis: 
Detlef Bohlken, Peter Minnema, Aad van Dijk, Joke van Winden en Mieke van den Besselaar

Tot ziens 2025; welkom 2026 

Ieder heeft kerst gevierd op zijn eigen manier. Eerste en 
tweede kerstdag was het Inloophuis open voor onze 
gasten. Ik heb eerste kerstdag de dienst mogen werken 
in het Inloophuis. Ik was benieuwd hoeveel gasten er 
zouden komen. Nou, ik kan u zeggen dat zo’n twintig 
mensen zijn geweest. Hieruit blijkt maar weer hoe 
waardevol en zinvol het is dat het Inloophuis juist ook op 
deze dagen open is voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. In het Inloophuis hebben we het jaar afgesloten 
met de kerstbingo; het koor van het Toon Hermanshuis 
kwam kerstliedjes zingen en we hadden een gezellig 
kerstdiner en kerstpakketten voor trouwe bezoekers.

Het kerstdiner is al jaren een traditie. Onze gasten 
waarderen zeer dat we elk jaar een kerstdiner 
organiseren. Met passen en meten lukte het ons om in 
totaal vijfendertig mensen in het Inloophuis een plaatsje 
te geven. We hebben onze gasten een 5 gangen diner 
kunnen aanbieden vanaf de amuse tot de koffie of thee 
met iets lekkers als afsluiting. Er zijn twee kerstverhalen 
voorgelezen en het kindeke Jezus is in de kribbe gelegd. 
Met ondersteuning van Ben Middeldorps pianospel, 
hebben we kerstliederen gezongen. De gasten hebben 
hun waardering uitgesproken naar de vrijwilligers die 
gezorgd hebben voor een heerlijk diner.

Nog zo’n traditie zijn de kerstpakketten, geschonken 
door de Lionsclub. Eigenlijk zijn de tassen vooral goed 
gevuld met levensmiddelen en ze zijn door onze gasten 
met veel dank in ontvangst genomen. Helaas is dit het 
laatste jaar geweest dat de Lionsclub kerstpakketten 
schenkt. De Lionsclub Tiel houdt namelijk op te bestaan. 
Wij en onze gasten zijn de Lionsclub dankbaar dat ze al 
die jaren kerstpakketten hebben geschonken aan het
Inloophuis. Het bestuur van het Diaconaal Centrum Tiel 
gaat zich nu oriënteren op mogelijkheden om op een 
andere manier kerstpakketten te kunnen schenken aan 
onze gasten.

2025 is afgesloten met oliebollen en het vuurwerk. In het 
Inloophuis hebben we op de laatste dag van het jaar 
2025 oliebollen geserveerd voor de gasten. De nieuwjaars-
receptie voor de vrijwilligers maakt in januari de 
afsluiting van 2025 compleet. We kunnen starten met 
een nieuw 
jaar waarin 
dingen op 
ons pad 
gaan 
komen 
waar we 
nu nog 
geen weet 
van 
hebben. 

We weten 
wel dat in 
2026 
dingen 
gewoon 
doorgaan, 
zoals het 
Inloophuis 
dat elke 
dag open 
is van 
12.00 tot 
15.00 uur 
voor onze 
gasten met 
een aantal 
vaste 
activiteiten.
Wat we 
eind 2025 
ook al 
wisten is dat 
met ingang 
van 1 februari ik als coördinator ga samenwerken met 
een nieuwe collega Roos, die komt ter vervanging van 
Priscilla, die op 17 december afscheid heeft genomen. 
Ik kijk er erg naar uit om met Roos samen voor het 
Inloophuis te mogen werken. Wie weet wat er voor mooie 
dingen kunnen ontstaan uit deze samenwerking.

Truus Vogelzang
Coördinator Inloophuis

Kerstpakketten

Toon Hermanskoor

Kerstdiner

De Protestantse Kerk Tiel en de Dominicuskerk hebben afgelopen jaar samen een nieuwe opzet gemaakt voor de leden van 
hun geloofsgemeenschappen voor wat voorheen het ‘programma Vorming en Toerusting’ heette. 
Het oecumenisch Leerhuis Tiel wil gelovigen de mogelijkheid bieden te komen tot verdieping van geloof: met elkaar kijken 
naar de vragen die het geloof voor ieder met zich meebrengt, eerder dan het geven van kant en klare antwoorden. 
Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht.



1918

Sarah 20 jaar bij Doreminicus: een jubileum om trots op te zijn          

In onze Dominicuskerk vierden we op 18 januari een bijzonder jubileum: het kinderkoor Doreminicus bestaat 20 jaar. 
Een feestelijk moment, vol zang, herinneringen en dankbaarheid. Maar wie iets langer meeloopt, weet dat dit 
jubileum ook onlosmakelijk verbonden is met één persoon: Sarah, die al die jaren als dirigent voor het koor staat.

Het kinderkoor zelf kent een langere geschiedenis. In 1990 werd het opgericht door Rika Hensbergen. In de jaren 
daarna namen Bea Muter en Anke van de Braak het stokje over en in 1996 kreeg het koor zijn naam: Doreminicus, 
bedacht door Lilian Weijman. Bea en Anke wilden stoppen en de vraag was: hoe nu verder?
Eerst nam Elly van den Ende het koor een poosje over; daarna volgden Marius Kramer en Frits Hendrich. Frits 
stopte in 2003 en Albert Arens, zijn opvolger bij Chantiel, ging ook Doreminicus leiden. In 2006 nam de jonge Sarah 
– destijds 20 jaar en muziekstudent – de rol van dirigent op zich. Een combinatie die zo goed beviel dat Sarah tot op 
de dag van vandaag voor het koor staat. Dat betekent dat zij inmiddels de helft van haar leven met Doreminicus 
verbonden is.

Na enkele jaren vertrok Albert 
naar Suriname en nam Merijn 
Visscher zijn plek achter de 
piano over. Ook hij groeide al 
snel uit tot een onmisbare 
kracht binnen het koor. 
Samen vormen Sarah en 
Merijn een gouden duo. Dat 
bleek onder andere bij het 
Kinderkorenfestival in 
Rijsbergen, waar Doreminicus 
met een prachtige uitvoering 
zelfs een prijs wist te winnen. 
De beker met de grote oren 
ging mee naar Tiel.

Zoals bij elk koor waren er 
ook momenten waarop het 
minder vanzelf ging. Rond 
2017/2018 liep het aantal 
leden flink terug, simpelweg 
omdat veel kinderen de 

leeftijd bereikten om door te stromen of afscheid te nemen. Sarah liet zich echter niet ontmoedigen en ging 
persoonlijk langs basisscholen om nieuwe leden te werven. Met succes – en die inzet heeft zich door de jaren heen 
meerdere keren bewezen.

Doreminicus is van grote waarde voor onze parochie. Het kinderkoor brengt niet alleen vrolijkheid en leven in de 
liturgie, maar laat kinderen ook ervaren dat zij er écht bij horen. Ze leren samen zingen, luisteren en samenwerken, 
en geven op hun eigen manier vorm aan het geloof. Bovendien is het koor een belangrijke basis voor jongerenkoor 
Chantiel, waar veel oud-leden hun muzikale weg vervolgen.

Namens de hele geloofsgemeenschap spreken wij onze grote waardering uit voor alle (oud)leden, ouders en 
vrijwilligers die zich in de afgelopen 20 jaar voor Doreminicus hebben ingezet. Dankzij hen klinkt er hoop, geloof en 
vreugde in onze kerk. Onze bijzondere dank gaat uit naar Sarah en Merijn, met hun enthousiasme, muzikaliteit en 
tomeloze inzet hebben zij dit jubileum mogelijk gemaakt.

Wat een genot om zo’n enthousiaste groep jonge mensen in ons midden te hebben. We hopen nog lang van 
Doreminicus te mogen genieten.

Namens de Locatieraad, Tom van Oostrom 

Walburg presenteert

Film & Lezing 
‘Broeders vd Atlas’  
Pastor Paul van der Ven

do 19 en 26 mrt 2026, 19.30 uur

Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel
Zaal open: 19.00 uur | Tickets: € 15 p.p. voor 2 avonden
Aanmelden via walburginspireert.nl

Film & Lezing  
‘Broeders vd Atlas’
Pastor Paul van der Ven

Pastor Paul van der Ven 
(1949) studeerde af als 
Meester in de Rechten, 
volgde zijn vorming tot 
monnik te Doetinchem 
en een studie theo lo gie.  
Hij werd in ‘87 priester 
gewijd. Van ‘97 tot ‘14 
werkte hij als geestelijk 
verzorger in ziekenhuis 
Rivierenland. Na zijn 
pensioen werd hij 
priesterassistent voor 
de Suitbertusparochie, 
begeleidt hij gelovigen, 
houdt lezingen en 
coacht hij religieuze 
communiteiten.

do 19 en 26 mrt 2026, 19.30 uur

Aanmelden via walburginspireert.nl  
en info@walburginspireert.nl

Tijdens twee avonden maken we kennis 
met de Broeders van Thibirine, negen 
trappisten-monniken die sinds de jaren 
vijftig in een klein kloostertje in Algerije 
leefden, nauw verbonden met de 
lokale moslims. In 1996 werden ze door 
islamitische fundamentalisten ontvoerd en 
kort daarna dichtbij hun dorp vermoord. 

Op de eerste avond kijken we naar de film 
“Des hommes et des Dieux”, waarin de 
monniken worstelen met de keuze: blijven 
of vertrekken. Ze besluiten bij hun dorp en 
geloof te blijven, ondanks het gevaar en de 
dreiging voor hun leven. 

Op de tweede avond lezen we het 
testament van broeder Christian de 
Chergé, de prior van het klooster. Hij 
uit zijn diepe respect voor de islam, 
accepteert de naderende dood 
door fundamentalistisch geweld en 
motiveert zijn keuze om niet te vluchten, 
vastbesloten hun levenskeuze en geloof  
te blijven trouw.

IN MEMORIAM		                                                                  ✟

Joop Arens  1936 - 2025 

Joop werd geboren in Utrecht op 17 januari 1936. Hij stierf in Tiel op 26 december 2025. 
Hij had graag zijn 90e verjaardag gevierd, maar haalde die eindstreep net niet. Zijn vader 
is 89 geworden; dat heeft Joop met enkele maanden overtroffen, maar hij heeft het 
daarbij moeten laten.
Voor Joop en Tini begon het leven pas vrolijke kanten te krijgen toen ze elkaar hadden 
gevonden en samen een leven konden gaan opbouwen. Daar bouwden ze ook een gezin 
op, met eerst hun dochter Monique en daarna nog een zoon Erik. Joop had enkele 
baantjes maar zijn echte werk begon bij V&D, eerst op de fotoafdeling, maar gaandeweg 
werd hij er eerste verkoper en her en der ingezet om problemen op te lossen. Zo kwam 
hij ook in Tiel en toen hij daar rondkeek in het winkelbestand kon hij zijn Tini overtuigen: hier is alles wat je wilt hebben 
aan winkels.
In de Tielse periode kwam de parochie aan de deur met de vraag: zijn jullie in om vrijwilligerswerk te doen? En zo is 
Joop in de beheerscommissie van de Dominicus terecht gekomen. Daar heeft hij goed werk geleverd meer dan 25 jaar 
lang en heeft er een speciale oorkonde voor verdiend. Hij voelde zich erbij thuis, bij de mannen van de techniek en 
heeft er menig uur in gestoken. 
Zijn laatste jaren waren niet de makkelijkste, zoals de foto met de zuurstof ook laat zien. Ze zijn enkele maanden 
geleden naar de 4 Gravinnen verhuisd en daar is Joop ook rustig overleden. We namen afscheid van Joop in een 
kerkdienst in het crematorium De Linge te midden van zijn vrouw en kinderen en klein- en achterkleinkinderen, vrienden 
en vele parochianen. 
Dat hij mag rusten in Gods vrede.
 

Aad van Dijk



St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achterin de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 8 feb. 11.00 uur: 5e zondag door het jaar
Jes. 58,7-10, 1 Kor. 2,1-5, Mt. 5,13-16
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Ria en Roland van Meurs
Collecte: Pastorale werk

Zondag 15 feb. 11.00 uur: 6e zondag door het jaar
Sir. 15,15-20,1 Kor. 2,6-10, Mt. 5,17-37
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst 
Koor: Chantiel en ivm vrijwilligersdag alle koren zie 
artikel
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Chantiel

Woensdag 18 feb. 19.00 uur: Aswoensdag
Joël 2,12-18, 2 Kor. 5,20 – 6,2, Mt. 6,1-6.16-18
Eucharistieviering
Voorganger: J. Oude Vrielink
Koor: Walburgkoor
Lector: Brigitte Duynstee

Zondag 22 feb. 11.00 uur: 1e zondag veertigdagentijd
Gen. 2,7-9; 3,1-7, Rom. 5,12-19, Mt. 4,1-11 
Eucharistieviering/Zondag+
Voorganger: F. Hogenelst/W. Sarot
Koor: Mescalanza
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Gerard Telkamp, Jan Gerritsen
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Bisschoppelijke Vastenactie

Zondag 1 maart 11.00 uur: 2e zondag veertigdagentijd
Gen. 12,1-4a, 2 Tim. 1,8b-10, Mt. 17,1-9
Eucharistieviering
Kinderwoorddienst
Voorganger: J. Oude Vrielink
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Jan van Loon
Intenties: Jan Gerritsen
Collecte: Pastorale werk

Zondag 8 maart 11.00 uur: 3e zondag veertigdagentijd
Ex. 17,3-7, Rom. 5,1-2.5-8, Joh. 4,5-42
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Doreminicus
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: Ria en Roland van Meurs
Collecte: Pastorale werk

Zondag 15 maart 11.00 uur: 4e zondag veertigdagentijd
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a, Ef. 5,8-14, Joh. 9,1-41
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Schola Cantorum
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastorale werk

Zondag 22 maart 11.00 uur: 5e zondag veertigdagentijd
Ez. 37,12-14, Rom. 8,8-11 Joh. 11,1-45 
Eucharistieviering
Voorganger: E.G.W. Rozeman
Koor: Chantiel
Lector: Marita Reuvers
Intenties: 
Collecte: Pastorale werk

 

Lingewaarde

Vrijdag 6 februari 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijthof

Woensdag 4 februari 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk 
Koor: Walburgkoor

Zondag 8 februari 10.15 uur
Gebedsviering
Voorganger: P. Gruijthuijsen 
Koor: Doreminicus

Walstede

Vrijdag 6 februari 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda


