
Met Kerstmis vertellen we elkaar altijd het overbekende 
verhaal: over de geboorte van een kind, niet volgens het 
boekje, onderweg in een land waar het geen veilig thuis 
vindt, onder armzalige omstandigheden, in een stal 
ergens in de buurt van een herberg, met een krib, een 
voerbak als wieg en een tamelijk onduidelijk volk dat 
naar dit kind komt kijken. Maar dat alles wordt 
overstraald door licht en engelenkoren: ‘Vrede op aarde.’  
Waarom? Omdat het hier God zelf is die mens wordt, die 
als mens geboren wordt, vlees en bloed zoals wij zijn. 
Dáárom klinkt het woord ‘vrede’ hier zo heel anders dan 

in de plichtmatige en vaak holle vredeswensen en vredesboodschappen van staatshoofden en 
politieke leiders. ‘Vrede’: bij de geboorte  van dit kind dromen we van een wereld waarin ieder 
kind onbeschroomd geboren kan worden en levenslang groeien. We dromen van een wereld 
waarin ieder mens  tot zijn of haar recht kan komen, ongeacht kleur, ras of afkomst, met gelijke 
kansen voor wie dan ook. 
Over wie gaat het dan?
We vieren met Kerstmis eigenlijk ook onze eigen geboorte, of liever gezegd, onze eigen 
menswording: Dat is een levenslang proces want we moeten telkens opnieuw geboren worden: 
oude kwetsuren, oude teleurstellingen achterlaten, kwetsuren uit het verleden los proberen te 
laten. We zien daar vaak tegenop. Opnieuw beginnen. Heeft het, terugkijkend, ook niet alles te 
maken met hoe Maria en Jozef dat deden, het donker van het onbekende in een nieuwe 
geboorte een plaats geven? Want daarover gaat het met Kerstmis: dat kind van God staat 
onvervalst en oorspronkelijk voor het beeld dat ieder mensenkind in ons draagt, daarvan zijn we 
allen zwanger: geboren om aan het licht te komen.
Maar hoe wordt je echt mens?
Het kerstverhaal zegt: Probeer mens te worden zoals Hij dat heeft gedaan: door je zwakte te 
aanvaarden en je kwetsbaarheid. Dat  gebeurt door je passies, dáár bij je bent die je bent, 
met je  laag-bij-de-grondse behoeften. En hoe wordt je dan echt mens?
Dat heeft, denk ik eigenlijk, met die voerbak te maken, met solidariteit, met het delen van armen 
en verschoppelingen. Want door die voerbak wordt in het verhaal niet om tedere, nostalgische 
en meewarige gevoelens in ons op te roepen voor bij de open haard, het is een plaatsbepaling: 
je wordt mens door jezelf als voedsel te geven aan anderen. Wanneer je zó probeert te leven 
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1192 verschijnt op 5 februari a.s.
Kopij voor de periode 8 februari tot en met 
22 maart 2026 dient uiterlijk woensdag 
21 januari bij de redactie binnen te zijn. Aan-
leveren in Word, illustraties als .jpg, alleen via
de email, redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-	� door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-	� door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-	� of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m 
31 oktober 2025 is: € 49.844,74
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2025
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R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
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H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780
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Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.
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Dominicus Tiel.
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H. Dominicus.
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St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
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Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.
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Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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wordt je écht mens, als opnieuw geboren, wordt God in je geboren. Waar? Daar waar je in je leven 
toevallig onderdak hebt gevonden. Het Kerstverhaal vertelt, door het geboorteverhaal van Jezus heen, 
onze eigen geboorte. En dan maakt het niet uit waar je bent of in welk jaar. Kerstmis 2025 is dan even 
actueel als het eerste Kerstfeest. Mits er in 2026 gebeurt wat er over het allereerste Kerstfeest wordt 
verteld.

Klaas Faber

Eerste Heilige Communie          

In elke katholieke gemeenschap vormt de eucharistieviering het hart van het geloofsleven. De Heer Jezus 
geeft zichzelf aan zijn mensen, onder de gedaante van brood, om hen zo dichter bij elkaar en bij God te 
brengen. De eerste keer dat een kind daaraan mag deelnemen, is altijd een groot feest: de Eerste Heilige 
Communie. De communicanten ontvangen voor het eerst de hostie en mogen zo deel krijgen aan het 
Lichaam van Christus.

Voor wie is het?
Iedereen van zeven jaar en ouder kan zich aanmelden voor de Eerste Heilige Communie. Je moet dan wel gedoopt 
zijn en lid van de katholieke kerk. De meeste kinderen doen hun Eerste Heilige Communie wanneer ze in groep 4 
zitten, maar groep 5 is geen probleem. Is uw kind nog niet gedoopt? Geef dat dan tijdig aan, dan is er een 
mogelijkheid om uw zoon of dochter te laten dopen.
Voorbereiding
Zowel de kinderen als hun ouders worden op het belangrijke moment van de Eerste Heilige Communie voorbereid. 
Die voorbereiding is nodig om de eucharistieviering bewust en goed mee te kunnen maken.
Voor de ouders zijn er ouderavonden. Hierop krijgt u alle noodzakelijke praktische informatie. Ook zal er gewerkt 
worden aan inhoudelijke verdieping. Zo kan het feest van uw 
kind ook voor uzelf een stap in het geloof betekenen.
De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vindt plaats 
in de Dominicuskerk in Tiel en wordt verzorgd door een 
werkgroep en pastoraal werker Wies Sarot.
Aanmelden Eerste H. Communie 2026
U kunt uw kind aanmelden voor de 
Eerste H. Communie van 2026 via de website van de 
Suitbertusparochie: 
www.suitbertusparochie.nl
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met ons via 
ehc@suitbertusparochie.nl

Kerstsfeer op het Sint Walburgkerkpad 2025                     

Ook dit jaar worden de vensters van het parochiecentrum in de periode 
tussen de eerste Adventszondag en Driekoningen in verlichte 
kerstsferen gebracht. Natuurlijk staat het kerststalletje met de heilige 
familie, de os en de ezel, de herders én in de verte al de drie wijzen uit 
het oosten, centraal. Dit jaar een bijzondere kerstal met een lange 
traditie in een familie, geschonken door een van onze parochianen.
Loop eens door het Sint Walburgkerkpad op weg naar de kerk of het 
centrum.
Een kerstsfeer in het donker!

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen heeft met medewerking van de 
Beheercommissie deze kerstetalage samen ingericht. 
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      Steun het mooie werk van
      de Vrienden van Vrijthof

www.vriendenvanvrijthof.nl
NL57 RABO 0362 9626 50           

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie:	 KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht:	 1989 
Doelgroep:	 ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:	� dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging

Externe activiteiten: 
	 overleg met Gemeente
	� overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
	� steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

	 voordelen met KBO Ledenpas

Secretariaat:	 de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
	 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

In het voorjaar 2026 komen wij weer naar de 
verschillende begraafplaatsen in de regio voor al  
uw vragen over onderhoud.

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, van standaard tot 
exclusief.  Voorzien van volledige garantie en rechtleg service.

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

HEEFT U 
VRAGEN? 

WIJ HELPEN 
U GRAAG! 

4

 

Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  
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Zondag+ 14 december in Tiel          

Engelen, boodschappers van God

Op 14 december verdiepen we ons in engelen. De engelen hebben 
het druk in de Advent.
Ze gaan op bezoek bij Maria, bij Jozef en zijn met grote getale 
aanwezig in Bethlehem boven de velden. 
Maar wie zijn zij eigenlijk? Deze zondag+ gaat het over hen!

Ons programma
09.00 uur Heerlijk Samen Ontbijten
09.45 uur Workshops:
- De kinderen maken een lantaarn met engelen
- De volwassenen verdiepen zich in engelen in de bijbel
11.00 uur eucharistieviering met Gregoriaanse zang en 
kinderwoorddienst voor de kinderen o.l.v. pastor Wies Sarot

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 6 januari is het weer schoonmaken van onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.

Alvast hartelijk bedankt!

Iedereen met groene vingers weet dat de winter de rusttijd is om in het voorjaar het groen uitbundig te laten 
uitlopen. In de winter geven we planten rust, maar in het voorjaar zaaien en planten we voor het nieuwe 
seizoen. En vaak hebben we meer plantjes dan we in eigen tuin of terras kwijt kunnen! Wat doe je met de 
overblijvers?

De oecumenische werkgroep Groene Kerk wil daar een handje bij helpen door op zaterdag 30 mei 2026 
een plantjesmarkt te houden. Iedereen kan plantjes, zaailingen en zaad inbrengen en met andere plantjes 
weer naar huis gaan waardoor de diversiteit in je tuin nog groter wordt!
De plantjes worden tegen een kleine prijs verkocht; de opbrengst gaat naar het Inloophuis!

Dus ga je deze winter alvast voorbereidinge        n treffen, denk dan ook even aan een inbreng op de 
plantjesmarkt. Het kunnen tuinplantjes, kamerplantjes, kruiden en zaden zijn!
Kortom wat groen is, is welkom!

De organisatie van de plantjesmarkt is een samenwerking van PKTiel, Dominicuskerk, Inloophuis Tiel en de 
Franciscushof.
Na de winter zullen we uitgebreidere informatie geven.

De Oecumenische werkgroep Groene Kerk

De lente is nog maar vier maanden ver!
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Lekker op weg met een auto
van 

Rolweg 45, 4104 AV Culemborg
Mulders Culemborg

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel
Mulders Tiel

0344 616 147 0345 470 960

www.mulders-autogroep.nl.Scan de QR-code of bezoek ons via:

Weurtseweg 301, 6541 AT N�megen
Mulders N�megen

024 350 3000

Een menselijke vraag                     

Afgelopen zondag was ik bij de kerkdienst in de Sint Dominicuskerk, samen met Jihad Samoor, een Syrische 
vluchteling. 

Mijn naam is Anselma Remmers en ik ben ‘gewoon’ een inwoner in Tiel. Ik werk in het onderwijs in Culemborg. 
Zelf ben ik ook Christen, maar niet zozeer een kerkgangster. Toch is het altijd mooi om in een kerk te komen. Als ik 
op vakantie ben, zoek ik vaak de stilte op van een kerk – en de gewijde sfeer. 

Doordat ik regelmatig boodschappen doe bij Albert Heijn, ben ik in aanraking gekomen met Jihad. Hij is daar vaak 
te vinden. Het raakte mij, om hem daar steeds buiten te zien staan of zitten, bedelend. Via google translate kon ik 
met hem communiceren. Want hij spreekt alleen Arabisch. Zo ben ik meer over hem te weten gekomen. 

Hij vertelde mij eens, nadat ik hem al vaker had gesproken, dat hij Moslim is, maar dat hij op zijn vlucht door Griekenland 
een bijzondere ervaring had: elke ochtend, 30 dagen lang, zag hij daar als de zon op ging een verschijning, een 
stralende, lichtende gestalte. Hij is ervan overtuigd dat dat Christus was, die hij zag. Daar ging een grote troost en 
liefde van uit. En daarom zou hij graag Christen willen worden. Maar… hij is bang, dat als  geweten wordt in zijn 
land dat hij Christen wil worden, dat zijn familie die daar nog woont (en ook hijzelf) dan in gevaar zijn, want Syrische 
Christenen worden mishandeld en vervolgd. Ook Moslims in Nederland zijn vaak onverdraagzaam naar hun 
‘broeders’, als ze van geloof veranderen. 

Jihad vroeg mij, of ik hem in contact kon brengen met een kerk. En omdat ik dacht dat de Katholieke kerk het 
dichtst bij de Orthodoxe kerk staat, leek mij dat een goede eerste stap. Ik hoorde ook dat daar meer Syrische 
Christenen komen. Zo kwamen we zondag in de Dominicuskerk. 

We werden hartelijk ontvangen door iemand, die bezig was om alles van te voren klaar te zetten. Het was mooi om 
de dienst bij te wonen. De afwisseling van zang en gesproken woord, het staan en weer zitten, maakten dat het ook 
voor Jihad een dienst was, waar wat aan te beleven was, ook al verstond hij er niets van. Hij wilde graag het brood 
ontvangen. 
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Het was mooi om van de voorganger het Evangelie te horen 
over de Farizeeër en de tollenaar. En hoe belangrijk het is, om 
voordat je oordeelt, eerst eens drie weken in de schoenen te 
lopen van degene, over wie je een (voor)oordeel hebt. Ik wil u 
vragen zich in gedachten eens in te leven en in de schoenen te 
lopen van Jihad Samoor. 

Hij is gevlucht vanwege de oorlog in Syrië; zes jaar geleden verliet 
hij zijn land en liet zijn vrouw en zes kinderen achter. Dat doe je 
niet zomaar. Dat doe je, als je geen andere uitweg ziet. Het land is 
nog steeds niet veilig. Hij is elke dag bezorgd om zijn familie. 
Hij moest schulden maken, om de smokkelaars te kunnen betalen. 
Hoge schulden. Hij kwam te voet hier heen, van Syrië, via Turkije, 
Griekenland, Europa door, naar Nederland. Ja, te voet. Hij heeft 
van alles meegemaakt. Buiten slapen was gewoon. Leven van wat 
anderen je geven. 

Sinds 16 maanden is hij in Nederland. Hij heeft al vele plekken 
gezien. Asielzoekers worden van hot naar her verplaatst. In Tiel 
vindt hij het fijn. Het AZC bevindt zich bij het van der Valk-Hotel 
en dit hotel biedt ook ruimte aan asielzoekers. Er zijn in totaal 
ongeveer 160 plaatsen. 

Jihad vind de mensen in Tiel aardig. Maar hij heeft niets te doen. 
Het COA kan weinig bieden. Hij mag wel werken, maar wie neemt hem aan? Hij mist één arm. Toch kan hij best wat 
werk verrichten. Hij wil graag mensen helpen. Maar dag in dag uit heeft hij niets te doen. Daarom is hij vaak bij de 
Albert Heijn. Daar zijn mensen goed voor hem. Hij krijgt wat eten of geld toegestopt. Want van het AZC krijgt hij 
slechts 14,- per week. Meer niet. Hij kan in het hotel wel eten, maar dat eten is vreemd voor hem; hij zou liever zelf 
willen koken, maar dat mag niet. Hij weet niet hoelang het allemaal nog duurt voordat hij hoort of hij kan blijven. 
Hij wordt er soms hopeloos van. Vanwege die onzekerheid en het gemis van zijn familie zou hij ook wel weer terug 
willen. Maar het land is nog steeds erg onveilig  - niet veel beter dan Gaza, heb ik mij laten vertellen door een goede 
vriendin die een Syrische vriend heeft. Bovendien komen dan zijn schuldeisers achter hem aan, de smokkelaars. 
Hij zit klem. 

Veel mensen vinden dat asielzoekers weg moeten. Maar wie kiest er voor zo’n leven? Het is de geopolitiek, 
waardoor oorlogen gevoerd worden. Burgers in alle landen willen vrede, een huis, een baan, veiligheid voor hun 
gezin. Net als u en ik. De geopolitiek moet aangepakt worden. Niet zij die kwetsbaar zijn. Oorlog moet stoppen. 
Niet hulp aan zij die niets hebben. 

Daarom dacht ik: misschien is het fijn als Jihad een kerkgenootschap vindt, waar hij zich thuis kan voelen. 
En wellicht kunnen meerdere mensen dan iets voor hem betekenen. Misschien is er iemand die hem financieel kan 
steunen. Of iemand die hem af ten toe een kopje koffie aanbiedt, of een warme kop soep of een maaltijd. Een ander 
kan hem wellicht wat klusjes laten doen in huis of tuin. Hij heeft vroeger in de landbouw gewerkt. Met zijn ene arm 
kan hij prima snoeien bijvoorbeeld. Of misschien kan iemand hem een baantje aanbieden in een bedrijf. 
Of vrijwilligerswerk. Een asielzoeker mag werken, mits dat wordt opgegeven aan het UWV en het COA. Misschien 
kan iemand hem Nederlands leren. Misschien heeft iemand (thuis of in een bedrijf of instelling) een keuken, 
waar hij af en toe zijn eigen potje mag koken. Misschien is er een manier waarop u hem kunt helpen. Hem, of één van 
die andere Syrische asielzoekers die naar de Dominicuskerk komen. Dat is mijn vraag aan u, de kerkgangers 
van de Dominicuskerk. 

Hebt u vragen, dan kunt u mij bereiken per mail via anselma.remmers@planet.nl of per app of telefoon via 06 
21664953.

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Anselma Remmers 

Tiel, 27 oktober 2025
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                        WWW.KERSTINTIEL.NL          

                                       Rond de kerstdagen krijgen de kerken veel vragen van mensen die graag een kerstdienst 
                                   bezoeken of die willen weten wat er door de kerken georganiseerd wordt  rondom de 
                                kerstdagen.
Sinds 2022 is op initiatief van de Protestantse Gemeente Tiel en de Dominicuskerk in de advent/kerstperiode een 
speciale website geopend onder de naam “KERST IN TIEL”, waar alle informatie van deze kerken in de kersttijd te 
vinden is vanaf de 1e adventszondag tot en met Driekoningen. Ook proberen wij zoveel mogelijk de kerstactiviteiten 
van andere Tielse kerkgenootschappen op deze website te vermelden.
In de afgelopen jaren is deze website steeds meer dan 800 keer geraadpleegd.
Reden voor ons om dit jaar opnieuw de website kerstintiel.nl vorm te geven.
We hopen op deze manier weer veel mensen van dienst te kunnen zijn.
Wilt u meer informatie over deze website of heeft u een kerkelijke kerstactiviteit te melden, mail dan naar: 
info@kerstintiel.nl

JONA-Leerhuis, najaar 2025                     

Afgelopen maanden hebben we het tweede oecumenische 
Leerhuis gevolgd. Dit keer over het Bijbelboek JONA. Wie kent 
het verhaal niet over Jona en de walvis? Iedereen toch! Maar 
over Jona is meer te ontdekken: hij was een ‘hielenlikker’ bij de 
(niet zo fijne) koning Jeroboam II in het noordelijke rijk van Israël 
zo rond 750 voor Christus. God zegt tegen Jona dat hij de 
inwoners van Nineve moet waarschuwen voor hun levenswijze, 
maar Jona is bang dat deze mensen zich zullen ‘omkeren’ en 
hierdoor hun straf zullen ontlopen. Dan heeft hij mooi voor niets 
zijn nek uitgestoken. Daar heeft hij weinig zin in. Enfin, na nogal 
wat omzwervingen gebeurt inderdaad waar hij bang voor was: 
God spaart de Niniveërs en Jona is woedend.
In vier avonden hebben de deelnemers met elkaar langs verschillende invalshoeken het verhaal en de betekenis van 
Jona verkend. Het was verrassend om op zoveel verschillende aspecten uit te komen. Sommige heel herkenbaar in 
je eigen leven, andere weer minder. 
De werkwijze nodigt uit om het bekende te verlaten en een nieuw gebied te verkennen.
De oecumenische samenstelling van het gezelschap en van de voorbereidingsgroep is verfrissend en geeft 
aanleiding om over en weer met elkaar in gesprek te zijn. We liggen als levende kerkgenootschappen veel dichter 
bij elkaar dan de historie wil doen geloven. 
In het voorjaar 2026 wordt een nieuw Oecumenisch Leerhuis gehouden. Het thema en de data worden in een 
volgende DN bekend gemaakt.
En voor wie het verhaal van Jona nog in 9 minuten wil ontdekken: ga naar ‘youtube: “Book of Jonah Summary: 
A Complete Animated Overview” met Nederlandse ondertiteling! Een aanrader. 

Mieke van de Besselaar
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do 18 dec Chagall vertaalt/vertelt de Bij bel in kleur 
samen met Peter Minnema 

Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen van de bij bel die hij  meekreeg in de Joodse 
gemeenschap in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft hij  een aantal van 
deze verhalen op enorme doeken vereeuwigd. 
Hij  bood ze aan aan de Franse staat en die zorgde voor een speciaal museum in Nice: Le Message 
Biblique de Marc Chagall. We kij ken samen naar verhalen uit Genesis en Exodus en delen met elkaar wat 
we zien en wat ons raakt.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 15 jan Componeren versus arrangeren Ben Middeldorp

Componisten en hun muziekarrangementen vormen samen een dynamisch duo in de muziek-
geschiedenis. Terwij l componisten de zaden planten met hun originele werken, laten arrangeurs 
deze bloeien in nieuwe vormen en contexten. Van Bach tot de Beatles, van klassieke symfonieën 
tot moderne pophits, arrangementen bewij zen dat muziek een levende kunst is. Altij d in beweging, 
altij d klaar om opnieuw ontdekt te worden. We praten over, luisteren naar en zingen samen 
verschillende muziekvoorbeelden!
Muziek | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Voor het seizoen 2025-2026 is weer een interes sant en gevarieerd 
programma samengesteld. De succesvolle thema’s van eerdere activiteiten 
zij n aangevuld met de suggesties die we kregen voor nieuwe thema’s. 
We kij ken uit naar onze ontmoetingen. Je bent van harte welkom!

Walburg verwelkomt 
Dominicus 
Ontmoetingen

Agenda25/26
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Agenda25/26
do 29 jan C’mon, C’mon (kom op, kom op)  
Filmpresentatie door Joke van Winden
 
In C’mon C’mon, volgen we een radiojournalist, die met zijn producers door het land (VS) reist en 
kinderen interviewt over hun leven en hun gedachten over de toekomst. Onverwachts krijgt hij de  
zorg voor zijn jonge neefje Jesse. Wanneer hij hem meeneemt op roadtrip ontstaat er langzaam een 
unieke band tussen die twee, wat leidt tot diepgaande gesprekken en een nieuwe kijk op het leven. 
Een film over liefde, leven en ouderschap.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 12 feb Jheronimus Bosch  
(1450-1516): de duivelmaker  
Lezing door Gerrit Overdijk
 
In 2016 vond in ’s-Hertogenbosch een grote 
tentoonstelling plaats over en met werken van de 
beroemde stadgenoot. Toch zijn er in de stad geen 
schilderijen van hem bewaard gebleven. Sterker nog: 
we kennen maar 24 bewaarde schilderijen verspreid 
over meerdere landen. Toch kennen we allemaal 
zijn naam. Hij kwam uit een schildersfamilie (de Van 
Akens, uit Nijmegen) en was aanvankelijk een anoniem 
schilder die met zijn vader en andere familieleden 
werkte aan kerkelijke kunst in de anonimiteit. 
Waardoor veranderde dat? En waarom is veel van zijn 
werk in Spanje te vinden, zoals zijn beroemdste werk 
‘De Tuin der Lusten’? En welke verborgen symboliek 
vinden we in zijn schilderijen, voor zover we dat nog 
kunnen achterhalen? 
Een tipje van de sluier zal tijdens deze lezing  
worden opgelicht.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 26 feb Over gedragspatronen  
in families Inleiding door Karin Koopman
 
Verbaas je over gedragspatronen! Wie kent het 
verschijnsel niet? 
We nemen allemaal, deels onbewust, een plek in 
ons gezin van herkomst in en in onze familie. En we 
hebben ‘onze eigen’ manieren van reageren op elkaar. 
Bij anderen zien we dat vaak scherper: sommige 
gedragspatronen lijken als het ware van de ene 
generatie op de andere te worden ‘doorgegeven’.
Karin Koopman, psychotherapeut, laat vanuit haar vak 
zien welke mechanismen aan dat verschijnsel  
ten grondslag kunnen liggen (en wat je er zelf mee 
kunt doen).
Familierelaties | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

WE VIEREN  
EEN LUSTRUM! 

Dominicus Ontmoetingen 
bestaat 5 jaar. Tijd voor 
een feestje! Dat doen we 
met een nieuw ‘jasje’ in 
een nieuwe vormgeving. 
De ‘Ontmoetingen’ 
worden onderdeel 
van lokale Walburg-
activiteiten. Verder zijn 
er geen veranderingen. 
De vertrouwde 
werkgroep verzorgt 
de bijeenkomsten. We 
zien elkaar nog steeds 
op donderdagochtend 
en ook de lunch blijft 
vast onderdeel van het 
ontmoetingsprogramma!
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Agenda25/26
do 19 mrt Het wordt voorjaar! 
Een voorjaarsstuk maken Susanne van der Spoel

Met het groen en de bloemen die het seizoen levert gaan we onder begeleiding van Susanne een mooi 
tafelstuk maken, dat het voorjaar in huis brengt.
Bloemen | € 5,00 p.p. (i.v.m de ruimte max. 10 deelnemers) | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | 
Aanmelden: per mail

do 2 apr Franz Liszt ‘Via Crucis’ Ben Middeldorp

De ‘Via Crucis’ is een compositie van de oude Franz Liszt in zij n laatste levensfase; het beschrij ft de 
14 kruiswegstaties van Jezus. In Rome 1878 startte Liszt met het schrij ven van deze compositie en in 
februari 1879 voltooide hij  het in Boedapest. De compositie ademt een grote verstilling van de vanouds 
en weleer door iedereen bewonderde en geprezen pianovirtuoos! 
De oude Liszt zoekt nu de rust en de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit op. We horen 
unisono-zang, Lutheraanse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen. De bedoeling van Frans Liszt was 
dat het werk uiteindelij k met harmonium in het Colosseum te Rome uitgevoerd zou worden.
Op deze Witte Donderdag gaan we bezig met de vraag: wat Frans Liszt, aan het eind van zij n leven, ons 
wil doorgeven compositorisch en inhoudelij k in het gebeuren van de Kruiswegstaties!
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 16 + do 23 apr Bibliodrama: meedoen in het verhaal Peter Minnema

Bibliodrama is een unieke manier om het bij belverhaal en het eigen levensverhaal met elkaar te 
verbinden. We worden uitgenodigd om in het verhaal te gaan staan op de plek die ons raakt. De 
spelleider helpt ons om ons daarvan bewust te worden en dit met elkaar te delen. Elke deelnemer is vrij  
om mee te doen op zij n/haar eigen manier. Bibliodrama heeft twee bij eenkomsten!
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 7 mei ‘Op pad met heiligen’ Onder begeleiding van Peter Schipper

Door de eeuwen heen hebben heiligen tot de verbeelding gesproken. Ze stonden pal voor hun geloof, 
zelfs als dat leidde tot de uiterste consequentie, hun leven. Door hun voorbeeldige levenswij ze of opoff ering 
dienen ze miljoenen tot inspiratie, steun en kracht. Ze worden aangeroepen bij  ziekte of in nood. Nog steeds 
worden inspirerende en helende personen zalig en vaak daarna heilig verklaard. Onder hen Peerke Donders, 
de Apostel der melaatsen en Titus Brandsma, die zij n medegevangenen in Dachau tot hoop en bemoediging 
diende. Duizenden lopen begeesterd door Jacobus het lange pad naar Santiago de Compostella. 
Er zij n honderden heiligen en om niet te verdwalen beperken we ons tot ons eigen Rivierenland. 
Welke heiligen werden hier vereerd? Wat zeggen zij  ons nu nog? Waarom stond er vroeger een beeld 
van de heilige Christoff el op de Lekpoort in Culemborg. En wat vertelt ons het beeld van de heilige 
Nicolaas met aan zij n voeten een kuip met drie kinderen? We gaan het samen ontdekken en we laten 
ons inspireren. 
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 21 mei Over Maria Magdalena – 
‘Maria - kroongetuige, zondaar, feminist’ Lezing door Klaas Faber

Maria Magdalena wordt gezien als de vrouw die misschien wel het dichtst bij  Jezus stond, de apostel 
der apostelen. En tegelij kertij d wordt ze beschouwd als een zondaar. Haar complexe personage is een 
van de meest tot de verbeelding sprekende in de Bij bel. Hoe kan dat? Wie was zij ? Samen op zoek naar 
de Bij belse wortels van Maria Magdalena.
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail
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Agenda25/26
do 4 jun Death in Venice (Dood in Venetië) Filmpresentatie door Joke van Winden
Death in Venice is een fi lm naar de gelij knamige roman van Thomas Mann. Componist Gustav von 
Aschenbach gaat voor zij n rust naar Venetië en raakt daar gefascineerd door de jeugdige schoonheid 
van Tadzio. Gustav ontwikkelt een zorgelij ke obsessie voor de jongen en volgt hem door Venetië terwij l 
de stad langzaam in de greep raakt van een cholera-epidemie. Een prachtige fi lm die je raakt en aan het 
denken zet over kunst, liefde en sterfelij kheid. Een echte fi lmklassieker.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 18 jun In de ban van Dante Lezing door Marian van Caspel

Vanaf de eerste publicatie begin 14e eeuw hebben kunstenaars Dante’s Divina Commedia uitgebreid 
geïllustreerd. Velen van hen raakten er totaal van in de ban. Botticelli (ca. 1445-1510) spendeerde zóveel 
tij d aan het illustreren van het dichtwerk dat hij  in fi nanciële problemen kwam. In de laatste jaren van zij n 
leven leerde William Blake (1757-1827) nog Italiaans om het werk te kunnen illustreren. Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882) was alleen al door zij n naam voorbestemd zich te verbinden met Dante. En Dali 
maakte tussen 1951 en 1960 honderd aquarellen als illustraties bij  de Divina Commedia, bij  elke canto één.
Tij dens de lezing krij gen de toehoorders aan de hand van hun illustraties een goede, eerste indruk van 
het meesterlij ke dichtwerk van Dante.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Door de toekenning van een subsidie van Stichting 
Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel kunnen 
we de prij s per deelnemer laag houden. Daarvoor zij n 
wij  zeer erkentelij k!

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, 
José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, 
Heleen Schoots en Mieke van den Besselaar

DEELNEMEN
Aanmelden per e-mail naar mvdbesselaar@telfort.nl
onder vermelding van de onderwerpen die je 
gekozen hebt. Alle aanmelders ontvangen 
een bevestiging van hun inschrij ving en een 
uitnodiging per bij eenkomst. De deelnamekosten 
dienen ter plaatse te worden voldoen.

Walburg is voor iedereen, 
ongeacht achter grond of overtuiging, 
die zoekt naar nieuwe of andere wegen 
van geloof en inspiratie in het leven. 

Walburg biedt een breed en verfrissend programma rond inspiratie en (christ elij ke) spiritualiteit 
waarin ook maat schappelij ke thema’s onderdak krij gen. Walburg wil zichtbaar en bespreekbaar 
maken wat speelt in de samenleving of in je persoonlij ke leven. Daarom biedt Walburg 
activiteiten als workshops, lezingen, muziek, theater, fi lms, ge sprek ken etc. die net even 
anders zij n door een open, zoekende en verdiepende invalshoek.

Walburg is een nieuw initiatief van de H. Suitbertusparochie in Tiel e.o.
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14 december is het derde Advent, ook bekend als zondag Gaudete, 
het eerste woord van de Gregoriaanse introïtus. Gaudete betekent 
‘Verheug U’, en dat slaat natuurlijk op de verwachte komst van 
Jezus. De Schola zingt tijdens de Eucharistieviering de 
Gregoriaanse gezangen die bij deze zondag horen. Omdat het ook 
Zondag + is, zijn er wellicht kerkgangers, die niet bekend zijn met 
Gregoriaans. Gregoriaans is de oudste kerkmuziek die we vandaag 
de dag nog kennen. De teksten zijn Latijn, de oude taal van de kerk. 
Gelukkig staan de vertalingen in het misboekje.
De zang is eenstemmig en de melodieën hebben vaak een golvend karakter. Bij de vaste gezangen (Kyrie, 
Credo, Sanctus en Agnus Dei) mogen kerkzangers sommige delen meezingen. Dat zal door de dirigent 
aangegeven worden. 
Aan het eind, tijdens het verlaten van de kerk, zingt de Schola het traditionele Adventslied Rorate. Daar kan 
het refrein worden meegezongen.
De Schola wenst alle kerkgangers al vast een mooie viering.

Dit jaar viel Allerzielen op een zondag. Daarom was er zowel een 
Eucharistieviering als de traditionele zegening van de graven na elkaar 
gepland. Na de viering, waarin Mgr. Hoogenboom voorging, liepen 
kerkgangers en voorgangers voorafgegaan door het kruis in processie 
naar het kerkhof aan de J.D. van Leeuwenstraat. Bij het verlaten van de 
kerk luidden de klokken en bij aankomst op het kerkhof werd de klok 
van de kapel geluid.

In de kapel aangekomen wachtte de Schola Cantorum de stoet op en 
zong het Requiem. Na een korte bijeenkomst, waar de namen werden 
gelezen van degenen die vanaf Allerzielen vorig jaar op het kerkhof begraven of bijgezet werden. 

Na deze plechtigheid volgde de rondgang over het kerkhof, waarbij de Schola de Litanie van alle Heiligen 
zong. Terug in de kapel volgden nog het In Paradisum en het Ave Maria.

Een mooie traditie, begonnen aan het begin van deze eeuw!

Schola zingt op 14 december

Allerzielen terugblik

Geen stille nacht

Kerstviering voor de jeugd op 24 december Dominicuskerk 18.30 uur 

In de nacht van de geboorte van Jezus was het in Bethlehem een drukte van belang. Heel veel 
mensen waren naar het kleine stadje gekomen om zich te laten inschrijven voor de volkstelling die 
de keizer had georganiseerd. En dus was het in de enige herberg van het stadje een drukte van 
belang. Wat was de herbergier blij dat hij eindelijk zijn hoofd op het kussen kon leggen. Eindelijk 
even rust. Maar, ….

Kom je luisteren naar het verhaal van de herbergier die bozer en bozer werd? Hij bleef niet boos. 
Want er was iets wat hem heel blij maakte. 

Kerstavond 24 december om 18.30 uur 
Voorganger pastor Wies Sarot en Christel Leenheers (van de Kinderwoorddienst) 
Met zang van ons kinderkoor Doreminicus



14 DN 1191 - december 2025/februari 2026

Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl
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Winterrust 

We hebben in November onze jaarbijeenkomst 
gehouden in de grote zaal van het parochiecentrum van 
de Dominicuskerk. Met opzet noemen we het geen 
vergadering, want dat klinkt zo werkgroepachtig. 
17 werkers waren aanwezig, van de 25 die we op de lijst 
hebben staan. In het informele circuit van de appgroep 
parodieerde een van de leden: “Binnenkort jaarvergade-
ring: achterover leunen, lekker slempen, de gedachten 
op oneindig terwijl Aad het seizoen uitvoerig samenvat?” 
We hebben inderdaad een prachtig jaar gehad, met een 
prima opbrengst en wel 34 keer de maaltijd in het 
Inloophuis kunnen voorzien van de groenten, nog 
afgezien van de aardappelen en wat we geleverd 
hebben voor soepen. 
Er is alom te tevredenheid over de voortgang op de hof. 
We merken dat we alles op orde hebben, iets wat we 
niet eerder konden zeggen. 
We hebben ook een besluit genomen. We gaan geen 
winterslaap houden, maar winterrust. Een aantal werkers 
wil graag in de komende maanden de tuin toch als 
inlooptuin soms open houden, niet voor werk maar voor 
ontmoeting en als er werk is toch nog even de handen 
uit de mouwen te kunnen steken. De app van de 
Franciscushof meldt als zich dat voordoet. Dat betekent 
dat er in deze maanden tot 1 maart toch een hek open

kan staan voor 
wie langs komt 
en eventueel 
nog wil kijken 
of er nog 
spruiten, 
boerenkool of 
palmkool is.
Vanaf 1 maart 
gaat alles weer 
gewoon, van 

half 10 tot 12 uur, behalve woensdag; dan misschien in 
de middag.
Als illustratie nog even het creatieve kraantje van de 
technische dienst.

Groet aan allen, 
Aad van Dijk

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn

Franciscus

Geloof samen vieren                     

Wat betekent de Dominuskerk voor u? Het is niet vanzelfsprekend dat alles gewoon 
blijft werken en functioneren. Mede door onze vele vrijwilligers en hun inzet blijft de 
kerk in goede staat en blijft de kachel branden. Velen vinden het fijn om in de kerk tot 
rust te komen, een kaarsje te branden of even stil te staan bij alles wat er gebeurt.
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten van ons leven. Ook daarom 
vinden we het waardevol om haar in stand te houden, maar kerk-zijn kost geld. 
Hiervoor zijn we financieel afhankelijk van onze leden en organiseren we ieder jaar 
Actie Kerkbalans.
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie voor onze kerk. Met uw steun kunnen we erediensten houden, 
pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar en onze kerkgebouwen openhouden. Kortom, hiermee kunnen we de 
jaarlijkse vaste lasten van onze kerk dragen.
Om alle activiteiten te kunnen blijven doen is veel geld nodig en daarom vragen wij u om onze geloofsgemeenschap 
te blijven steunen met een gulle gift.
Wij rekenen op uw bijdrage in 2026 op bankrekening:
NL 15 INGB 0002 5104 01 t.n.v. H. Suitbertus kerkbijdrage H. Dominicus.

Alvast hartelijk dank!. 
Werkgroep Actie Kerkbalans

Piet van den Ende
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Kerstmis 

Rond de tijd dat Dominicus Nieuws uitkomt, is Sinterklaas 
net het land uit en is de sfeer van Kerst al voelbaar en 
bij sommige van u staat de kerstboom al in huis. Kerst 
kondigt zich aan.

Kerstmis is voor de meeste van ons een speciale tijd 
om samen te zijn met mensen die je liefhebt. Voor ieder-
een heeft Kerst een eigen betekenis en dat geeft 
invulling aan het vieren van Kerst. Er zijn echter ook 
mensen die juist moeite hebben met de feestdagen. Dat 
kan allerlei oorzaken hebben. Om nog eens stil te staan 
bij de symbolische betekenis van Kerstmis, vind ik 
onderstaande tekst goed aansluiten voor het Inloophuis.

De betekenis van Kerst
Voor christenen betekent Kerst de komst van Christus. 
Hij was de langverwachte Messias en redder. De 
diepste betekenis van Kerst is dat God zelf de moeite 
nam om als mens naar deze aarde te komen. God koos 
deze manier om de mensheid te redden van zonde en 
onrechtvaardigheid. Wanneer we kijken naar het leven 
van Jezus, zien we dit ook terug. Jezus treedt in 
woorden en daden op tegen de onrechtvaardigheid die 
er in de samenleving is. Hij keek juist wél om naar 
mensen aan de rand van de samenleving.

Ieder mens verdient het om met de feestdagen niet alleen 
te zijn. Dat geldt ook voor de bezoekers van het Inloop-
huis, die we een gezellig middag of avond willen geven 
rond Kerst. Daarom is de traditie van het kerstdiner op 
24 december voor onze vaste gasten zo belangrijk. Die 
vragen al ruim van tevoren of ook dit jaar Kerst gevierd 
gaat worden in het Inloophuis. 

De kokers bieden aan dit jaar het kersdiner te organiseren 
en een feestelijke maaltijd te bereiden. We zijn al in 
november bezig met de voorbereidingen. Zo ook met de 
gastenlijst maken: wie kunnen er voor het diner uitgeno-
digd worden. Aangezien we een steeds groeiende groep 
vaste gasten hebben, wordt natuurlijk ook de groep 
gasten die we willen uitnodigen voor het diner groter. 
Gelukkig hebben we een oplossing kunnen vinden door 
de tafelzetting zo te maken dat er toch genoeg plaats is 
in het Inloophuis voor al onze vaste gasten.

De gasten krijgen niet alleen een diner, maar er wordt ook 
een passend kerstverhaal uitgezocht. Ben Middeldorp 
verzorgt ook dit jaar weer de kerstmuziek. Onze gasten 
kunnen samen de traditionele kerstliederen meezingen 
tussen de gangen van het diner. 

Een aanpassing is dat we dit jaar het kerstdiner niet in 
de avond vieren, maar al vanaf 16.00 uur. Dit omdat 
voorgaande jaren de taxi’s niet meer na 19.30 reden. 
Voor veel van onze gasten betekende dit dat ze eerder 
van het diner weg moesten gaan. Juist met Kerst willen 
we dat iedereen zo lang mogelijk samen is in een 
prettige en vertrouwde omgeving.

De volgende mensen wil ik graag bedanken namens de 
gasten voor een mooi en gezellig kerstdiner:
Dank je wel Artie Vink, Ank Evers, Cokky Oostenbrugge, 
Sylvia van Os en Ben Middeldorp.
In volgende Dominicusnieuws zal ik foto’s meesturen 
van het kerstdiner 2025.

Mijn kerstwens is eenvoudig: Gelukkig te leven en 
gewoon er voor elkaar te zijn.

Truus Vogelzang,
Coördinator Inloophuis Tiel
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Walburglezing door Paul van der Ven                     

Op maandagavond 17 november jl. heeft pastor Paul van der Ven een Walburg-lezing gegeven met als titel 
SCHEPPING, DUURZAAMHEID EN SABBAT. Hij deed dit op uitnodiging van de oecumenische Groene Kerk 
werkgroep.

Een samenvatting geven zou afbreuk doen aan de genuanceerdheid van het betoog. Maar een paar elementen 
noemen, geeft wel een inkijk van de boeiende inhoud, waar we met meer dan 40 mensen naar geluisterd hebben.
	 ●	 Het probleem van de uitputting van de aarde en de daarmee gepaard gaande armoede in een groot deel 
		  van de wereld, vraagt om een oplossing. De vraag is of die oplossingen gevonden kunnen worden binnen 
		  het huidige beeld dat de mens over zichzelf heeft. Of dat we fundamenteel anders naar de mens zouden 
		  moeten kijken?
	 ●	 In de natuurwetenschap is het technologisch wereldbeeld dominant. Daarin is natuur: dat wat niet 
		  menselijk is en niet door mensen is gemaakt. In dit wereldbeeld staat de mens buiten de natuur en natuur 
		  werd een gebruiksartikel.
	 ●	 Onder invloed van de biologie gaan we steeds beter zien, dat alles met elkaar samenhangt en van elkaar 
		  afhankelijk is. Mens en natuur zijn niet twee verschillende dingen, maar zijn één geheel.
	 ●	 Door het toekennen van rechten aan de natuur, erkennen we dat niet alleen de mens bestaansrecht heeft 
		  op aarde.
Na deze plaatsbepaling ging Paul van der Ven in op de bijbel als basis voor een ecologisch leven.
	 ●	 Bij herhaling geeft de bijbel teksten waarin God het heeft over ALLE levende wezens op aarde. Na de 
		  zondvloed sloot God een verbond tussen Hem en alle levende wezens, al wat op aarde leeft. Het is dus 
		  niet zozeer een verbond met Noach, maar een verbond tussen God en de hele aarde.
De term ‘Rentmeesterschap’, die veel gebruikt wordt, die lijkt te verwijzen naar een Bijbelse oorsprong.
	 ●	 Maar dat is een misverstand. Waar in de evangeliën gesproken wordt over rentmeesters gaat het om 
		  beheren van geld en goederen. Het is een economische term die afstand schept tussen mens en 
		  schepping. Maar voor velen is het ook een motief voor milieuvriendelijk handelen: we zijn niet de eigenaar 
		  van de schepping, maar we dragen verantwoordelijkheid voor het de onderlinge verbondenheid van alle 
		  schepselen.
En God zag dat het goed was:
	 ●	 Op de zevende dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. God heiligde de rust. Daarom 
		  is niet de mens de kroon op de schepping, maar de sabbat. God zegende de zevende dag en verklaarde 
		  die heilig. Daarmee heeft God de tijd gezegend, nadat Hij alle leven, dierlijk en menselijk, had gezegend.

Voor ieder die deze inspirerende lezing gemist heeft: in het voorjaar 2026, op 19 en 26 maart, is er weer een 
Walburglezing door pastor Paul van der Ven. Deze keer gaat het thema over twee avonden. De eerste avond kijken 
we naar ‘Des hommes et des Dieux’, over de broeders van Thibirine - een dorp in het Atlasgebergte en hun 
tragische dood door fundamentalisten. Op de tweede avond lezen we het testament van een van de broeders, 
waarin hij zijn keuze voor leven en werken in dit dorp én zijn respect voor de Islam uiteenzet. 
Reserveer de data in uw agenda!
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St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achterin de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 7 dec. 11.00 uur: 2e zondag van de advent
Jes. 11,1-10, Rom. 15,4-9, Mt. 3,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. H. Woorts
Koor: Doreminicus
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Bisschoppelijke Adventsactie

Zondag 14 dec. 11.00 uur: 3e zondag van de advent
Jes. 35,1-6a.10, Jak. 5,7-10, Mt 11,2-11
Eucharistieviering/Zondag+
Voorganger: F. Hogenelst en W. Sarot
Koor: Schola Cantorum
Lector: Cis de Bell
Intenties: Jaargetijde: Tonny Zondag, Riet Schasfoort
Theadora Wittens-Belgers
Collecte: Bloemversiering in de kerk

Zondag 21 dec. 11.00 uur: 4e zondag van de advent
Jes. 7,10-14, Rom. 1,1-7 Mt. 1,18-24
Eucharistieviering
Voorganger: Kardinaal Eijk
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: Jaargetijde: Riet Schasfoort
Collecte: Pastoriale werk

Woensdag 24 dec. 18.30 uur: Kerstmis Herdertjesmis
Gebedsviering
Voorganger: W. Sarot
Koor: Doreminicus
Intenties: Riet Schasfoort, Theadora Wittens-Belgers
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Woensdag 24 dec. 22.30 uur: Kerstmis Nachtmis
Jes. 9, 1-3.5-6, Tit 2, 11-14, Lc 2, 1-14 
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Chantiel en Mescalanza
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Roland van Meurs, Jan Gerritsen, Aart 
Slotboom, Wil de Rond-van Gerven, Riet Schasfoort, 
Kalinka Keij, Theadora Wittens-Belgers, Jan Liefkens,
Ov. Ouders Liefkens-van Kerkhof, Cees en Willemien 
Tros en Josephine Tros, Dicky Wouterse en Marja 
Zoetekouw, Harm Meyer, Tiny Francissen-Meyer, 
Ov. Ouders Heslenfeld-Verhaaf
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Donderdag 25 dec. 11.00 uur: Kerstmis Dagmis
Jesaja 52,7-10, Heb 1,1-6, Joh. 1,1-18. 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Hoogenboom
Koor: Soli Deo Gloria en Walburgkoor
Lector: Marita Reuvers
Intenties Willy van Groenestijn-Velders, Corrie Koop-
mans-van den Broek, Fam. Jansen-van IJzendoorn, 
Theadora Wittens-Belgers
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Vrijdag 26 december 11.00 uur: H. Stefanus
Hand. 6,8-10; 7,54-60, Ps. 31, Mt. 10,17-22 
Eucharistieviering
Voorganger: O. Swijnenberg
Koor: Cantors
Lector: Peter Gruijthuijsen
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Vrienden van de Dominicus

Zondag 28 dec. 11.00 uur: H. Familie
Sir 3,2-6.12-14, Kol. 3,12-21, Mt. 2,13-15.19-23. 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Hoogenboom
Koor: Mescalanza
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Gerard Telkamp
Collecte: Energiekosten

Donderdag 1 jan. 11.00 uur: Maria, Moeder van God
Num. 6,22-27, Gal. 4,4-7, Lc. 2,16-21 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Cantors
Lector: Brigitte Duynstee
Collecte: Pastorale werk

Zondag 4 jan. 11.00 uur: Openbaring van de Heer
Jesaja 60,1-6, Ef. 3,2-3a.5-6, Mt. 2,1-12
Eucharistieviering
Voorganger: Mescalanza
Koor: 
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Theadora Wittens-Belgers
Collecte: Pastorale werk

Zondag 11 jan. 11.00 uur: Doop van de Heer
Jes. 42,1-4-6-7, Hand. 10,34-38, Mt. 3,13-17
Eucharistieviering
Voorganger: J. Oude Vrielink
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Jan van Loon

Zondag 18 jan. 11.00 uur: 2e zondag door het jaar
Jes. 49,3.5-6, 1 Kor. 1,1-3, Joh 1,29-34
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Gerard Kuijpers
Collecte: Pastorale werk

Zondag 25 jan. 11.00 uur: H. Vormselviering
Jes. 8,23b – 9,3, 1 Kor. 1,10-13.17, Mat. 4,12-23 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Hoogenboom en W. Sarot
Koor: Chantiel
Collecte: Pastorale werk
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Zondag 1 feb. 11.00 uur: 4e zondag door het jaar
Sef. 2,3; 3,12-13, 1 Kor. 1,26-31 Mat. 5,1-12a 
Eucharistieviering
Voorganger: J. Oude Vrielink
Koor: Mescalanza
Lector: Geneviève Galjé
Collecte: Pastorale werk

Zondag 8 feb. 11.00 uur: 5e zondag door het jaar
Jes. 58,7-10, 1 Kor. 2,1-5 Mat. 5,13-16 
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Brigitte Duynstee
Collecte: Pastorale werk

 

Lingewaarde

Vrijdag 6 februari 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijthof

Zondag 14 december 10.15 uur
Gebedsviering
Voorganger: P. Gruijthuijsen 
Koor: Mescalanza

Woensdag 4 februari 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk 
Koor: Walburgkoor

Zondag 8 februari 10.15 uur
Gebedsviering
Voorganger: P. Gruijthuijsen 
Koor: Doreminicus

Walstede

Vrijdag 6 februari 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda

KERST 2025          

Juist als het lijkt of het immer donkert
komt er een voortdurend licht dat flonkert.
We zijn al weer op weg naar de KERST, een
weg die niet altijd zonder hindernissen was
maar die ons toch weer brengt naar dat grote 
wonder in een stal te Bethlehem.
We zijn samen op weg naar die stal waar we,
net als de herders en de koningen, in
verwondering getuige zijn van de geboorte
van Jezus. Zijn geboorte was en is het
mooiste wat de mensheid ooit is overkomen
want als Christus niet was geboren waren wij
allen verloren omdat Hij het licht in de
wereld bracht en in dat licht leven wij nog
steeds. Hou dus dat licht vast!
Daarom wens ik allen die meewerken aan
dit blad, een ieder die zich inzet voor de
parochie en al mijn mede parochianen een
ZALIG Kerstfeest en een ZALIG, gezond
en mooi 2026 toe.

Willem Vizee



KERSTCONCERT
JONGERENKOOR
CHANTIEL

KERSTCONCERT
JONGERENKOOR
CHANTIEL

Scan de QR-code voor de kaartverkoop  

14 DECEMBER
INLOOP 14:30
BEGIN CONCERT 15:00
Sint-Lambertuskerk, Buren
Kaartjes €5 inclusief consumptie

Met liederen van John Rutter, Ola
Gjeilo, Karl Jenkins en nog veel
meer mooie muziek!


