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Weer terug van vakantie - klaar voor een
nieuw seizoen!

De koffers zijn weer uitgepakt, de vakantiewas
is gedaan (of bijna...), en het zand uit de
schoenen is inmiddels verdwenen. Voor velen
van ons was de zomer een tijd van ontspanning,
reizen, logeerpartijen of gewoon lekker thuis
genieten. Even op adem komen, letterlijk en
figuurlijk.

En nu... gaat het gewone leven weer van start!
De scholen zijn begonnen, agenda’s raken
weer vol, en ook in onze parochie staan er heel wat mooie activiteiten en ontwikkelingen op
stapel. Soms lijkt het alsof het jaar pas écht begint na de zomervakantie: koorrepetities,
vieringen, ontmoetingen, acties en feesten — er staat ons veel te wachten. Hieronder een kort
overzicht van wat ons in het najaar te wachten staat.

Opening pastoraal seizoen: Suitbertusdag 2025

Op zondag 5 oktober a.s. openen we samen het nieuwe pastoraal seizoen van de parochie in
onze eigen H. Dominicuskerk. De Eucharistieviering van deze dag zal aansluiten bij de Maand
van de Schepping, die rond de feestdag van St. Franciscus (4 oktober) wordt afgesloten. Naast
de viering en ruime gelegenheid voor onderlinge ontmoeting is dit ook een Zondag+. Dat
betekent: leuke workshops voor jong en oud en een gezamenlijke maaltijd (zie Hartslag).

Synodale bijeenkomsten

In lijn met het wereldwijde synodale proces dat Paus Franciscus in gang heeft gezet en Paus
Leo XIX wil voortzetten organiseren we in onze geloofsgemeenschap ook synodale gesprekken
over verschillende aspecten van de organisatie van onze kerk. Uitnodigingen daarvoor verschijnen
steeds in Dominicus Nieuws.

Vijf jaar Dominicus Ontmoetingen

Dit jaar vieren we het eerste lustrum van de Dominicus Ontmoetingen! Wat vijf jaar geleden
begon als een gedachte hoe we mensen, die met pensioen zijn en het netwerk van hun werkom-
geving verliezen, zouden kunnen ondersteunen in het opbouwen van een nieuw netwerk met
mensen waarmee een gemeenschappelijke interesse bestaat. Dat werden de Dominicus
Ontmoetingen. Bijeenkomsten met een professionele inleider over onderwerpen die liggen op
het snijvlak van kunst en cultuur, van religie en samenleving. Per jaar nemen zo’n vele mensen

lees verder op pagina 3 >




De stand van de actie kerkbalans t/m
31 augustus 2025 is: € 43.242,13
Alle schenkers hartelijk dank!

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom

op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.

H. Suitbertus Kerkbijdrage

H. Dominicus:

- door automatische periodieke
bankoverschrijving;

- door het afgeven van een
automatische incassomachtiging;

- of door contante betaling in het
Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging

kerkbijdrage:

Maandmachtiging rond de 15e van

de maand.

Kwartaalmachtiging rond de 15e

maart, 15e juni, 15e september en

15e december.

Jaarmachtiging rond de 15e februari.
Werkgroep Kerkbalans

Colofon

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 25,00 per jaar.

NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v.
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz.
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den
Besselaar (red), Aad van Dijk, Piet van
den Ende, Peter Gruijthuijsen,

Sylvia van IJzendoorn, Bert Leenders,

Locatieraad, Oecumenische Werkgroep

Leerhuis, Tom van Oostrom, Schola
Cantorum Tiel, Heleen Schoots,
Marga Stevens (red), Truus Vogelzang,
Willem Vizee, Werkgroep Dominicus
Ontmoetingen, Gerrit Overdijk (eind-
redactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio Print&Sign
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio.nl
post@stimio.nl

wrat is da
kerk. mij
yraard?
Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v.
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.
80.000
75.000 Kerkbalansbijdrage:
70.000 NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
65.000 H. Dominicus, Tiel.
60.000 Contactpersoon:
55.000 de heer P. van den Ende,
50275 tel. 06 49794780
45.000 Grafrechten begraafplaats
43.242 J.D. van Leeuwenstraat:
35.000 NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v.
: Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.
30.000
25.000 Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
20.000
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v.
15.000 R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz.
10.000 Dominicus Tiel.
5.000

Kopij
DN 1190 verschijnt op 22 oktober a.s.
Kopij voor de periode 26 oktober tot en met 7
december 2025 dient uiterlijk woensdag
8 oktober bij de redactie binnen te zijn. Aan-

leveren in Word, illustraties als .jpg, alleen via
de email, redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie
in het DN hebben, dan véér de sluitingsdatum
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet
binnen zijn uiterlijk donderdag vé6ér de viering.
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag
daarvéér zijn ingeleverd, worden niet meer
gelezen. Het stipendium voor een gewone
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v.
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Andere betalingen:

NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v.
R.-K. Geloofsgemeenschap

H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de

St. Dominicus:

NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v.
Stichting Vrienden van de

St. Dominicus.

Caritas Werkgroep

H. Dominicus:

NLO2 RABO 0151 1524 03 t.n.v.
Caritas Werkgroep H. Dominicus
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of
Tielse maatjes:

NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel

onder vermelding van bestemming.

INHOUD
Suitbertusdag 2025
Oecumenisch Leerhuis Tiel
afscheid pastor M. Los
Ontmoeting
Stadslandgoed Franciscushof
Dominicus ontmoetingen
Monumentendag 2025
Kruisweg
Onze Vader
Allerzielenviering

Kerkvader, theoloog en
filosoof Augustinus van Hippo

Rectificatie

Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Boodschap paus Leo

Vieringen Dominicusparochie

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur.
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen.
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel

E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl Internet: www.suitbertusparochie.nl
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deel aan één of meer themabijeenkomsten. Vorig jaar zijn we ook gestart met zomerbijeenkomsten:

een mooie film op de zondagmiddag met een gezellige 'thé complet'.

We zijn de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis Tiel heel dankbaar voor de jaarlijkse financiéle
ondersteuning van deze activiteit.

De vaste werkgroep krijgt ons compliment voor de prima organisatie en de hartelijke sfeer van de bijeen-
komsten!

Walburg

In een werkgroep wordt hard nagedacht over de toekomst van Walburg. Hoe kunnen we het succes
verstevigen en welke vorm past daar het beste bij? Ik wil u graag wijzen op een interessante Walburg-
bijeenkomst in ons parochiecentrum. Op maandag 27 oktober 2025 (19.30 uur) gaat Pastor Paul van der
Ven in op de thema’s; Schepping, duurzaamheid en sabbat. Op basis van de eerste hoofdstukken uit het
boek Genesis en de encycliek ‘Laudato si’ van paus Franciscus kijken we, onder leiding van Paul, hoe we
in deze tijd verantwoord met onze schepping moeten omgaan (info@walburginspireert.nl).

Verbouwing Kerk

Alle voorbereidingen, zoals aanvraag vergunning, bouwtekeningen e.d., zijn nagenoeg afgerond. We
komen nu in een fase om de benodigde financién te regelen. Ondanks het feit dat we een hele forse
rijkssubsidie hebben ontvangen moet er toch nog een flink bedrag hierbij worden gevoegd. Daar zijn nu
alle inspanningen opgericht. Ook is het parochiebestuur in gesprek met het Bisdom om de plannen te
bespreken en de toekomst van ons parochiecentrum, want dit zullen we dan moeten afstoten om
inkomsten te genereren. Zonder toestemming voor onze plannen van het Bisdom kunnen we immers
weinig. We houden u op de hoogte.

Oecumenisch Leerhuis Tiel

Afgelopen jaar is een mooie samenwerking gestart tussen de Dominicus gemeenschap en de PKT in de
vorm van een 'Oecumenisch Leerhuis Tiel'. Dit Leerhuis is een nieuwe opzet van wat vroeger Vorming en
Toerusting heette. Deze nieuwe opzet is themagewijs. Vier bijeenkomsten over één thema, bekeken
vanuit verschillende invalshoeken. Het gaat niet om het geven van kant en klare antwoorden, maar om
het samen verkennen van de vragen en twijfels die de deelnemers zelf hebben. In deze Dominicus
Nieuws staat de oproep voor het leerhuis van dit najaar.

Kortom er staat een hoop op het programma, dus laten we het laatste deel van 2025 ingaan met
vertrouwen, plezier en geloof. Samen, als gemeenschap, mogen we erop rekenen dat God met ons
meegaat — in de drukte van het werk, in de stilte van gebed, en in alle ontmoetingen die voor ons liggen.
Een gezegend en inspirerend najaar gewenst!

Tom van Oostrom
Voorzitter Locatieraad Tiel

Schoonmaak kerk

Op dinsdag 30 september is het weer schoonmaken van onze ¥ |
kerk! N

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon. }é

]
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Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt . ||' |Ir
per keer beslissen of u tijd heeft. E% -
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U bent bij ons van harte welkom voor al

uw ofitwerp, dip, teksten, fote's, drkwerk,
printwerk, binnen- on buitenreclame,
raamfolies, stickers, sutcbelettering, pasters,
bahang atc,, maar ook voor een inspdrenend
praatje natuurlijk. ..

Ean lekker kopje keflle staat ahijd

woor u klaar!

4004 JP Tiel 0344 61 356 36 |

Morsestraat 23

post@stimio.nl

www. stimio.nl

®1Scholtus

uitvaartzorg

'‘Samen zorgzaam'
het leven vieren en afsluiten
in de juiste sfeer...

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

VAN KAMPEN | UITVAARTZORG
Telefoon: (0344) 61 38 12
www.vankampenuitvaartzorg.nl

V

Dominicus 3t
Nieuws Tiel

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

VAN LU,

Katholieke Belangenorganisatie

Wo.
Wo.
Wo.
Wo.
Wo.

7-5
11-6
9-7
3-9
1-10

Tiel, Papesteeg

ziekenbezoek, belangenbehartiging

Externe activiteiten:
overleg met Gemeente
overleg met andere ouderenbonden
PCOB
steun bij aanvraag bijzondere

0344 634477

OOK VIAWHATSAPP BEREIKBAAR

N NATUURSTEEN

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp,
van standaard tot exclusief. Voorzien van
volledige garantie en rechtlegservice.

voor senioren KB
oorseniore Y kEL GRAFONDERHOUD
i . ) OP DE BEGRAAFPLAATS

Organisatie: KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. Wil komen voor al uw vragen naar
Opgerlcht: 1989 de onderstaande begraafplaatsen toe.
Doelgroep_- ouderen boven de 50 jaar Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen

P . . " 8.30-11.00 uur op de begraafplaats.
Activiteiten: dagreizen, gezamenlijke maaltijden,

Dodewaard, Kalkestraat
Geldermalsen,
Zoelen, Beemdsestraat

Maurik, Homoetsestraat

Lange Akker

voorzieningen en bij invullen van
formulieren o.a. belasting
voordelen met KBO Ledenpas

Secretariaat: de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

i
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Steun het mooie werk van
de Vrienden van Vrijthof

N\
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Kerkstraat 4

4001 MB

Tiel

0344-610969
www.esmecoiffure.nl
esmecoiffure.tiel@gmail.com

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk

www.vriendenvanvrijthof.nl ,:'I ichtin Mediceutical voor hoofdhuid problemen
NL57 RABO 0362 9626 50 Lf, riend%n van \I'r"l}lhﬂi Gespecialiseerd in krullend haar
24 uur per dag afspraak maken online
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Save the Date: Suitbertusdag 2025

5,
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Op zondag 5 oktober a.s. openen we samen het nieuwe %ﬁ,‘

& Heilige Suitbertus

pastoraal seizoen van de parochie in de H. Dominicuskerk , N
in Tiel.

De Eucharistieviering van deze dag zal aansluiten bij de Maand van de Schepping, die rond de feestdag van St.
Franciscus (4 oktober) wordt afgesloten. Naast viering en ruime gelegenheid voor onderlinge ontmoeting is dit ook
een Zondag+. Dat betekent: leuke workshops voor jong en oud en een gezamenlijke maaltijd.

We willen deze dag graag vormgeven met vrijwilligers uit alle geloofsgemeenschappen en nodigen ook jullie
gemeenschap van harte uit hieraan een bijdrage te leveren.

In de viering zal een gelegenheidskoor zingen; leden van de parochiekoren worden na de zomervakantie
uitgenodigd voor een gezamenlijke repetitie.
Daarnaast zijn we op zoek naar:
- mensen die het workshop-programma willen helpen bedenken en organiseren (Zondag+);
het overleg hiervoor is op dinsdag 19 augustus a.s. om 20.00 uur in de pastorie te Tiel.
- gastmensen voor ontvangst en koffieschenken/ serveren
- collectanten
- misdienaars e/o acolieten
- lectoren
- mensen die iets willen bakken voor bij de koffie

Noteer deze datum alvast in je agenda en breng het onder de aandacht van je vrijwilligers en parochianen!

Heb je nu al namen/contactgegevens van medewerkers voor deze ochtend? Mail ze naar ondergetekenden.
Begin september komen we met nadere informatie over de planning en het programma van deze dag, in HartSlag
en via de mail aan jullie.

Laten we er met elkaar weer een mooie dag van maken!

Namens het pastoraal team,
Wies Sarot (Zondag+), w.sarot@2parochies.nl
Marianne van Tricht, m.vantricht@2parochies.nl

Namens het parochiebestuur,
Sylvia van IJzendoorn, secretaris

Marialof oktober 2025

Een goede gewoonte in onze H. Dominicus geloofsgemeenschap is het Marialof in de
oktobermaand.

We besteden aandacht aan Maria door via haar te bidden, mooie Maria-liederen te zingen en
de rozenkrans te bidden. De liederen worden ondersteund door het Walburgkoor.

Het Marialof is elke dinsdagavond in oktober om 19.00 uur in de dagkapel van onze

H. Dominicuskerk te Tiel.

Daarnaast is er een oecumenische Mariavesper eind oktober. In het volgende Dominicus
Nieuws leest u daar meer over.

U bent van harte welkom bij zowel het lof als het vesper.

Met vriendelijke groet,
Peter Gruijthuijsen en Marie-José Van Loon

DN 1189 - september/oktober 2025 5



OECUMENISCH LEERHUIS TIEL
Nieuw thema voor het najaar 2025

De Protestantse Kerk Tiel en de Dominicuskerk hebben
afgelopen jaar samen een nieuwe opzet gemaakt voor de
leden van hun geloofsgemeenschappen.

In het afgelopen voorjaar heeft het eerste Oecumenische
Leerhuis plaatsgevonden. De evaluatie met de deelnemers
geeft aan dat de ingeslagen weg als verrijkend en
inspirerend is ervaren. Daarom gaan we door.

Doel: het oecumenisch Leerhuis Tiel wil gelovigen de
mogelijkheid bieden te komen tot verdieping van geloof:
met elkaar kijken naar de vragen die het geloof voor ieder met zich meebrengt. Eerder dan het geven van
kant en klare antwoorden, gaat het om samen op zoek zijn naar de bron.

Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht.

De opzet is thematisch:

- een verhaal uit de bijbel staat centraal

- in 4 bijeenkomsten van 1,5 uur

- vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende werkvormen wordt er met diverse begeleiders
samen haar het verhaal gekeken

- waarbij steeds de vraag gesteld wordt naar de betekenis voor de deelnemers

Als thema voor de tweede cyclus van 4 bijeenkomsten in het najaar van 2025 is gekozen voor het verhaal
van JONA. Onder de titel ‘JONA en JIJ; relatie tussen God en mens’ gaan we samen op weg.

Data en locaties:

- Bijeenkomst 1 - 01-10-2025 van 20.00-21.30 uur Dominicus parochiecentrum
- Bijeenkomst 2 - 22-10-2025 van 20.00-21.30 uur Drumptse Hof
- Bijeenkomst 3 - 05-11-2025 van 20.00-21.30 uur Dominicus parochiecentrum
- Bijeenkomst 4 - 19-11-2025 van 19.00-21.30 uur Drumptse Hof

Het programma ziet er als volgt uit:

¢ In de eerste bijeenkomst verkennen we het bijbelverhaal van Jona. Met biblioloog en bibliodrama gaan
we zoeken naar de betekenis van het verhaal voor onszelf.

¢ Kunstenaars belichten vaak op een bijzondere wijze de kern van een verhaal. In de tweede bijeenkomst
kijken we (met verschillende werkvormen) wat kunstenaars hebben benadrukt en wat hiervan voor ons
de betekenis kan zijn in de actualiteit van ons leven.

e Ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd zelf een lied, een tekst,
een plaat, foto of een kunstvoorwerp te zoeken dat voor hen betekenis heeft in relatie met het thema.
Hierover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de derde bijeenkomst. Na een plenaire ronde gaan we
in kleine groepen nader in op de betekenis van de meegebrachte beelden.

¢ De afsluiting van deze cyclus bestaat uit een ‘huiskamerviering’ met gezamenlijke inbreng van
elementen uit de drie voorafgaande bijeenkomsten uitmondend in een gezamenlijke maaltijd.

Deelname geldt voor de hele cyclus van vier bijeenkomsten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden bij: mvdbesselaar@telfort.nl

We nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De oecumenische werkgroep Leerhuis:
Detlef Bohlken, Peter Minnema, Aad van Dijk, Heleen Schoots, Joke van Winden,
Floor Wewerinke en Mieke van den Besselaar
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Betreft: afscheid pastor M. Los

Beste allen,

Zoals bekend is onze priester-assistent, pastor Martin Los, sinds half
december 2024 niet meer in staat geweest in onze parochies voor te gaan en
de H. Mis te celebreren. Helaas is door ziekte zijn mobiliteit dusdanig
afgenomen dat het voor hem te inspannend is om zijn taak als onze vaste
priester-assistent weer op zich te nemen.Daarom is in goed overleg tussen
pastor Los en het Aartsbisdom besloten om de benoeming als vaste assistent
voor onze parochies te beéindigen.

Pastor Los kwam drie jaar geleden onze gelederen versterken, na het vertrek van pastor A. ten Klooster. Wij zijn
hem zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij in onze parochies als voorganger in de Eucharistie aanwezig is
geweest. Martin Los was altijd vriendelijk en belangstellend naar de kerkgangers toe, en velen waardeerden de
inhoud van zijn verkondiging. Het was ook fijn dat je zijn preek na de viering kon meenemen uit de kerk, of kon
nalezen op zijn blog. We vinden het bijzonder spijtig voor pastor Los én voor ons dat de samenwerking beéindigd
moet worden. We willen hem niet met stille trom laten vertrekken, maar graag bedanken en gedag zeggen. En
pastor Los ook de gelegenheid geven afscheid te nemen van ons.

In de Eucharistieviering van zondag 28 september om 11.00 uur in de OLV Tenhemelopnemingkerk te Houten
zal pastor Los aanwezig zijn en samen met pastoor Hogenelst voorgaan.

We nodigen namens beide parochiebesturen en het pastoraal team vertegenwoordigers uit alle gemeenschappen
van onze parochies uit om mee te vieren. Na de viering is er gelegenheid om pastor Los persoonlijk gedag te
zeggen. In het septembernummer van de parochiebladen worden een mededeling over en uithodiging voor pastor
Los’ afscheid aan parochianen opgenomen.

Waarschijnlijk wordt dan ook een interview met hem gepubliceerd waarin hij terugblikt op zijn werk onder ons.
Vriendelijk verzoek om jullie werkgroepen en/of belanghebbenden over de datum en plaats van deze
afscheidsviering te informeren.

Met vriendelijke groet, namens pastoor Hogenelst, parochiebesturen en pastoraal team,
Marianne van Tricht

Pastoraal werker Beleid en Organisatie

Parochies H. Suitbertus en H. Paus Johannes XXIll

Ontmoeting

Op onverwachte momenten en onverwachte plaatsen duikt
soms ineen iets van religie op.

Bij mijn bezoek aan de Papier Biénnale in het CODA-museum in
Apeldoorn had ik zo'n onverwachte '‘ontmoeting'.

In een hoekje van de expositie hingen wanden vol met
goudkleurige kruisen. Het trok mijn aandacht. Bij nadere
beschouwing bleken het allemaal verpakkingen te zijn, die de
kunstenaar AKMAR als sinds 2024 verzamelt. de installatie heet
‘Commercial Crosses' en laat zich lezen als een 'dagboek' van
het consumptiepatroon van de kunstenaar. Hoe werelds kan een
gouden Kruis zijn?

In een mooie 'toonkamer' hing een serie knipsels van Broeder
Dieleman, gemaakt naar aanleiding van een bezoek aan het
plaatselijke kerkhof, uit de hele serie trof mij deze het meest:
"Er zij licht".

Een prachtige wens in tijden van duisternis en oorlog.

Mieke van den Besselaar
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Installatiebedrijf y
D. A. Schoots & Zn VOF

In verband met onze groeiende order
portefeuille zijn wij per direct op zoek naar:

F pricsic-oplzidiag aarks= sdz—

» Dakdekker / Zinkwerker.
» Loodgieter voor klein klantenwerk.
» Service monteur.

» Installatiemonteur t.b.v. renovatie
en nieuwbouw.

~ Den Haan
Uitvaartverzorging

vertrouwd en betrokken

000

Sinds 1870

» 55 plusser en leerlingen ook welkom.

Voor vragen mall naar infoischootstiel.nl
of tel 0344-613859 je kunt dan vragen naar
Rob of Gradus Stap. Molenstraaue 36, 4001 CB Tiel
03 44 61 36 91

infoddenhaanuitvaartverzorging.nl
www.denhaanuitvaartverzorging.nl

e : =
! - Uitvaartverzorging Jan Tijssen
, Schlldﬂmbﬂdn_]f gKIoogsterstraat‘IOj

_:.r,*.-:.;: . b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvijt.nl

! ] 4001 NC Tiel
|-|‘.-Nr'
, J .V.d. B E‘Ig E::?* ~ Telefoon 0344 61 30 07

S
Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

Adres Net iets persoonilijker en geheel volgens uw eigen wensen
De Hennepe 300 N
4003 BJ Tiel = ,;;,;; STEENHOUWERI. PETER RIJKSEN

maacserk in nauurstenn

Tel. +31 (0)6-16170401
Mohiel info@steenhouwerijrijksen.nl

06 -42 83 2] 58

www.steenhouwerijrijksen.nl
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v Biclogische moestuin Tiel [5TH

Franciscushof, de tuin waar mensen
aarden en welkom zijn

Tuinieren gaat niet over rozen,
zegt mijn tuinscheurkalender op de dag dat ik dit artikel
begin.

De teneur is dat het
op de foto’s van de
tuinboeken altijd veel
mooier is dan wat de
praktijk laat zien. Aan
de ene kant geloof ik
dat ook, maar aan de
andere kant staat het :
plezier dat bijna altijd  oogst in de kerk

door de werkers op de

Franciscushof ervaren wordt. Natuurlijk weten ook wij dat
niet alles lukt en niet elke tomaat even mooi is als op het
plaatje van zadenzakje staat. Maar over het algemeen
gaan we niet voor ons verdriet naar de hof. Integendeel,
we genieten van wat we in de tuin allemaal zien gebeuren
dankzij onze handen. En dat houden we graag zo.

Als we de producten zien die de tuin voortbrengt en als
we zien hoe veel maaltijden van het inloophuis door ons
worden voorzien van bijna alle ingrediénten (nou, nog
steeds geen vlees of zuivel!) dan mogen we trots zijn op
wat we ondertussen in het dertiende jaar presteren.

JAM in variéteiten

Er wordt op de
tuin hard
gewerkt. Maar
daarnaast zijn er
andere
activiteiten die
erbij horen.
Gelukkig hebben
we ook een
vijftal
jammakers. De
aardbeien
leverden dit jaar geen hoge productie, vanwege de grote
droge periode op het moment dat er groei in de aardbeien
moest zitten. Maar alle andere zachtfruit soorten leverden
extra opbrengst. De jammakers hebben onder
hoogspanning geleverd en het resultaat is een grote dosis
verschillende mixen jam. Voor de verkoop, zowel op de
tuin als in de kerken. Voor de meeste potjes vragen we 4
€; is dat niet te veel, vragen sommigen mij soms. |k denk
het niet; het gaat over eerste klas producten die met veel
energie tot jam worden gemaakt. Soms lijkt het wel een
jamfabriek, maar misschien is dat geen promotie
aanduiding.

Druiven

Dit staat nog te
komen. Hoewel als u
dit leest, en dat is
altijd twee weken
later dan het moment
waarop het
geschreven wordt,
dan zijn we al voluit
aan het druiven
oogsten. Er heeft een
paar weken lang op
ons
mededelingenbord
gestaan: “nog geen
druiven oogsten; ze
moeten nog zoeter
worden.” Het is een uitstekend druivenjaar; ik heb niet
eerder zoveel trossen moeten wegshijden om de plant
niet uit te putten en de draden waaraan ze hangen niet te
laten doorbuigen. Als er lezers zijn die druivensap willen
maken. Laat het me weten; voor een zacht prijsje is er
veel mogelijk.

Tomaten
1 Ook zo’'n
beeld van de
rijke overdaad
in de tuin;
tomaten in
allerlei soorten
en maten en
kleuren. En met
de meest
voortreffelijke
smaken.
Met andere
woorden: kom
gerust naar de
Franciscushof;
eris veel te
zien, veel te
proeven en
veel te kopen.
Maandag en
dinsdag, donderdag en vrijdag en soms ook zaterdag.
Steeds minstens van half tien tot 12 uur. Weet u welkom.
En als u zelf niet kunt komen maar wel iets wilt hebben,
bellen kan ook; 06 48790668

Aad van Dijk
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Lekker op weg met een auto
MULDERS.

Scan de QR-code of bezoek ons via: www.mulders-autogroep.nl.
Mulders Tiel Mulders Culemborg Mulders Nijmegen

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel Rolweg 45, 4104 AV Culemborg Weurtseweg 301, 6541 AT Nijmegen
0344 616 147 0345 470 960 024 350 3000

HRT s FHRT Jeep DLeARmaToR

IN MEMORIAM

Trees Maasbach-Verheggen.(Theresia Maria)

Trees is geboren in 1929 in het grote gezin Verheggen. Ze trouwde met Theo Maasbach
en samen kregen ze twee kinderen, dochter Desiree en zoon Frits. Ze heeft haar klein-
en achterkleinkinderen mogen zien.

Trees was in een gezin opgegroeid waar geloof en kerk een grote rol speelden. Dat
heeft ze ook in haar eigen leven voortgezet. De laatste paar jaren maakte ze de
kerkdiensten van de parochie in Vrijthof mee. Vanuit de Ronding kwam ze dan met
haar scootmobiel echt op het laatste moment aan gesjeesd om het niet te missen.
Voor haar kinderen en kleinkinderen was ze wat je mag noemen onnavolgbaar gelovig.

Ze heeft aan hen duidelijk gemaakt wat ze wilde: op het katholieke kerkhof begraven worden na een zegening met
wijwater en wierook. En zo hebben we dat gedaan. In het mooie kleine kapelletje op de J.D. van Leeuwenstraat
hebben we een korte afscheidsdienst gehouden met inderdaad kaarsen, aangestoken door haar kinderen, met het
gewijde water waarmee ze aan het begin van haar leven gedoopt is en met de wierook die er dan bij past. Daarna
kreeg ze een plaatsje vooraan op de begraafplaats. We hebben de engelen aangeroepen om haar te begeleiden op
haar laatste reis naar het hemels paradijs. Dat zij mag rusten bij de Eeuwige en bij haar dierbaren die haar zijn
voorgegaan.

Aad van Dijk
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ALY

walburg,

Dominicus
Ontmoetingen

Voor het seizoen 2025-2026 is weer een interessant en gevarieerd
programma samengesteld. De succesvolle thema’s van vorige jaren zijn
aangevuld met de suggesties die we kregen voor nieuwe thema’s. We kijken
uit naar onze ontmoetingen in het najaar. Je bent van harte welkom!

Agenda’5/26

Van Oermoeder naar Madonna Lezing door Désirée Krikhaar

The Children Act (De Kinderwet)

sl#f‘% Filmpresentatie door Joke van Winden
L |
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Agenda’5/26

Een kerstkrans maken Saskia Lichtenbeld

Chagall vertaalt/vertelt de Bijbel in kleur

samen met Peter Minnema

Componeren
versus arrangeren Ben Middeldorp WE VIEREN
EEN LUSTRUM!

Dominicus Ontmoetingen
bestaat 5 jaar. Tijd voor

een feestje! Dat doen we

met een nieuw ‘jasje’ in
een nieuwe vormgeving.
De ‘Ontmoetingen’
worden onderdeel

van lokale Walburg-
C’'mon, C'mon activiteiten. Verder zijn

(kom op, kom op) er geen veranderingen.

Filmpresentatie door Joke van Winden De vertrouwde
werkgroep verzorgt

de bijeenkomsten. We
zien elkaar nog steeds

op donderdagochtend

en ook de lunch blijft
vast onderdeel van het
ontmoetingsprogramma!
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\j
Agenda’5/26 'w“

Jheronimus Bosch (1450-1516): de duivelmaker
Lezing door Gerrit Overdijk

Over gedragspatronen in families Inleiding door Karin Koopman

=]

Het wordt voorjaar!
Een voorjaarsstuk maken Susanne van der Spoel

Franz Liszt ‘Via Crucis’ Ben Middeldorp

Bibliodrama: meedoen in het verhaal Peter Minnema
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Agenda’5/26

‘Op pad met heiligen' Onder begeleiding van Peter Schipper

Over Maria Magdalena -
‘Maria - kroongetuige, zondaar, feminist’ Lezing door Klaas Faber

Deathin Venice (Doodin Venetié) Filmpresentatie door Joke van Winden

In de ban van Dante Lezing door Marian van Caspel

DEELNEMEN

Aanmelden véor 1 oktober a.s. per e-mail naar
mvdbesselaar@telfort.nl onder vermelding

van de onderwerpen die je gekozen hebt. Alle
aanmelders ontvangen een bevestiging van hun
inschrijving en een uitnodiging per bijeenkomst.
De deelnamekosten dienen ter plaatse te
worden voldoen.
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Monumentendag 2025

Zondag 14 september neemt ook de Dominicus kerk weer deel aan de landelijke
Monumentendag.

Vanaf 12.00 uur staat de deur weer voor iedereen open. Informatie over aanwezige beelden, het
interieur en de kerkramen is ter plaatse aanwezig.

Naast orgelmuziek zal er om 14.00 uur en 15.00 uur een optreden plaatsvinden door het koor
“More that Fun”.

Wij wensen jullie een aangename tijd in onze Dominicus kerk.

Codrdinator Jan Oostenbrink
Email: jgwoostenbrink@hotmail.com

Schola zingt op Monumentendag

Op zondag 14 september zal de Schola Cantorum weer
meewerken aan de jaarlijkse monumentendag. Om
14.30 uur staan we weer klaar op kerkhof Ter Navolging
aan de Lingedijk. We zingen vooral Gregoriaans passend
bij de locatie, dus stukken uit de liturgie voor de overle-
denen. We beginnen dit keer met de Litanie van alle
heiligen. Uiteraard zorgen we ook voor uitleg over de
stukken. En ook dit keer houden we het niet bij Gregoriaans,
ook een enkel meerstemmig stuk zal voor u ten gehore
worden gebracht.

Tot 14 september?

Schola Cantorum Tiel

KRUISWEG

Het is en blijft een markant onderdeel van de inrichting van een kerk: de aanwezigheid van een
heuse Kruisweg! Het is een lust voor het oog hoe kunstenaars in het verleden én heden met
bevlogenheid en passie het hebben uitgebeeld! Op mijn vele busreizen heb ik, jaren geleden,
in diverse landen bij een bezoek aan kerken, basilieken en kathedralen in verwondering
stilgestaan bij het feit dat kunstenaars in vroegere en huidige tijden in staat waren om op zo
treffende wijze Jezus’ laatste aardse stappen vast te leggen, met beelden, schilderijen en
gobelins!

Alleen al het bekijken van een dergelijke kruisweg maakt het bezoek aan een kerk de moeite
waard (en als men dat na het bijwonen van een eucharistie kunt doen, is het natuurlijk
helemaal goed).

Willem Vizee
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Onze Vader

In het kader van de Dominicus ontmoetingen hadden we een bijeenkomst
over het ‘Onze Vader’. Klaas Faber nam ons mee in de betekenis van het
Onze Vader. Wat bidden we eigenlijk?

Vroeger thuis baden we altijd voor het eten het Onze Vader en het
Weesgegroet. We moesten de ogen dicht doen en dat deden we meestal
wel. Het was een gewoonte, zonder bij na te denken wat we eigenlijk
zeiden. Net als de tafels, je leerde het uit je hoofd. Het begon met een kruisteken en het eindigde daarmee. Onze
vader zat tegenover ons.

Met Klaas gingen we dieper op de tekst in. Wat bid je eigenlijk en hoe is het Onze Vader opgebouwd?

Het Onze wordt wel eens het gebed van de oecumene genoemd want alle christelijke kerken koesteren dit gebed bij
uitstek.

Het Onze Vader lijkt op een verkorte versie van het Achttiengebed, Het Achttiengebed is ontstaan in de tweede
eeuw voor Christus.

Wat betekenen de woorden van het Onze Vader?

‘Onze Vader die in de hemel zijt’

‘Vader’, dat is het eerste woord wanneer Jezus tot God spreekt. Vader geeft een gevoel van vertrouwen. ‘Vader in de
Hemel ’is niet verbonden aan een Kerk of andere heilige plaatsen en geen eigendom van welke godsdienst dan ook.
Het ‘Onze’ houdt dus in dat je al biddend op anderen bent betrokken, je sluit je ogen niet voor het leed van anderen.
lets wat wij van huis uit niet via het gebed maar wel in de gesprekken altijd meekregen. Je bent niet alleen, je hebt
een verantwoordelijkheid voor je medemens. Dat impliceerde ook dat je dus nooit alleen aan jezelf mocht denken en
dat is wel een zware opgave. Maar gelukkig kon je weer gaan biechten.

‘Uw Rijk Kome’

‘Laat het leven vervullen met rechtvaardigheid, waarheid, levenslust en compassie’. Dat is de hartstocht in Jezus
leven. Dat maakt dat we kunnen kiezen. Kiezen we voor onszelf of voor de medemens. Thuis hebben we de zin:
‘wees uw naasten lief gelijk uzelf’ vaak aan tafel besproken. Het woord egoistisch/egocentrisch was in mijn jeugd
negatief en dat botste soms met gelijk uzelf. Ik denk dat veel jongeren van nu het woord niet kennen of gebruiken.

‘Uw wil geschiedde, zoals in de hemel zo ook op aarde’.

Wat wil God? Vaak hoor je mensen zeggen: "Hoe kan God dit doen?’. Maar wat God wil is echt leven, harmonie
tussen mensen en omzien naar elkaar; de moed om er voor anderen te zijn. Als je de TV of radio aanzet hoor je
meermaals: “ik heb niets tegen vluchtelingen maar niet zo dichtbij”. Als luisteraar vraag je je dan af: wat zeggen ze
eigenlijk, wat willen ze?

De eerste zinnen van het Onze Vader gaan over de heiliging van Gods naam, om de komst van zijn Rijk en om het
geschieden van zijn wil.

Vanaf de volgende beden in het Onze Vader bidden we om alles wat nodig is voor de eerste drie zinnen van het
Onze Vader.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood’

Brood staat voor alles wat mensen nodig hebben om te kunnen leven: andere mensen, vrede vrijheid, vergeving. Een
thuis, vriendschap, want dat is ons dagelijks brood. In zeer slechte omstandigheden kunnen mensen overleven als
ze zich aan iemand kunnen verbinden.

‘Vergeef ons onze schuld zoals wij ook aan anderen vergeven’
Brood staat voor alles waarvan mensen leven en elkaar in leven houden. Leven geef je elkaar en krijg je van elkaar.
We zijn elkaar het leven schuldig.

Wat betekent Krijgen? Wat heb je meegekregen en hoe ben je gevormd, maar ook wat heb je zelf aan leven
gegeven. Leven is per definitie niet gemakkelijk. Schuld treedt vaak op nadat iemand overleden is: ‘Heb ik wel alles
gedaan of ben ik tekortgeschoten? We zijn en blijven mensen en kunnen iedere dag weer opnieuw beginnen. Je
kunt anderen en jezelf vergeven. Mijn vader zei altijd: ‘je weet wel wat goed en niet goed is’, je hebt je eigen
geweten’. Dat vind ik nog steeds een mooie leidraad.
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‘En leid ons niet in bekoring’
Het gaat om het gevaar van verleiding. Verleiding gaat 0.a. om misschien niets te zeggen als er gediscrimineerd
wordt of mensen buiten te sluiten. God behoede ons daarvoor.

‘Maar verlos ons van het kwade’

De vorige twee zinnen zijn negatief geformuleerd (leid ons niet...) en deze positief: Verlos mij. Het is bidden om dat
we bevrijd mogen worden van angst. Overgeleverd aan ziekten, natuurgeweld, overgeleverd aan elkaar, aan
verkeerde middelen. We bidden: God verlos ons van de weigering om als mens in een ‘menselijke’ en onaffe wereld
te leven. Binnen het huidige ideaal bij social media past nauwelijks nog imperfectie.

Amen
Met dit woord vat ieder van ons zijn eigen leven en gebed samen. Amen, zo wil ik bidden en zo wil ik zijn, zo’n mens
wil ik zijn. (Apoc. 3,14)

Het analyseren van de tekst was voor ons allemaal zeer betekenisvol en we zullen het Onze Vader met een andere
intentie bidden. Dank je wel Klaas.
Heleen Schoots

Allerzielenviering zondag 2 november 2025

Allerzielen valt dit jaar op een zondag. Daarom drie
aandachtspunten betreffende de Allerzielenvieringen van
dit jaar.

1. Omdat deze dag nu op een zondag valt is er geen avondviering
om onze overleden parochianen te gedenken, dit doen we nu
tijdens de reguliere zondagsmis van 2 november welke om 11.00
uur begint. Deze viering wordt voorgegaan door Bisschop

Mgr. Hoogenboom.

Tijdens deze viering zullen ook nu weer alle namen van de
overledenen van afgelopen jaar worden opgelezen en zal er voor
elke opgelezen overledene een kaarsje worden ontstoken.

2. Na deze viering is er geen koffiedrinken in de kerk, maar gaan
we aansluitend aan de mis rechtstreeks naar de R.K. begraafplaats
aan de J.D. Van Leeuwenstraat voor de traditionele
gravenzegening.

Mgr. Hoogenboom zal dan ook naar de begraafplaats komen en
met de Schola Cantorum voorop een rondgang over de
begraafplaats lopen om de graven te zegenen.

Voorafgaand aan de gravenzegening zullen er enkele korte gebeden voor de kapel worden uitgesproken.

ledereen is vrij om in processie achter de Bisschop aan te lopen, maar handig zal zijn als men alvast naar
het graf van familie of geliefden loopt en bij het graf blijft wachten totdat de processie met
gravenzegening voorbij is.

Na afloop van de rondgang is er gelegenheid om in het kapelletje nog een gebed te doen of een kaarsje
te branden bij het beeld van Maria.

3. Vanaf dit jaar is er geen gravenzegening meer op de algemene begraafplaats aan de Papesteeg. De
reden waardoor deze beslissing is genomen ligt in het feit dat er de afgelopen jaren bijna geen tot geen
belangstelling meer voor was en dat de voorganger, kosters en zangkoor alleen of bijna alleen rond
liepen.

We hopen dat u allen begrip op kunt brengen voor deze beslissing, het is al enige jaren erg demotiverend
voor onze vrijwilligers en koorleden, vooral gezien al het voorbereidende werk en dat er dan (vrijwel) geen
bezoekers aanwezig zijn.

Locatieraad
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In de schijnwerper: kerkvader, theoloog en
filosoof Augustinus van Hippo

Enkele maanden geleden bracht ik een bezoek aan onze oud-
pastoor Gerben Zweers. Mijn doel was om informatie te verzamelen
over zijn activiteiten in de periode na zijn vertrek bij de
Suitbertusparochie. Een verslag daarvan hebt u in Dominicus
Nieuws kunnen lezen. Oud-pastoor Zweers bleek lid geworden van
de orde der Augustijnen. Hij had al langere tijd veel bewondering
voor kerkvader Augustinus. Gerben vertelde dat Augustinus
tegenwoordig in kerkelijke kringen volop in de belangstelling staat.
Die belangstelling kreeg een extra impuls doordat de nieuwe paus,
Leo XIV ook een Augustijn is, en deze bij diverse gelegenheden in
toespraken Augustinus citeerde. Voldoende reden om mijn bijdrage
voor dit nummer te wijden aan de belangrijkste kerkvader van onze
kerk en naamgever van de orde der Augustijnen, de heilige
Augustinus.

Augustinus werd in 354 geboren in wat nu Algerije heet. Hij stierf
op 75-jarige leeftijd. Augustinus was buitengewoon intelligent.

We weten veel over hem, omdat hij in zijn Confessiones zelf zijn levensloop van een groot deel van zijn
leven heeft beschreven. De Confessiones is een uniek boek. Het wordt algemeen beschouwd als de
eerste westerse christelijke autobiografie. Meer dan 1000 jaar stond zijn levensbeschrijving model voor
andere christelijke schrijvers die hun levensverhaal aan het papier toevertrouwden. De Confessiones
bevat samen met een ander boek van Augustinus, De civitate Dei (De stad Gods) theologische werken
van grote betekenis.

Levensloop en betekenis

Augustinus leidde aanvankelijk een losbandig
leven. Pas op 32-jarige leeftijd werd hij geraakt
door het Christelijk geloof en hij was 33 jaar oud
toen hij via het Doopsel in de kerk opgenomen
werd. Hij wordt algemeen beschouwd als de
belangrijkste kerkvader van de westerse katholieke
kerk. Kerkvaders zijn priesters die wezenlijk hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van de kerk in de
eerste eeuwen van zijn bestaan. Het waren
invloedrijke theologen en schrijvers.

Onder invloed van de Romeinse filosoof Cicero
besloot Augustinus filosofie te gaan studeren.
Daarbij ging hij op zoek naar de waarheid en een
juist godsbegrip. Naast dat hij goed kon schrijven
was hij ook een begaafd spreker. Tegen zijn zin
aanvaardde hij door de druk van gelovigen een
benoeming tot bisschop van Hippo. Tijdens zijn
episcopaat bleef hij een sober leven leiden. Hij
stichtte daarbij een leefgemeenschap voor clerici.
Voor hen schreef hij als richtsnoer voor hun leven in
gemeenschap de zogenaamde regel van
Augustinus. Deze leefregel vormt nog altijd de
basis voor de mannelijke en vrouwelijke takken van
de Reguliere Kanunniken, de Augustijnen, de
Norbertijnen, de Dominicanen en de verschillende congregaties van de Kruisheren. Als priester en
bisschop werd Augustinus een gerenommeerd prediker. Van de meer dan 6000 preken die hij tijdens zijn
actieve pastoraat gehouden heeft zijn er 600 bewaard gebleven. Die vormen nog steeds een belangrijke
bron voor inspiratie en meditatie voor kloosterlingen en leken. Uit zijn preken blijkt zijn bewogenheid en
bezorgdheid om het welzijn van de mensen. Een bekende uitspraak van hem is : “Heb de zondaar lief,
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maar haat de zonde”. Zijn psychologisch
bewustzijn en zijn zelfanalyses maken in onze tijd
nog veel indruk op de lezers van zijn vele
geschriften. Ook buiten de katholieke kerk heeft
Augustinus veel invloed gehad. Calvijn, Luther (zelf
oorspronkelijk Augustijn), en Zwingli, haalden
inspiratie uit de resultaten van het denken van
Augustinus.

Augustinus was van mening dat dwang en geweld
geoorloofd waren om ketters tot het ware geloof
terug te brengen. Die vervolging moest gebeuren
uit liefde, waarbij de booswichten achteraf blij
zouden zijn, dat zij tot andere gedachten gebracht
waren. Die vervolging mocht niet uitmonden in
pijniging of de dood. Helaas hebben fanatieke
geloofsbeschermers zich niet altijd aan deze regel
gehouden.

De huidige orde der Augustijnen is niet door
Augustinus opgericht, maar ontstond pas in 1256.
Augustijnen leven en wonen hoofdzakelijk in steden
in een klooster. Hun leven is een mengvorm van
actief pastoraat in parochies, ziekenhuizen en
onderwijs in combinatie met een beschouwend

leven van gebed en studie. Daarbij nemen de De drie Augustijnen, die samen met drie Augustinessen het
werken van Augustinus een belangrijke plaats in. stadsklooster in Utrecht bewonen, voor het altaar van de
Er is een mannelijke en vrouwelijke tak. In Nederland Sint Augustinuskerk. In het midden oud-pastoor Gerben
en de wereld hebben de Augustijnen een lange Zweers.

geschiedenis en een rijk geestelijk erfgoed. In

Nederland speelden zij een belangrijke rol in de moderne devotie beweging en vervulde de orde een
belangrijke functie in het katholiek voortgezet onderwijs. Tegenwoordig vormt de mannelijke tak
wereldwijd een kleine orde van ongeveer 2500 leden. In Nederland dreigen de Augustijnen uit te sterven.

De verkiezing van Robert Prevost, die belangrijke rollen vervulde binnen de orde en zelf Augustijn is, tot
paus Leo XIV heeft de aandacht voor Augustinus en de Augustijnen een extra impuls gegeven.

Voor het maken van dit artikel maakte ik gebruik van het lemma over Augustinus van Hippo in Wikipedia

en het boekje Vrede zij met u, een kennismaking met paus Leo XV, onder redactie van Anton van
Klooster en Leo Fijen.

Bert Leenders

Vredesweek

Niets
De Vredesweek 2025 vindt plaats van 20 t/m 28 september
2025. Het thema van de Vredesweek: ‘Niets doen is geen

optie.” Wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en . m
uitsluiting kunnen we niet wegkijken. We moeten actief IS

verbinding zoeken, bruggen bouwen en mensen erkennen in hun
volledige menselijkheid. Want vrede vraagt om actie: dus maak, 2
bouw, pleit, doe, eis vrede. Dus stel jezelf en anderen de vraag uptle

‘Wat doe jij?’ voor vrede.
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Rectificatie

Onderstaand artikel van het Inloophuis had in het vorige nummer moeten staan. Door een misverstand is het helaas
niet geplaatst. Excuses en bij deze nogmaals, aangevuld bij het stukje over de vakantieperiode.

Invioed en betrokkenheid

In het Inloophuis lezen onze gasten in de krant wat er gebeurt in de wereld en dan bespreken ze de onderwerpen die
hen bezighouden. Ze geven aan dat er steeds minder positief nieuws is te lezen in de krant; dat er steeds ingrijpender
dingen in de wereld gebeuren, maar ook steeds dichter bij onszelf. Denk bijvoorbeeld aan de boodschappen die
steeds duurder worden. Armoede is voor hen een gebied van grote aandacht. Er gebeuren allerlei dingen die invioed
hebben op het dagelijkse leven van elke mens.

Zo hebben de gasten natuurlijk ook gesproken over het vallen van het kabinet en wat dat kan betekenen voor
Nederland. Door het vallen van het kabinet zijn er weer veel onduidelijkheden. Feit is dat politiek een lastig onderwerp
is om over te praten omdat dit beste gevoelig kan liggen.

Natuurlijk komen er tijdens de gesprekken verschillende meningen en gedachten naar voren. Goed om te zien dat het
onderwerp bespreekbaar is en niet tot al te verhitte discussies leidt. Zo tijdens het gesprek komen we tot de conclusie
dat wij als individu eigenlijk weinig invioed hebben op wat daar allemaal in Den Haag gebeurt, terwijl het wel van
belang is voor de mensen in de maatschappij.

Dit doet mij weer denken aan de cirkels van controle, invioed en betrokkenheid. De invloed die jij als individu kan
hebben op dingen die verder van je weg staan wordt steeds kleiner. De cirkel van betrokkenheid, de grootste cirkel in
de tekening, laat zien dat je je betroken kunt voelen bij een heleboel dingen. Dus in dit geval ook de politiek.

In de cirkel van betrokkenheid zitten alle dingen waar iemand mee te maken heeft, iets van vindt of zich druk om
maakt. Denk bijvoorbeeld aan het klimaat, je gezin, werk en collega’s. De cirkel van invloed ligt binnen de cirkel van
betrokkenheid. Hierin staan alle zaken waar iemand bij betrokken is én waar die zelf wel invioed op heeft.

Dit laatste wordt weer ondersteund uit de cirkel van controle. Dit is wat het dichts bij jezelf staat. Bewustwording van
waaruit je denkt doet en handelt. Als je dit weet, kan je invloed uitoefenen op de dingen waar je wel zelf invioed op
hebt, hopelijk met de intentie om dingen zo in te zetten dat je weer energie krijgt van dingen die dicht om je heen
gebeuren.

Het Inloophuis ligt voor ieder van ons binnen de Cirkel van invloed. Als individuen kunnen we er met ons allen ervoor
zorgen dat het Inloophuis voor iedereen die er komt een vertrouwd en veilig tweede thuis is: elkaar ontmoeten en
zorgdragen dat we respect naar elkaar hebben. Dat creéert vertrouwen en dat is de basis is van iedere relatie in welke
vorm dan ook. Ik kan wel zeggen dat dit nu in het Inloophuis zeker het geval is. De mensen in het Inloophuis worden
steeds meer betrokken op elkaar. Als iemand ziek is, is er aandacht is voor deze persoon. Mensen helpen elkaar waar
nodig, ook al is het maar iets kleins. Daar begint het vaak mee. Of zoals een gast tegen mij zei: “Ik probeer met andere
mensen zo om te gaan als ik zelf ook graag wil dat er met mij wordt omgegaan.”

Vakantieperiode
De vakantie is voor veel mensen een periode om naar uit te kijken. Er zijn mensen die al veel plezier beleven aan de
voorbereidingen, zoals het uitzoeken van de reisbestemming en het uitstippelen van het programma.

Je merkt dat veel mensen en organisaties dingen nog net voor de vakantie nog even willen afronden zodat het tijdens
de vakantieperiode organisatorisch ook goed door blijft lopen. Want zoals we weten,
gaat tijdens de vakantieperiode alles door, maar op een lager tempo dan normaal.
Zo waren wij in het Inloophuis natuurlijk ook bezig met voorbereidingen op de
vakantie- en zomerperiode. Het inloophuis is zeven dagen per week open en ook in
de zomerperiode willen we dat graag voor onze gasten volhouden. Dat betekent
plannen en voorbereidingen treffen. Want ook onze vrijwillige en betaalde
medewerkers gaan met vakantie. Het is ons gelukt om het Inloophuis tijdens de
vakantieperiode roostertechnisch zeven dagen per week open te houden. Met dank
aan onze vrijwilligers die zich daarvoor hebben ingezet.

Ook zijn de voorbereidingen in volle gang voor onze jaarlijkse BBQ, die gepland is op
23 augustus. Zoals elk jaar hopen we die dag op mooi weer zodat we de BBQ buiten
kunnen houden. Wij hopen dat de weergoden ons goed gestemd zijn die dag, maar
er is natuurlijk altijd nog een plan B. Hoe die dag is verlopen kan ik u vertellen in het
volgende stukje dat ik voor u mag schrijven.
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Naast al die voorbereidingen gaan de gewone zaken ook door in het Inloophuis. De maaltijden worden altijd goed
bezocht. We zitten vaak op het maximale aantal deelnemers. Dat geldt ook voor de vrijdagavondmaaltijd. Een aardige
ontwikkeling is dat bij de laatste maaltijd zich nu ook mensen hebben opgeven van andere groepen die gebruik maken
van de ruimtes van het Inloophuis.

Tussendoor gebeurde er ook iets leuks en waardevols. Een spontane actie van Kees, een van de gasten van het
Inloophuis. Bij een grote supermarkt had hij verteld over het belang van het Inloophuis. Hierdoor kreeg hij 6 pakken
koffie en pakken koek gesponsord, met de mededeling dat hij twee keer per jaar langs kan komen voor een nieuwe
sponsoring van koffie en koek.

Zondag 29 juni heeft Ben Middeldorp pianomuziek gespeeld voor een
klein groepje mensen die daar plezier aan hebben beleefd. Er was zelfs
een gast, Eddy, die zijn eigen djembé of yambe had meegenomen en
gezellig mee trommelde. De mensen die voor die muziekmiddag
kwamen, hebben aangeven dat ze graag nog een keer bij een
muziekmiddag willen aansluiten.

We hadden zondag 20 juli een extra activiteit. Dat was een broodje-
hamburger-middag. Omdat deze middag zo drukbezocht was, hebben de
gastvrouwen/heren jammer genoeg geen foto’s kunnen maken.

De spelletjesmiddag op woensdagmiddag is altijd gezellig als ik afga op
het gejuich en gelach. De bingo van 4 juli was ook weer druk bezocht.
Bibliotheek Rivierenland en het Inloophuis geven 14 augustus in het Inloophuis een workshop One-Line veiligheid.
Eigenlijk moet ik dit schrijven in de verleden tijd, want die workshop is al geweest als u dit leest.

Ik wens iedereen die nog met vakantie gaat een fijne vakantie en degenen die al terug zijn van vakantie een goede en
uitgeruste start met hun dagelijkse bezigheden.

Truus Vogelzang

Gemeenschappelijke Ziekenzalving op
woensdag 1 oktober om 10.15 uur in
Vrijthof, Tiel

Vanouds kennen we in de katholieke kerk het Sacrament van het Heilig
Oliesel. Het is één van de zeven sacramenten. Dit sacrament is in de
loop der jaren ook bekend als sacrament van de zieken en
ziekenzalving.

In het verleden werd de ziekenzalving vaak zo lang mogelijk uitgesteld, het werd vooral het sacrament van de
stervenden. De laatste jaren is meer het besef gegroeid, dat de ziekenzalving ook heel zinvol kan zijn wanneer er
nog geen sprake is van een snel naderend einde maar wel besef van kwetsbaarheid.

De ziekenzalving kan dus ook plaatsvinden, wanneer iemand de broosheid van het leven de vermindering van
krachten gaat voelen. Het kan dan gaan om een ongeneeslijke ziekte, maar het kan ook gezien worden als een hulp
en steun, als je ervaart dat je krachten afnemen, zonder dat er echter sprake is van een heel snel naderend sterven.

Een mooie optie: gemeenschappelijke ziekenzalving

De laatste jaren wordt er in onze geloofsgemeenschap zo nu en dan een gezamenlijke ziekenzalving gedaan. Met
elkaar wordt er stilgestaan bij de levensfase met al zijn kwalen en onzekerheden, waar mensen in kunnen verkeren,
zonder dat er sprake is van een snel naderend einde. Door dit te doen samen met anderen is het mogelijk om steun
van “Boven” en steun van elkaar te ervaren. Natuurlijk blijft het mogelijk om een priester te vragen om een
individuele ziekenzalving.

Op woensdag 1 oktober om 10.15 uur zal Pastoor F. Hogenelst voorgaan in een Eucharistieviering waarin ook de
mogelijkheid bestaat de ziekenzalving te ontvangen. De viering vindt plaats in Het Vrijthof, Burgemeester Meslaan
49, 4003 CA Tiel.

ledereen die de ziekenzalving wil ontvangen, is van harte uitgenodigd. Mocht u aanwezig willen zijn, maar u hebt

een probleem om naar het Vrijthof te komen, dan kunt u zich melden bij het secretariaat van de geloofsgemeen-
schap van de H. Dominicus: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl
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Boodschap paus Leo voor de
Wereldgebedsdag voor de Zorg
voor de Schepping

21 juli 2025

Vrrij vertaald door Matty van Leijenhorst, lees de originele
tekst op vatican.va

7
=7

Paus Franciscus koos “Zaden van vrede en hoop” als
thema voor deze Wereldgebedsdag voor de Zorg voor
de Schepping. In de context van het Jubeljaar krijgt dit
thema haar volle betekenis.

Jezus gebruikte het beeld van het zaad vaak in zijn
verkondiging om over het Koninkrijk van God te spreken.
En aan de vooravond van Zijn lijden vergeleek hij zichzelf
met de graankorrel die moet sterven om vrucht te dragen
(Joh 12,24). Het zaad geeft zich volledig aan de aarde en
daar ontkiemt het met onstuimige kracht. Zelfs op de
meest onverwachte plaatsen. Ook daar waar niemand ze
heeft gezaaid en waar het oppervlak ondoordringbaar
lijkt, fleuren ze de straten op.

In Christus zijn wij ook zaden, zaden van vrede en hoop.
De profeet Jesaja vertelt ons dat de Geest van God een
dorre woestijn verandert in een tuin van rust en vrede. In
zijn woorden: “Totdat de Geest uit de hoge over ons
wordt uitgestort: dan wordt de woestijn ene boomgaard.
En de gerechtigheid brengt vrede voort, rust en
veiligheid zijn haar vruchten. Dan woont mijn volk in ene
gebied van vrede, een veilige woonplaats, een oord van
ongestoorde rust.” (Jesaja 32, 15-18)

Deze profetische woorden bevestigen dat de hele
schepping liefkozing van God is. En dat gebed,
vastberadenheid en concrete daden nodig zijn om die
mateloze genegenheid zichtbaar te maken (Laudato si’
84). Rechtvaardigheid maakt de woestijn bewoonbaar.
Deze boodschap is zeer actueel nu veel plekken op aarde
onbewoonbaar worden. Onrecht, schendingen van
internationale wetten, ernstige ongelijkheden en hebzucht
veroorzaken op veel plekken ontbossing, vervuiling en
verlies aan biodiversiteit. En extreme natuurverschijnselen
nemen toe door door mensen versterkte klimaatverande-
ring. En ook gewapende conflicten veroorzaken menselijke
en ecologische verwoesting (Laudate Deum 5).

We beseffen nog steeds niet dat de bovenstaande niet
iedereen op dezelfde manier treft. Wanneer rechtvaardig-
heid en vrede met voeten worden getreden, zijn het de
armen, de gemarginaliseerden en de uitgeslotenen die
het zwaarst worden getroffen. Kijk bijvoorbeeld naar het
lijlden van inheemse gemeenschappen.

En dit is niet alles. De natuur zelf wordt gebruikt als
handelswaar. Dat maakt Gods schepping een slagveld.
Deze verschillende wonden zijn het gevolg van de zonde.
Dit is zeker niet wat God voor ogen had toen hij de
aarde toevertrouwde aan de mensen die hij schiep naar
zijn evenbeeld (Genesis 1,24-29). De Bijbel geeft geen
vrijbrief om op deze manier te heersen over de schepping
(Laudato Si’ 200). Integendeel. Het is belangrijk Bijbel-
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teksten in hun context te lezen en te bedenken dat ze
ons uithodigen de wereld te ‘bewerken en te onderhouden’
(Genesis 2:15). Waarin ‘bewerken’ betekent: bewerken
en ploegen en ‘onderhouden’: verzorgen, beschermen,
toezicht houden en behouden. Dit veronderstelt een
relatie van wederzijdse verantwoordelijkheid tussen
mens en natuur. (Laudato si’ 67).

Klimaatrechtvaardigheid werd dus al verkondigd door de
profeten. Nu kan het niet langer gezien worden als een
abstract concept. Het is een dringende noodzaak en
reikt verder dan alleen milieubescherming. Het is een
kwestie van rechtvaardigheid - sociaal, economisch en
menselijk.

Voor gelovigen is het bovendien een plicht die voortkomt
uit hun geloof, want in Jezus Christus zijn alle dingen
geschapen en verlost. Zorg voor de schepping is daardoor
een uitdrukking van ons geloof en onze menselijkheid.

Nu is het tijd om de daad bij het woord te voegen. “Het
beleven van de roeping behoeders van Gods werk te
zZijn is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam
bestaan, het is niet optioneel en evenmin een secundair
aspect van de christelijke ervaring.” (Laudato si’ 217).
Laten we met liefde en toewijding werken, zodat veel
zaden van rechtvaardigheid ontkiemen en zo zorgen
voor vrede en hoop.

-

ma 27 okt 2025 19.30 uur

Schepping,
duurzaamheid en
sabbat Pastor Paul vd Ven

Zaal open: 19.00 uur | Tickets: €7,50 p.p.
Aanmelden via walburginspireert.nl

De kerk zaait diverse zaden op het veld. In het bijzonder
wil ik het project ‘Borgo Laudato si” noemen, wat paus
Franciscus naliet. Het is een educatief project wat
vruchten van gerechtigheid en vrede kan geven. Het kan
als voorbeeld dienen van hoe mensen kunnen leven,
werken en een gemeenschap kunnen opbouwen op
basis van de principes van de encycliek Laudato si’.

Ik bid dat de Almachtige ons rijkelijk zijn “Geest uit den
hoge” zal zenden, zodat dit zaadje en andere soort-
gelijke zaadjes een overvloedige oogst van vrede en
hoop mogen geven.

De encycliek Laudato si’ begeleidt de katholieke Kerk en
vele mensen van goede wil nu al tien jaar. Moge het ons
blijven inspireren en mag het concept van ‘integrale
ecologie’ steeds meer geaccepteerd worden als de
juiste weg om te volgen. Zo zullen de zaden van hoop
zich vermenigvuldigen. We zullen ze ‘bewerken en
bewaren’ met de genade van onze grote en onfeilbare
Hoop, die de verrezen Christus is. In Zijn Naam zend ik
u allen mijn zegen.

Vaticaan, 30 juni 2025
Paus Leo XIV

ma 27 okt 2025, 19.30 uur

Op basis van de eerste hoofdstukken
uit het boek Genesis en de encycliek
‘Laudato si’ van paus Franciscus kijken
we hoe we in deze tijd verantwoord
met onze schepping moeten omgaan.

Wat de bijbel en theologen ons
kunnen vertellen over onze plaats
in de schepping.

&

Laudato Si'

Aanmelden via info@walburginspireert.nl
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Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de
Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er
koffiedrinken achter in de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 14 sept. 11.00 uur: Kruisverheffing
Num. 21,4-9, Fil. 2,6-11, Joh. 3,13-17
Eucharistieviering

Voorganger: F. Hogenelst

Koor: Doreminicus

Lector: Cis de Bell

Intenties: Roef de Wit

Collecte: Pastorale werk

Zondag 21 sept. 11.00 uur: 25e zondag door het jaar
Amos 8,4-7, 1 Tim. 2,1-8, Lc. 16,1-13
Eucharistieviering

Voorganger: P. van der Ven

Koor: Chantiel

Lector: Jan van Loon

Intenties: Ferdinand Pfoster, Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastorale werk

Zondag 28 sept. 11.00 uur: 26e zondag door het jaar
Amos 6,1a.4-7, 1 Tim. 6,11-16, Lc. 16,19-31
Eucharistieviering

Voorganger: P. van der Ven

Koor: Mescalanza

Lector: Marita Reuvers

Intenties: Gerard Telkamp, Piet Galjé, Roef de Wit
Collecte: Pastorale werk

Zondag 5 okt. 11.00 uur: 27e zondag door het jaar
Hab. 1,2-3; 2,2-4, 2 Tim. 1,6-8.13-14, Lc. 17,5-10
Eucharistieviering/Parochiedag Suitbertus
Voorgangers: Het Pastorale Team

Koor: Gelegenheidskoor

Lector: Peter Gruijthuijsen

Intenties: Gerard Telkamp

Collecte: Pastorale werk

Dinsdag 7 okt. 19.00 uur Marialof
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Walburgkoor

Zondag 12 okt. 10.00 uur Ontmoetingskerk, Drumpt
2 Kon. 5,14-17, 2 Tim. 2,8-13, Lc. 17,11-19
Oecumenische viering/Groene Kerk

Voorgangers: D. Bohlken en P. Gruijthuijsen

Koor: Doreminicus

Intenties: Roland van Meurs

Zondag 12 okt. 11.00 uur: 28e zondag door het jaar
2 Kon. 5,14-17, 2 Tim. 2,8-13, Lc. 17,11-19
Eucharistieviering

Voorganger: Mgr. Th. Hoogenboom

Koor: Cantors

Lector: Brigitte Duynstee

Intenties: Roland van Meurs

Collecte: Energiekosten

Dinsdag 14 okt. 19.00 uur Marialof
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Walburgkoor

Zondag 19 okt. 11.00 uur: 29e zondag door het jaar
Ex. 17,8-13, 2 Tim. 3,14-4,2, Lc. 18,1-8
Eucharistieviering

Voorganger: F. Hogenelst

Koor: Chantiel

Lector: Gerard Kuijpers

Intenties: Wil de Rond-van Gerven, Roef de Wit,

Jan Gerritsen

Collecte: Pastorale werk

Dinsdag 21 okt. 19.00 uur Marialof
Voorganger: M.-J. van Loon
Koor: Walburgkoor

Zondag 26 okt. 11.00 uur Eucharistieviering

Voorganger: P. van der Ven
Koor: Schola Cantorum

Lingewaarde

Geen viering

Vrijthof

Zondag 21 september 10.15 uur
Gebedsviering

Voorganger: P. Gruijthuijsen

Koor: Soli Deo Gloria

Woensdag 1 oktober 10.15 uur
Eucharistieviering met ziekenzalving
Voorganger: F. Hogenelst

Koor: Walburgkoor

Walstede

Geen viering

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda



