
Als dit nummer van DN verschijnt, is het voor velen al bijna of helemaal vakantie. 
Een periode van even ontspannen en er op uit trekken. Of gewoon lekker 
ontspannen in de eigen tuin. Even los van de hectiek en problemen van alledag. 
We gunnen het iedereen.

Zelf was ik er met mijn vrouw een paar dagen tussenuit in het Vlaamse Damme, 
een mooi oud vestingstadje, gelegen op een paar kilometer van Brugge. Over 
beide steden valt veel te zeggen, maar ik beperk me tot Brugge als Mariastad. 
In de stad zijn meer dan 300 Mariabeelden te vinden, de een nog mooier dan de 
ander, maar nagenoeg alle toeristen lopen er voorbij zonder er aandacht aan te 
schenken. Er is één uitzondering: het beeld Madonna met kind van Michelangelo 
in de Onze Lieve Vrouwkerk. 300.000 betalende bezoekers per jaar maar liefst. 
Maar ook hier is van devotie weinig te merken. Een enkeling steekt een kaarsje 
op, velen maken snel een foto, al dan niet een selfie. 

Enkele kilometers verder, in het buitengebied van Damme. Een ogenschijnlijk armetierig, verzakt 
kapelletje, waarin op de grond een Mariabeeld staat. De kapel 
is gebouwd ergens in de 19e eeuw om de bewoners tegen 
moeraskoorts te beschermen. Er staan bloemen in, dus er 
komen nog steeds bezoekers. Een enorme tegenstelling met 
de pracht en praal in Brugge, maar zeker de moeite waard.

Oproep: komt u op vakantie ook een bijzondere religieuze 
plek tegen en wilt u dat met ons delen? Stuur dan een foto en 
een korte tekst naar redactiepk@suitbertusparochie.nl

Wij zorgen dan voor plaatsing in het volgende nummer.

De redactie wenst alle lezers een mooie vakantieperiode!

Gerrit Overdijk 

Vakantie
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1189 verschijnt op 10 september a.s.
Kopij voor de periode 13 september tot 
en met 17 oktober 2025 dient uiterlijk 
woensdag 27 augustus bij de redactie 
binnen te zijn. Aanleveren in Word, 
illustraties als .jpg, alleen via de email, 
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-  door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-  door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-  of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m 
30 juni 2025 is: € 40.334,02
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen
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Kerkbalans 2025

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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 Zonnelied-pelgrimage in  
 Rivierenland 13

 Op bezoek bij Gerben Zweers 14
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 Zondag met een + 17

 Impressie van de synodale  
 bijeenkomst 18

 Gaat u mee op bedevaart  
 naar Kevelaer? 19

 Vieringen Dominicusparochie 20

Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie 
in het DN hebben, dan vóór de sluitingsdatum 
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 25,00 per jaar.
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den 
Besselaar (red), Aad van Dijk, Piet van 
den Ende, Peter Gruijthuijsen, Bert 
Leenders, Jan van Loon, Locatieraad, 
Oecumenische Werkgroep Leerhuis, 
Marita Reuvers, Marga Stevens (red),   
Truus Vogelzang, Willem Vizee, 
Werkgroep Dominicus Ontmoetingen, 
Werkgroep Eerste Heilige Communie, 
Gerrit Overdijk (eindredactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio Print&Sign
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio.nl
post@stimio.nl

Dominicus

ZOMER programma 2025 
Dominicus Ontmoetingen   

ZOMERPROGRAMMA   -   3X ‘FILM & THÉ COMPLET’! 
In de zomermaanden juli/augustus organiseert Dominicus Ontmoetingen 3x een gezellige 
zondagmiddag met ‘Film & Thé Complet’ van 13.45 – 17.00 uur. 
Onder het genot van een heerlijk kopje thee met lekkernijen kijken naar een mooie film! 

Dit jaar heeft Joke van Winden drie prachtige films met een vleugje jeugdsentiment 
gekozen. Geniet mee van deze ‘reis in de tijd’! 

Met een nostalgische keuze heeft Joke van Winden een serie van drie 
prachtige films samengesteld. Romantiek, suspense en onversneden 
humor! 

Zondag  27  juli  - Some like it hot 
Zondag  17 augustus – West Side Story 
Zondag  31 augustus – De naam van de roos 

Programma van 13.45 – 17.00 uur 
- Inloop vanaf 13.45 uur – thee en lekkers
- Om 14.00 uur een korte inleiding op de film
- Film bekijken
- Na afloop nabespreking met thee en lekkers
- Einde om 17.00 uur

 Filmserie 

Wil je deze zomer op zondagmiddag eens iets anders doen, meld je dan aan. 
Je bent van harte welkom! 

Inschrijven: zend een email aan: 
mvdbesselaar@telfort.nl 

Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging van hun inschrijving. 
Deelnemers ontvangen een uitnodiging per bijeenkomst. 
De kosten per deelnemer bedragen € 5,- per bijeenkomst, ter plaatse te voldoen. 

We kijken uit naar onze ontmoetingen in deze zomer. We zien je graag komen! 

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, Heleen 
Schoots en Mieke van den Besselaar 

Dominicus
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      Steun het mooie werk van
      de Vrienden van Vrijthof

www.vriendenvanvrijthof.nl
NL57 RABO 0362 9626 50           

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie: KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht: 1989 
Doelgroep: ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:  dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging

Externe activiteiten: 
 overleg met Gemeente
  overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
  steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

 voordelen met KBO Ledenpas

Secretariaat: de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

Wij komen voor al uw vragen naar  
de onderstaande begraafplaatsen toe. 
Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen 
8.30-11.00 uur op de begraafplaats.

Wo. 26-3  Buren, Plantsoen
Wo. 16-4  Culemborg, Achterweg 2
Wo. 7-5  Tiel, Papesteeg
Wo. 11-6  Dodewaard, Kalkestraat
Wo. 9-7  Geldermalsen, Lange Akker

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, 
van standaard tot exclusief.  Voorzien van 
volledige garantie en rechtlegservice.

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

HEEFT U 
VRAGEN?

WIJ HELPEN 
U GRAAG!

4

 

Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  

 

 

Na weken voorbereiding was het zover: zingen 
tijdens de Mariaviering in de Sint-Jan op 24 mei.

Voor in de kerk stond het beroemde Mariabeeld 
prachtig aangekleed. We waren te gast bij de 
Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den 
Bosch die in de meimaand de Mariavieringen 
regelt.
Na een wat warrig begin stonden we klaar voor 
het altaar en zetten we het Salve Regina in. Dat 
werd onderbroken door de trommelaars van de 
Schutterij St. Lambertus uit Maren-Kessel, die ook te gast was met vendelzwaaiers. 
Na dit afstemmingsfoutje konden we dan toch de Introitus zingen: Gaudeamus omnes in Domino. De vaste 
gezangen waren uit de VIIIe mis, bekend bij veel kerkgangers en er werd dan ook meegezongen. Als 
tussenzang zongen we twee Nederlandse stukken: psalm 100 en een Alleluia. Het Offertorium was een 
Gregoriaans Ave Maria, gevolgd door een Alleluia, waar dirigent Frits nog een meerstemmig slot voor had 
gecomponeerd. Als Communio zongen we Ecce Virgo Concipiet, ook gevolgd door een Gregoriaans Alleluia 
met meerstemmig slot. Ook zongen we nog het Ave Maria van Frits Hendrich. Verplicht slotlied was het lied 
van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, door Frits begeleid op orgel en door velen meegezongen. 

Tijdens de viering was Paul van der Ven concelebrant. 

Na afloop was er nog koffie met Bossche Bol én de uitnodiging volgend jaar terug te komen.

Schola zong in de Sint-Jan

Het is en blijft een mooi, waardevol en 
bovenal eerbiedig gebaar wat menigeen van 
ons met regelmaat doen: een kaars opsteken 
bij Maria met een gebed van dankbaarheid 
voor zaken die goed zijn gegaan of troost 
zoeken bij de Hemelse Moeder in tijden van 
droefenis. 
Een droefenis die Zij ook heeft gekend bij 
het lijden van Haar Zoon na de vreugde van 
Zijn geboorte.
Zij blijft volharden in gebed tot ons aller heil 
en geeft vertroosting aan hen die lijden. 
Kaarsen opsteken beperkt zich natuurlijk niet 
tot de kerk waar wij vaak komen maar dat 
kan natuurlijk in alle kerken en kapellen 
wereldwijd maar ook thuis kan men een kaars 
bij een beeltenis van Maria zetten!
En dat allemaal ter ere van de Sterre der Zee, 
misschien wel de mooiste naam van onze 
Hemelse Moeder.

                                           
Willem Vizee

Een kaars bij Maria!
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De Protestantse Kerk Tiel en de Dominicuskerk hebben 
afgelopen jaar samen een nieuwe opzet gemaakt voor de 
leden van hun geloofsgemeenschappen voor wat 
voorheen het ‘programma Vorming en Toerusting’ heette. 
In het voorjaar heeft het eerste Oecumenische Leerhuis 
plaatsgevonden. De evaluatie geeft aan dat de ingeslagen 
weg als verrijkend en inspirerend is ervaren. Daarom gaan 
we door. 
            

Het oecumenisch Leerhuis Tiel wil gelovigen de mogelijkheid bieden te komen tot verdieping van geloof:  
met elkaar kijken naar de vragen die het geloof voor ieder met zich meebrengt, eerder dan het geven van 
kant en klare antwoorden. 
Het is een gezamenlijke ontdekkingstocht.

De opzet is thematisch: 
- een verhaal uit de bijbel staat centraal 
- in 4 bijeenkomsten van 1,5 uur 
- vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende werkvormen 
wordt er met diverse begeleiders samen naar het verhaal gekeken
- waarbij steeds de vraag gesteld wordt naar de betekenis voor de deelnemers

Als thema voor de tweede cyclus van 4 bijeenkomsten in het najaar van 2025 is gekozen voor het verhaal 
van JONA. Onder de titel ‘JONA en JIJ; relatie tussen God en mens’ gaan we samen op weg.

Data en locatie:
- Bijeenkomst 1 - 01-10-2025 van 20.00-21.30 uur Dominicus parochiecentrum
- Bijeenkomst 2 - 22-10-2025 van 20.00-21.30 uur Drumptse Hof
- Bijeenkomst 3  - 05-11-2025 van 20.00-21.30 uur Dominicus parochiecentrum
- Bijeenkomst 4  - 19-11-2025 van 19.00-21.30 uur Drumptse Hof

Het programma ziet er als volgt uit:
 In de eerste bijeenkomst verkennen we het bijbelverhaal van Jona. Met biblioloog en bibliodrama gaan 
we zoeken naar de betekenis van het verhaal voor onszelf.
 Kunstenaars belichten vaak op een bijzondere wijze de kern van een verhaal. In de tweede bijeenkomst 
kijken we (met verschillende werkvormen) wat kunstenaars hebben benadrukt en wat hiervan voor ons de 
betekenis kan zijn in de actualiteit van ons leven.
 Ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd zelf een lied, een tekst, 
een plaat, foto of een kunstvoorwerp te zoeken dat voor hen betekenis heeft in relatie met het thema.
Hierover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de derde bijeenkomst. Na een plenaire ronde gaan we in 
kleine groepen nader in op de betekenis van de meegebrachte beelden. 
 De afsluiting van deze cyclus bestaat uit een ‘huiskamerviering’ met gezamenlijke inbreng van 
elementen uit de drie voorafgaande bijeenkomsten uitmondend  in een gezamenlijke maaltijd.

Deelname geldt voor de hele cyclus van vier bijeenkomsten.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden bij: mvdbesselaar@telfort.nl

We nodigen u van harte uit om deel te nemen.

De oecumenische werkgroep Leerhuis: 
Detlef Bohlken, Peter Minnema, Aad van Dijk, Heleen Schoots, Joke van Winden, Floor Wewerinke en 

Mieke van den Besselaar

OECUMENISCH LEERHUIS TIEL 
najaar 2025

Eerste Heilige Communie

Op zondag 25 mei jl. hebben 21 kinderen uit de hele Suitbertusparochie hun Eerste Heilige Communie gedaan. 
Pastoor Hogenelst ging voor, kinderkoor Doreminicus heeft prachtig gezongen en de kerk was mooi versierd. Het 
was een feestelijke viering.

Van harte gefeliciteerd, Finn, Luigi, Eliano, Alex, Liliana, Veronica, Tymon, Thijmen, Robin, Kamil, Merel, Veerle, 
Senna, Nina, Adam, Natan, Isabella, Julian, Olaf, Maria en Angelos!

Werkgroep EHC: Anne-Marie, Jenny en Renée

Vrede zij met U, een 
kennismaking met paus Leo XIV

Leo Feijen en Anton ten Klooster beloofden elkaar jaren 
terug dat ze bij de keuze van een nieuwe paus samen 
een kennismakingsboekje zouden maken. Dat boekje is 
amper twee weken nadat paus Leo XIV gekozen werd 
verschenen. Het is een heel toegankelijk boekje waar 
theologen uit Nederland en België samen een volledig 
beeld schetsen Robert Francis Prevost, onze nieuwe 
paus Leo XIV.  Zijn leven en werken tot nu toe wordt van 
verschillende kanten belicht. Ook zijn eerste toespraak 
na zijn inwijding is er in opgenomen. Onze nieuwe paus 
is een lid van de orde der Augustijnen. Reden om ook 
een beeld van kerkvader Augustinus en de Augustijnen 
te schetsen. Dat doet niemand minder dan Gerben 
Zweers, de eerste pastoor van de Sint 
Suitbertusparochie. Het boekje is uitgegeven door 
Adveniat, een uitgeverij, die is ontstaan uit de katholieke 
bijbelstichting en onder meer ieder kwartaal het blad 
Klooster uitgeeft. Het boekje vrede zij met u, een 
kennismaking met paus Leo XIV kost 11,99 euro.

Bert Leenders
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

do 30 okt Van Oermoeder naar Madonna Lezing door Désirée Krikhaar

Lang voor het christendom werden wereldwij d oermoeders en godinnen vereerd die alles vertegen-
woordigden wat met de aarde en de schepping te maken heeft: vruchtbaarheid, moederschap, 
bescherming en liefde, maar ook macht en wonderen. Hun beelden werden thuis en in tempels uitbundig 
vereerd. Uit al die tradities werden de eerste Mariabeelden samengesteld. Maria de Moeder Gods wordt 
bekleed met ontelbare offi  ciële en uit de volksdevotie afgeleide titels, die bewondering, eerbied en 
liefde voor haar uitdrukken: koningin, jonkvrouw, maagd, middelares, zetel der wij sheid, onze lieve vrouw, 
madonna….. Deze universele vrouw is nog altij d een belangrij ke inspiratiebron voor kunstenaars.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 13 nov The Children Act (De Kinderwet)
Filmpresentatie door Joke van Winden

The Children Act is een aangrij pend drama waarin een rechter onmenselij ke afwegingen moet maken. 
Een tiener weigert in een levensbedreigende situatie bloedtransfusie op basis van geloof. De rechter 
moet besluiten of hij  te jong is om zelf over leven en dood te kunnen beslissen of dat het recht op vrij e 
wil zwaarder weegt. 
Een fi lm die je raakt en aan het denken zet over recht, moraal en de kracht van menselij ke verbinding. 
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Voor het seizoen 2025-2026 is weer een interes sant en gevarieerd 
programma samengesteld. De succesvolle thema’s van vorige jaren zij n 
aangevuld met de suggesties die we kregen voor nieuwe thema’s. We kij ken 
uit naar onze ontmoetingen in het najaar. Je bent van harte welkom!

Walburg verwelkomt 
Dominicus 
Ontmoetingen

Agenda25/26
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Agenda25/26
do 4 dec Een kerstkrans maken Saskia Lichtenbeld
 
Zo vlak voor de kerst zelf een sfeervolle kerstkrans maken met wilgentenen, dennengroen, kersttakken, 
hulst en duurzaam groen, zodat de krans de kerst echt haalt. Je kunt de krans versieren met 
kerstversiering, kaarsjes, lichtjes en alles wat je er maar in wilt doen. Saskia maakt een voorbeeldkrans 
en begeleidt ieder bij het maken van de eigen liggende of hangende kerstkrans. 
Bloemen | € 5,00 p.p. (i.v.m de ruimte max. 10 deelnemers) | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel |  
Aanmelden: per mail

do 18 dec Chagall vertaalt/vertelt de Bijbel in kleur  
samen met Peter Minnema 
 
Marc Chagall (1887-1985) groeide op met de verhalen van de bijbel die hij meekreeg in de Joodse 
gemeenschap in Vitebsk (Wit-Rusland). In de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw heeft hij een aantal van 
deze verhalen op enorme doeken vereeuwigd. 
Hij bood ze aan aan de Franse staat en die zorgde voor een speciaal museum in Nice: Le Message 
Biblique de Marc Chagall. We kijken samen naar verhalen uit Genesis en Exodus en delen met elkaar wat 
we zien en wat ons raakt.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 15 jan Componeren  
versus arrangeren Ben Middeldorp
 
Componisten en hun muziekarrangementen vormen 
samen een dynamisch duo in de muziek geschiedenis. 
Terwijl componisten de zaden planten met hun 
originele werken, laten arrangeurs  
deze bloeien in nieuwe vormen en contexten. Van Bach 
tot de Beatles, van klassieke symfonieën  
tot moderne pophits, arrangementen bewijzen dat 
muziek een levende kunst is. Altijd in beweging,  
altijd klaar om opnieuw ontdekt te worden. We praten 
over, luisteren naar en zingen samen  
verschillende muziekvoorbeelden!
Muziek | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 29 jan C’mon, C’mon  
(kom op, kom op)  
Filmpresentatie door Joke van Winden
 
In C’mon C’mon, volgen we een radiojournalist, die met 
zijn producers door het land (VS) reist en kinderen 
interviewt over hun leven en hun gedachten over de 
toekomst. Onverwachts krijgt hij de  
zorg voor zijn jonge neefje Jesse. Wanneer hij hem 
meeneemt op roadtrip ontstaat er langzaam een 
unieke band tussen die twee, wat leidt tot diepgaande 
gesprekken en een nieuwe kijk op het leven. 
Een film over liefde, leven en ouderschap.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum,  
St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

WE VIEREN  
EEN LUSTRUM! 

Dominicus Ontmoetingen 
bestaat 5 jaar. Tijd voor 
een feestje! Dat doen we 
met een nieuw ‘jasje’ in 
een nieuwe vormgeving. 
De ‘Ontmoetingen’ 
worden onderdeel 
van lokale Walburg-
activiteiten. Verder zijn 
er geen veranderingen. 
De vertrouwde 
werkgroep verzorgt 
de bijeenkomsten. We 
zien elkaar nog steeds 
op donderdagochtend 
en ook de lunch blijft 
vast onderdeel van het 
ontmoetingsprogramma!

Agenda25/26
do 12 feb Jheronimus Bosch (1450-1516): de duivelmaker 
Lezing door Gerrit Overdĳ k

In 2016 vond in ’s-Hertogenbosch een grote tentoonstelling plaats over en met werken van de 
beroemde stadgenoot. Toch zij n er in de stad geen schilderij en van hem bewaard gebleven. Sterker nog: 
we kennen maar 24 bewaarde schilderij en verspreid over meerdere landen.
Toch kennen we allemaal zij n naam. Hij  kwam uit een schildersfamilie (de Van Akens, uit Nij megen) en 
was aanvankelij k een anoniem schilder die met zij n vader en andere familieleden werkte aan kerkelij ke 
kunst in de anonimiteit. Waardoor veranderde dat?
En waarom is veel van zij n werk in Spanje te vinden, zoals zij n beroemdste werk ‘De Tuin der Lusten’? 
En welke verborgen symboliek vinden we in zij n schilderij en, voor zover we dat nog kunnen achterhalen? 
Een tipje van de sluier zal tij dens deze lezing worden opgelicht.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 26 feb Over gedragspatronen in families Inleiding door Karin Koopman

Verbaas je over gedragspatronen! Wie kent het verschij nsel niet? 
We nemen allemaal, deels onbewust, een plek in ons gezin van herkomst in en in onze familie. En we 
hebben ‘onze eigen’ manieren van reageren op elkaar. Bij  anderen zien we dat vaak scherper: sommige 
gedragspatronen lij ken als het ware van de ene generatie op de andere te worden ‘doorgegeven’.
Karin Koopman, psychotherapeut, laat vanuit haar vak zien welke mechanismen aan dat verschij nsel 
ten grondslag kunnen liggen (en wat je er zelf mee kunt doen).
Familierelaties | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 19 mrt Het wordt voorjaar! 
Een voorjaarsstuk maken Susanne van der Spoel

Met het groen en de bloemen die het seizoen levert gaan we onder begeleiding van Susanne een mooi 
tafelstuk maken, dat het voorjaar in huis brengt.
Bloemen | € 5,00 p.p. (i.v.m de ruimte max. 10 deelnemers) | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | 
Aanmelden: per mail

do 2 apr Franz Liszt ‘Via Crucis’ Ben Middeldorp

De ‘Via Crucis’ is een compositie van de oude Franz Liszt in zij n laatste levensfase; het beschrij ft de 
14 kruiswegstaties van Jezus. In Rome 1878 startte Liszt met het schrij ven van deze compositie en in 
februari 1879 voltooide hij  het in Boedapest. De compositie ademt een grote verstilling van de vanouds 
en weleer door iedereen bewonderde en geprezen pianovirtuoos! 
De oude Liszt zoekt nu de rust en de grenzen van de tot dan toe gangbare tonaliteit op. We horen 
unisono-zang, Lutheraanse hymnen en op Bach geïnspireerde koralen. De bedoeling van Frans Liszt was 
dat het werk uiteindelij k met harmonium in het Colosseum te Rome uitgevoerd zou worden.
Op deze Witte Donderdag gaan we bezig met de vraag: wat Frans Liszt, aan het eind van zij n leven, ons 
wil doorgeven compositorisch en inhoudelij k in het gebeuren van de Kruiswegstaties!
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 16 + do 23 apr Bibliodrama: meedoen in het verhaal Peter Minnema

Bibliodrama is een unieke manier om het bij belverhaal en het eigen levensverhaal met elkaar te 
verbinden. We worden uitgenodigd om in het verhaal te gaan staan op de plek die ons raakt. De 
spelleider helpt ons om ons daarvan bewust te worden en dit met elkaar te delen. Elke deelnemer is vrij  
om mee te doen op zij n/haar eigen manier. Bibliodrama heeft twee bij eenkomsten!
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail
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Zonnelied-pelgrimage in Rivierenland          

Op zaterdag 14 juni hebben 18 pelgrims de etappe van Amerongen via 
Maurik naar Tiel gelopen. Het was die dag warm, heel warm!  

Warm en hartelijk was ook het welkom bij aankomst op de Franciscushof, 
het eindpunt van deze etappe. De stoelen stonden klaar, iedereen kon 
rustig even doorzitten en napraten.
Op tafel mooie plukboeketten uit eigen borders.
Een ploeg vrijwilligers (mensen van de locatieraad St. Dominicus, de 
oecumenische werkgroep Groene Kerk en van de Franciscushof) had voor 
koffie en thee, frisdrank en cake, bananenbrood en blauwe bessentaart gezorgd. 
Dat alles was meer dan welkom bij de wandelaars.

Eerder op de dag was er al een pauze in Maurik georganiseerd door de locatieraad van de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopneming.

Toen iedereen een beetje bijgekomen was, vertelde Aad van Dijk over het ontstaan en het doel van de 
Franciscushof. Het initiatief (en zeker het resultaat) werd alom bewonderd; men vond het een indrukwekkend 
gebeuren.

Ter afsluiting hebben pelgrimsgangers en vrijwilligers gezamenlijk rond het beeld 
van de heilige Franciscus, dat een mooie plek op de tuin heeft, het Zonnelied van 
Franciscus gezongen.

Mieke van den Besselaar 

In 2025 vieren we de groeiende aandacht voor een duurzame omgang met de aarde én met elkaar. 
Het is dan 800 jaar geleden dat Franciscus zijn Zonnelied of de 'Lofzang van de schepselen' 
voltooide, waarin hij de verbondenheid van de mens met alle schepselen bezingt en hij God dankt 
omwille van de schepping. Bovendien bestaat de encycliek Laudato Si’ van paus Franciscus dan 
10 jaar, de pauselijke brief waarin hij iedereen aanspoort om beter voor de aarde en het milieu te 
zorgen.
Ter ere van het jubileumjaar wordt in 2025 het Zonneliedpad gelopen: een pelgrimstocht van 
Friesland naar Brabant. De Zonneliedpelgrimage is een estafettepelgrimage. Iedereen die dat wil 
kan zich op een aantal (of alle) etappes inschrijven en zo dwars door het land meelopen. Iedere 
wandeldag beginnen we met een wegzending, lopen we een stukje in stilte en sluiten we met een 
gebed af. Pelgrims lopen zoveel etappes mee als ze willen. 

Alle informatie over het jubileumjaar, de inschrijfmogelijkheid voor het Zonneliedpad en het 
activiteitenaanbod, is te vinden op https://zonnelied-laudatosi.nl. 

Dit jubileumjaar wordt gecoördineerd door de Franciscaanse Beweging en de Laudato Si’ Alliantie 
Nederland. De uitvoering is in handen van lokale vrijwilligers.

Agenda25/26
do 7 mei ‘Op pad met heiligen’ Onder begeleiding van Peter Schipper
 
Door de eeuwen heen hebben heiligen tot de verbeelding gesproken. Ze stonden pal voor hun geloof,  
zelfs als dat leidde tot de uiterste consequentie, hun leven. Door hun voorbeeldige levenswijze of opoffering 
dienen ze miljoenen tot inspiratie, steun en kracht. Ze worden aangeroepen bij ziekte of in nood. Nog steeds 
worden inspirerende en helende personen zalig en vaak daarna heilig verklaard. Onder hen Peerke Donders, 
de Apostel der melaatsen en Titus Brandsma, die zijn medegevangenen in Dachau tot hoop en bemoediging 
diende. Duizenden lopen begeesterd door Jacobus het lange pad naar Santiago de Compostella. 
Er zijn honderden heiligen en om niet te verdwalen beperken we ons tot ons eigen Rivierenland.  
Welke heiligen werden hier vereerd? Wat zeggen zij ons nu nog? Waarom stond er vroeger een beeld 
van de heilige Christoffel op de Lekpoort in Culemborg. En wat vertelt ons het beeld van de heilige 
Nicolaas met aan zijn voeten een kuip met drie kinderen? We gaan het samen ontdekken en we laten 
ons inspireren. 
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 21 mei Over Maria Magdalena –  
‘Maria - kroongetuige, zondaar, feminist’ Lezing door Klaas Faber
 
Maria Magdalena wordt gezien als de vrouw die misschien wel het dichtst bij Jezus stond, de apostel 
der apostelen. En tegelijkertijd wordt ze beschouwd als een zondaar. Haar complexe personage is een 
van de meest tot de verbeelding sprekende in de Bijbel. Hoe kan dat? Wie was zij? Samen op zoek naar 
de Bijbelse wortels van Maria Magdalena.
Spiritualiteit | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 4 jun Death in Venice (Dood in Venetië) Filmpresentatie door Joke van Winden
Death in Venice is een film naar de gelijknamige roman van Thomas Mann. Componist Gustav von 
Aschenbach gaat voor zijn rust naar Venetië en raakt daar gefascineerd door de jeugdige schoonheid 
van Tadzio. Gustav ontwikkelt een zorgelijke obsessie voor de jongen en volgt hem door Venetië terwijl 
de stad langzaam in de greep raakt van een cholera-epidemie. Een prachtige film die je raakt en aan het 
denken zet over kunst, liefde en sterfelijkheid. Een echte filmklassieker.
Film | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

do 18 jun In de ban van Dante Lezing door Marian van Caspel
 
Vanaf de eerste publicatie begin 14e eeuw hebben kunstenaars Dante’s Divina Commedia uitgebreid 
geïllustreerd. Velen van hen raakten er totaal van in de ban. Botticelli (ca. 1445-1510) spendeerde zóveel 
tijd aan het illustreren van het dichtwerk dat hij in financiële problemen kwam. In de laatste jaren van zijn 
leven leerde William Blake (1757-1827) nog Italiaans om het werk te kunnen illustreren. Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882) was alleen al door zijn naam voorbestemd zich te verbinden met Dante. En Dali 
maakte tussen 1951 en 1960 honderd aquarellen als illustraties bij de Divina Commedia, bij elke canto één.
Tijdens de lezing krijgen de toehoorders aan de hand van hun illustraties een goede, eerste indruk van 
het meesterlijke dichtwerk van Dante.
Kunst | € 5,00 p.p. | 11.00 – 14.00 uur | Parochiecentrum, St. Walburgkerkpad 3, Tiel | Aanmelden: per mail

Door de toekenning van een subsidie van Stichting  
Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis te Tiel kunnen  
we de prijs per deelnemer laag houden. Daarvoor zijn 
wij zeer erkentelijk!

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks,  
José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, 
Heleen Schoots en Mieke van den Besselaar

DEELNEMEN
Aanmelden vóór 1 oktober a.s. per e-mail naar 
mvdbesselaar@telfort.nl onder vermelding 
van de onderwerpen die je gekozen hebt. Alle 
aanmelders ontvangen een bevestiging van hun 
inschrijving en een uitnodiging per bijeenkomst.
De deelnamekosten dienen ter plaatse te 
worden voldoen.
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Lekker op weg met een auto
van 

Rolweg 45, 4104 AV Culemborg
Mulders Culemborg

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel
Mulders Tiel

0344 616 147 0345 470 960

www.mulders-autogroep.nl.Scan de QR-code of bezoek ons via:

Weurtseweg 301, 6541 AT Nmegen
Mulders Nmegen

024 350 3000

Op bezoek bij Gerben Zweers, 
oud-pastoor van de Sint 
Suitbertus parochie

Het is al weer zo’n tien jaar geleden dat Gerben Zweers 
afscheid nam van de Sint Suitbertusparochie. Hij was de 
eerste pastoor van de fusieparochie in de West-Betuwe en 
kreeg er ook nog de zorg voor een parochie bestaande uit 
meerdere lokale kerken aan de andere kant van de Rijn en 
Lek bij. Ik kende hem als de oud-pastoor oppervlakkig 
doordat ik hem enkele malen interviewde voor  ‘De 
Zakengids’ en was benieuwd hoe het hem na zijn vertrek 
uit de Betuwe vergaan is. Het werd een fijn en open 
gesprek. Gerben Zweers werd op 25 september 1999 
samen met drie anderen tot priester gewijd in de 
kathedrale kerk in Utrecht. Achtereenvolgens werkte hij 
daarna in parochies in Hengelo (G), de West-Betuwe (Sint 
Suitbertus) samen met de parochie van de H. Johannes 
XXIII, de Sint-Eusebiusparochie in Arnhem en in Leuven. 
Op 22 september 2024 vierde hij zijn 25-jarig priesterschap 
in zijn geboortedorp Wehl. Op 16 november 2024 deed hij 
zijn plechtige professie bij de orde der Augustijnen.   
Pater Zweers woont op tien minuten lopen van het centraal 
station in Utrecht in een kleine leefgemeenschap van 
Augustijnen samen met nog twee medebroeders en drie 
zusters. Allen behoren tot de orde der Augustijnen. Zweers 
verliet de Sint-Suitbertusparochie omdat de bisschop hem 
na ruim 10 jaar werken in de parochie naar een andere 
parochie stuurde. “Dat is goed voor jezelf, maar ook voor 

de parochie”, vertelt 
hij. Na zijn vertrek 
uit Culemborg is hij 
pastoraal werk gaan 
doen in de Sint-
Eusebiusparochie in 
Arnhem. Gerben 
voelde zich altijd al 
aangetrokken tot 
een gemeenschap-
pelijk religieus leven met anderen. Daarom ging hij met nog 
twee priesters samen wonen. Na enige tijd bleek dat toch 
niet te werken. 

Overstap naar de Augustijnen
Gerben: “Ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van 
de kerkvader Augustinus en kende de Nederlandse tak van 
de Augustijnen. Hun leven in gemeenschap, hun 
spiritualiteit en de activiteiten spraken mij aan. Augustijnen 
leven in een kloostergemeenschap, maar zijn actief in 
parochies en/of het onderwijs en houden zich bezig met 
praktische geloofsgerichte studies. Je kunt de Augustijnen 
typeren als actieve contemplatieven. Om Augustijn te 
kunnen worden moet je eerst een voorbereidingsperiode 
volgen. Dat gebeurt in het Belgische Leuven. Je treft daar 
een aantal broeders, afkomstig uit verschillende delen van 
de wereld om zich voor te bereiden op een leven als 
augustijn. Het samenleven met veel verschillende 
nationaliteiten verruimt je horizon maar is ook een 

uitdaging. Ik deed daar naast mijn studie en voorbereiding 
op dat intreden in de orde pastoraal werk in een deel van 
Leuven waar de Augustijnen het pastoraat verzorgden. Het 
werken in een Belgische parochie is heel anders dan in 
Nederland. In België worden erkende religieuze organisa-
ties financieel ondersteund door de overheid. De federale 
overheid betaalt priesters een salaris en lagere overheden 
betalen de huisvesting en vullen tekorten van het onder-
houd van religieuze gebouwen aan. Dat systeem is prettig 
voor de financiën van de kerk, maar is in mijn ogen 
fnuikend voor de betrokkenheid van de gelovigen. 
Gelovigen zien priesters als ambtenaren en zijn veel minder 
betrokken bij hun kerk. Zo zijn er bijvoorbeeld veel minder 
vrijwilligers dan hier. Dat vond ik best ingewikkeld..” 

Terug naar Nederland
Sinds half 2024 woon ik weer in Nederland. Ik ben gelukkig 
met de groep waarin ik mee samenwoon. Voor 70% doe ik 
pastoraal werk binnen de parochie van de H. Drie-eenheid 
en Licht van Christus. Ik werk vooral voor de geloofsge-
meenschappen van Nieuwegein en IJsselstein. De 
maandag, vrijdag en zaterdag heb ik dan beschikbaar 
voor studie en activiteiten binnen en buiten de klooster-
gemeenschap en natuurlijk ook ontspanning.” Gerben 
kijkt met veel genoegen terug op de tijd dat hij in onze 
parochie en de zusterparochie Johannes de Doper 
werkzaam was.  “Ik heb daar met veel plezier en 
betekenisvol gewerkt”.   

Reizen met Gerben
Gerben heeft altijd veel tijd en aandacht besteed aan de 
jeugd. Hij organiseerde diverse activiteiten voor hen 
waaronder sportieve weekeinden en reizen met naast 
ontspanning en cultuur ook aandacht voor bezinning. 
Reizen leiden doet hij nog steeds. Van 3 tot 12 oktober 
2025 gaat hij als reisleider op stap met een groep 
volwassenen naar Noord- en Midden-Italië om onder meer 
in de voetsporen van Augustinus te treden. De reis begint 
met een bezoek aan Milaan met onder andere een H. Mis 
in de beroemde dom. Na een verblijf van twee dagen in 
Milaan, reis je via het historische Pavia (graf van de H. 
Augustinus) naar het schilderachtige San Gimignano. In 
dat stadje met die merkwaardige torens verblijf je drie 
nachten in een klooster van de Augustijnen. Van daaruit 
bezoek je Siena. De laatste dagen brengen we in het 
beroemde Florence door. Daar blijven we twee nachten. 
Florence is de stad van wereldberoemde musea, 
geschiedenis en prachtige kerken. 
Hier genieten we van de bezienswaardigheden in de stad 
en hebben onder andere een viering in de Dom. De reis 
wordt per luxe bus gemaakt. Plaats van vertrek en 
aankomst is Geldermalsen. Hebt u belangstelling? Kijk dan 
onder reisno 250404 op de site van Christoffelreizen. Ook 
kunt u aanvullende info krijgen via: E-mail: gjbzweers@
gmail.com of saskia.koemans@planet.nl

Bert Leenders 

IN MEMORIAM          †

Thea Wittens-Belgers (Theodora)
Geboren 19 december 1933  
Overleden 4 juni 2025 

Thea is 91 jaar geworden en door 
een ongelukkige val van de trap 
kwam een einde aan haar leven. 
Voor haar was dat voortijdig; ze genoot nog zoveel van 
de gewone dingen met haar kinderen en kleinkinderen, 
van haar tuin en van de hele buurt. 
En tegelijk kun je zeggen dat ook de kinderen en 
kleinkinderen van haar genoten en ze was ook heel 
gezien in de buurt.
Kleine dingen waren voor Thea heel belangrijk. Toen ik 
na het gesprek ter voorbereiding van de kerkdienst 
haar huis verliet, hield een overbuurman van buiten-
landse afkomst me aan met de vraag: gaat alles goed 
met de buurvrouw? Ik antwoordde dat ze overleden 
was en uit de grond van zijn hart zei de man: oh, lieve 
vrouw, lief ook voor de kinderen, altijd snoepjes. 
Eigenlijk was dat het kortste ‘in memoriam’ dat je kan 
denken.
Ze was getrouwd met Frans Wittens en samen kregen 
ze vier kinderen, eerst twee jongens en daarna twee 
dochters. Haar Frans deed in verzekeringen en was 
daarmee vaak in de avonduren onderweg. Het voor-
deel daarvan was dat hij overdag veel in haar buurt 
was. Ze had geen eigen baan buitenshuis, maar was 
heel creatief in naaiwerk en andere handvaardigheden. 
En liefde voor haar tuin.
Zorgzaamheid was een andere eigenschap van Thea. 
Die zorgzaamheid heeft ze hard nodig gehad bij de 
ziekte van haar man die ze tot zijn einde met liefde kon 
omringen. Ook anderen mochten van haar zorg 
profiteren. Het overlijden van haar oudste zoon Ad was 
een grote klap voor haar.
Frans was ook lid van het parochiekoor ‘Soli Deo 
Gloria’. Samen hebben ze met het koor de onvergete-
lijke reis naar Rome meegemaakt. Ze mocht dat 
ervaren als een hoogtepunt in haar leven.
We hebben afscheid van haar genomen in de Domini-
cuskerk een paar dagen na Pinksteren. We lazen het 
evangelieverhaal over de bloemen op het veld en de 
vogels in de lucht en de zekerheid dat de Eeuwige 
onze God zijn schepselen tot over de grens van de 
dood heen in liefde zal blijven behoeden.
Moge ze zijn in Gods vrede.
 

Aad van Dijk
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Van voorjaar naar zomer

Pauze
Eerst een blik op de tuin in pauzestand: koffietijd op 
maandagochtend. Zo maar 11 mensen bij de koffie, de 
meesten zijn werkers, maar er zijn ook vaak aanlopers die 
net zo welkom zijn om te genieten van onze lusthof.
Pauzetijd en werktijd zijn beide van groot belang voor 
onze vrijwilligers. 

De andere foto toont een van de vele stukjes tuin waar we 
trots op zijn. Vooraan de klaprozen, die overal zo maar 
opduiken zonder dat we er ooit een gepoot hebben. En 
aan de rechterkant – je moet even goed kijken – de 
ondertussen beroemde zwarte bonen, die als ze bloeien 
zo’n prachtig rood bloemetjesmotief laten zien.

De band met de kokers
Uitgangspunt van de Franciscushof: de maaltijden van 
het inloophuis. Daar hebben we dit voorjaar al heel veel 
mee kunnen bereiken. Ik geef een opsomming: andijvie, 
asperges voor soep of voor de maaltijd, peultjes, 
kapucijners, rode bietjes, doperwtjes en voor zo maar 
tussendoor: aardbeien en frambozen.
Vooral Mieke blinkt uit in het de kokers tegemoet komen: 

zij doet zoveel voorbereiding dat ze het halve werk voor 
hen al klaar heeft. Zie bijvoorbeeld de kapucijners en 
doperwtjes.

Kersen
Tot ieders verrassing 
hebben we dit jaar ook 
kersen. Tot nu toe waren 
de vogels des hemels ons 
meestal voor. Dit jaar 
hadden ze de spekkersen 
nog niet ontdekt of Paul 
had ze al uit de boom. Ze 
zijn wat lichter van kleur, 
misschien hadden de 
vogels daar geen 
rekening mee gehouden. Nu waren ze dus voor ons.

Zonnelied ‘Laudato Si’ 800 jaar 
Het Zonnelied is door Franciscus geschreven in 1225, dat 
is dus 800 jaar geleden. Het lied begint in het Italiaans met 
de woorden ‘Laudato Si’ Gezegend Gij. 10 jaar geleden 
schreef paus Franciscus zijn encycliek over het milieu. Die 
rondzendbrief begon met diezelfde woorden Laudato Si. 
Om die beide feiten te gedenken heeft de Franciscaanse 
beweging een Zonneliedpelgrimstocht georganiseerd die 
op een aantal verschillende dagen van Friesland naar 
Brabant dag-etappes heeft. Op 14 juni kwam de tocht 
vanuit Amerongen naar Tiel. Natuurlijk hebben we de 
lopers op de Franciscushof ontvangen. Het was een van 
de warme dagen, dus het water en de koffie en de thee en 
het lekkers erbij waren meer dan welkom. Vanuit de tuin 
waren er twee vrijwilligers die vanuit Maurik mee hebben 
gelopen, Gerard Oomen en ikzelf. Een canon zingend 
kwamen we de 
Franciscushof 
op en na de 
versnaperingen 
hebben we rond 
de kruidencirkel 
met het beeld 
van Franciscus 
het zonnelied 
gezongen. Een 
prachtige 
afsluiting van een mooie etappe. De volgende etappe gaat 
zaterdag 28 juni vanuit de Dominicuskerk naar Blauwe 
Sluis in Appeltern. Ook daar lopen twee tuinmedewerkers 
mee, Liesbet Mulders en opnieuw ikzelf.

Tenslotte
Op de Franciscushof is altijd wel iets te koop, biologisch 
dus extra lekker. Kom langs en proef en koop.

Aad van Dijk  

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn

8 juni Pinksteren 

De derde Zondag met een plus bracht ons bij eerste Pinksterdag, 
het feest van de Heilige Geest. Daar heeft de werkgroep wat leuks 
van gemaakt. Bij het ontbijtbuffet was er de keuze uit onder andere 
Duitse broodjes, Turkse Pide, Franse kaas en croissants, Griekse 
yoghurt, Brabantse krentenbollen en als klapstuk warme Belgische 
wafels. Met een groep van een kleine 25 gasten is er gezellig 
ontbeten, en zijn daarna de kinderen in de bibliotheek het 
pinksterverhaal gaan vertellen, en als praktische opdracht een 
waxinelichtje met een tekening er om heen, doorzichtig gemaakt 
met olie: 10 lichtjes brandden er tijdens de viering op het altaar. 
De Volwassen zijn met elkaar gebeden voor een volk of land gaan 
maken en een gedachte wat het vuur van Pinksteren je ingaf als 
gebed. Alles opgeschreven op kleurrijk papieren vlaggetjes en 
vlammetjes die als pinkster-tongen boven jongerenkoor Chantiel 
op het Priesterkoor opgehangen werden. Geïnspireerd door dit 
alles kon er met vertrouwen gekeken worden hoe na de 
verkondiging de jeugd met de pastoor het paasvuur van de 
paaskaars uit kon blazen. 

Met een drukbezochte koffie achterin de kerk met de nodige lekkere 
dingen werd de zondag met een plus afgesloten: zonder meer goed, 
geestige, gezellig en bevlogen: ben jij er ook bij op 5 oktober? Hou de 
berichten in de gaten.
  
 

Jan van Loon

Zondag met een +

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 29 juli en 2 september is het weer schoonmaken 
van onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.
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Na de viering op zondag 18 mei jl. vond weer een synodale bijeenkomst in ons parochiecentrum plaats. Monseigneur Ted 
Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, was onze gast. Als afgevaardigde van de Nederlandse bisschoppen had hij 
vanaf 2021 aan het gehele synodale proces in Rome deelgenomen.

Hij vertelde dat hij aanvankelijk enige terughoudendheid had, maar dat hij gaandeweg door alle contacten met 
deelnemers van over de hele wereld, steeds enthousiaster was geworden. Hij was in Rome deel van een uiteenlopend 
gezelschap waarin naast 272 bisschoppen, ook 96 niet-bisschoppen (waaronder 50 vrouwen en 16 vertegenwoordigers 
van niet-katholieke kerken) aanwezig waren.
In zo’n bont gezelschap met veel culturele tradities en ‘talen’ ontdekte hij dat er verschillen zijn in continentale en 
regionale visies en belangen op datgene waar de kerk in haar toekomstige ontwikkeling naar toe gaat. In het bijzonder 
was hij enthousiast over de “synodale methode”, want hoe speel je het klaar om in zo’n brede doorsnee van de wereld 
met elkaar in gesprek te zijn zonder dat het een welles-nietes-debat wordt? 
De synodale methode is in essentie een gesprek waarbij de deelnemers naar elkaar luisteren. En dat gaat zo. Het begint 
met rust, een moment van bezinning en gebed. Daarna is er ruimte voor iedere deelnemer om zich uit te spreken, de 
anderen luisteren zonder een reactie te geven. Tenslotte is er reflectie op wat ons geraakt heeft en wat we hiervan geleerd 
hebben.

Er zit een element van ‘be-kering’ in. Immers als je vindt dat het anders moet in de kerk, moet je jezelf ook ‘bekeren/
omkeren’’. Je gaat van converseren naar omkeren. Op deze manier vindt er een ‘synodale exchange’ plaats – een 
uitwisseling van gaven: van wat je over hebt, wat je nodig hebt en aan wie je hulp kunt vragen, en wat je te bieden hebt. 
Dit geeft een beweging over de wereld. Het versterkt het gevoel bij een wereldomspannende gemeenschap te horen.

Monseigneur Hoogenboom bleek ‘aangestoken’ door dat besef – de problematiek ligt soms overal en soms op een paar 
plaatsen. Maar levert steeds nieuwe inzichten en begrip op.
Bij alle onderwerpen miste hij eigenlijk maar één aspect: het probleem van de vergrijzing van de kerk in West-Europa. 
Hoe kan de kerk voor jongeren weer van betekenis worden.

Hoe verder?
Hij riep op om in de plaats waar je woont aan het werk te gaan met het uitwerken van de aanbevelingen uit het synodale 

proces.
In ieder geval waren de 20 deelnemers op 18 mei geboeid door zijn verhaal 
waarin ‘Rome’ opeens dicht bij Tiel kwam.
De Lokale werkgroep ‘synodale gesprekken’ pakt de handschoen op en 
bereidt een nieuwe synodale bijeenkomst voor te houden in het najaar 2025.

De foto waarop monseigneur Hoogenboom Paus Franciscus spreekt en de 
hand schudt maakt Rome slechts ‘één handdruk verwijderd’!
  
 

Mieke van den Besselaar

Kevelaer is een belangrijke bedevaartsplaats in Duitsland. Jaarlijks trekken duizenden pelgrims naar Kevelaer om de 
genadekapel te bezoeken. De geschiedenis van Kevelaer als bedevaartsoord gaat terug tot de 17e eeuw. Volgens de 
overlevering verscheen de Maagd Maria daar aan een boerenjongen genaamd Hendrik Busman. Dit zorgde voor de 
opkomst van een toestroom van pelgrims naar Kevelaer. In de loop der jaren groeide Kevelaer uit tot een belangrijk 
bedevaartsoord, vooral voor katholieken. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste  genezingen lieten niet lang op zich 
wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk. Het is dé plek bij uitstek om onze 
zorgen, pijn en verdriet bij Maria neer te leggen. Zij is immers de Troosteres der bedroefden. Maar ook als u zoekt naar 
verdieping in uw geloof, of als u samen wilt zijn met gelijkgestemden of gewoon nieuwsgierig bent. Kevelaer is er voor 
iedereen. Er is ook natuurlijk tijd om een kaarsje op te steken en/of voor persoonlijk gebed. Er is ook tijd voor koffie, 
winkelen om bijvoorbeeld souvenirs te kopen.
Wij nodigen u dan ook uit van harte uit om op maandag 1 september deel te nemen aan onze jaarlijkse bedevaart naar 
Kevelaer, wij sluiten ons aan bij de parochie St. Christoffel te Maas en Waal om dan samen op bedevaart te gaan naar 
Kevelaer. Iedereen is welkom: gezinnen, jongeren, tieners, kortom iedereen.

Wij beginnen in Kevelaer met een mooie intocht-processie naar de Genadekapel,
Er is daarna:
∙ Een feestelijke Eucharistieviering,
∙ een plechtig lof,
∙ en het bidden van de kruisweg.

De precieze tijden worden aangereikt in de bus, onderweg naar Kevelaer.

We stappen op vanaf onze vaste opstapplaatsen in Tiel en Culemborg. 
En we vertrekken om:

∙ 08.30u bij de Open Hof - Beethovenlaan 2, Culemborg
∙ 09.00u bij het NS station Tiel - Stationsplein 2, te Tiel
∙ Om 18.00u vertrekken wij weer vanuit Kevelaer

Inschrijven:
U kunt zich inschrijven (graag vóór 18 augustus), door het opgeven van: 
“Bedevaart Kevelaer 2025, uw naam en gewenste opstapplaats” 
 
Culemborg:
∙ Per email: wimine@casema.nl  of  gjmvleeuwen@planet.nl  of
∙ 06-44876264 - Ineke Jansen
∙ 06-27311427 - Ria v.Leeuwen

Tiel (eo):
∙ Per email:  dickgooijer@outlook.com  of
∙ 06-53161706 - Dick Gooijer
∙ 0344-617821 - Ria Gooijer 

De kosten voor de bus bedragen: € 29,=   per persoon.

Wij verzoeken u dit gelijktijdig met uw inschrijving over te maken naar bankrekening: 
IBAN:  NL23 RABO 0110 490 207
tnv:      H.J. Jansen-Cornelissen
- Onder vermelding van: 
“Bedevaart Kevelaer 2025 uw naam en gewenste opstapplaats” 

Denkt u eraan om een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen?
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij, net als voorgaande jaren, met een grote groep pelgrims naar Kevelaer 
kunnen gaan.
  
 

Dick Gooijer, Ria Gooijer, Ria van Leeuwen, Ineke Jansen 

Impressie van de synodale bijeenkomst op 18 mei jl.  Gaat u mee op bedevaart naar Kevelaer?   Maandag 1 september 2025



St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achter in de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 13 juli 11.00 uur: 15e  zondag door het jaar
Deut. 30,10-14, Kol. 1,15-20, Lc. 10,25-37 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Chantiel
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Onderhoud orgel

Zondag 20 juli 11.00 uur: 16e  zondag door het jaar
Gen. 18,1-10a, 15 Kol. 1,24-28, Lc. 10,38-42
Woord- en Communieviering
Voorganger: V. van der Helm
Koor: Vakantiekoor
Lector: Brigitte Duynstee
Intenties: Roef de Wit
Collecte: Pastoraal werk

Zondag 27 juli 11.00 uur: 17e  zondag door het jaar
Gen. 18,20-32, 138 Kol. 2,12-14, Lc. 11,1-13 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. H. Woorts
Koor: Vakantiekoor
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Gerard Telkamp
Collecte: Pastoraal werk

Zondag 3 aug. 11.00 uur: 18e  zondag door het jaar
Pr. 1,2; 2,21-23, Kol. 3,1-5.9-11, Lc. 12,13-21
Woord- en Communieviering
Voorganger: V. van der Helm
Koor: Vakantiekoor
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastoraal werk

Zondag 10 aug. 11.00 uur: Patroonfeest H. Dominicus
Wijsh. 18,6-9, Heb. 11,1-2.8-19, Lc. 12,32-48 
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Vakantiekoor
Lector: Cis de Bell
Intenties: Riet Schasfoort
Collecte: Pastoraal werk

Vrijdag 15 aug. 19.00 uur: Maria ten Hemelopneming
Apok. 11,19a; 12,1-6a.10ab, 1 Kor. 15,20-26, Lc. 1,39-56
Gebedsviering Marialof
Voorganger: V. van der Helm en M.-J. van Loon
Koor: Cantors

Zondag 17 aug. 11.00 uur: 20e zondag door het jaar
Jer. 38,4-6.8-10, Heb. 12,1-4, Lc. 12,49-53
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Vakantiekoor
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Riet Schasfoort
Collecte: Pastoraal werk
Deurcollecte: Missie verkeersmiddelen actie (MIVA)

Zondag 24 aug. 11.00 uur: 21e  zondag door het jaar
Jes. 66,18-21, Heb. 12,5-7.11-13, Lc. 13,22-30
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Vakantiekoor
Lector: Jan van Loon
Intenties: Thea Wittens
Collecte: Pastoraal werk

Zondag 31 aug. 11.00 uur: 22e  zondag door het jaar
Sir. 3,17-18.20.28-29, Heb. 12,18-19.22-24a, Lc. 14,1.7-14
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Vakantiekoor
Lector: Gerard Kuijpers
Intenties: Roland van Meurs, Gerard Telkamp
Collecte: Onderhoud kerk en parochiecentrum

Zondag 7 sept. 11.00 uur: 23e  zondag door het jaar
Wijsh. 9,13-18b, Filem. 9b-10.12-17, Lc. 14,25-33 
Eucharistieviering
Voorganger: Mgr. Th. Hoogenboom
Koor: Doreminicus
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Jaargetijde: Ad Duquesnoy, Pim Verweij
Willy Groenestijn-Velders
Collecte: Pastoraal werk 

Lingewaarde

Vrijdag 5 september 15.30 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Vrijthof

Woensdag 3 september 10.15 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk
Koor: Walburgkoor

Walstede

Vrijdag 5 september 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: A. van Dijk

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda


