
Als wij zeggen dat iets op 
sint-juttemis zal gebeuren, 
dan bedoelen we daarmee 
dat het wel nooit zal 
gebeuren. Want Jutte is een 
niet bestaande heilige. Dus 
haar Mis kan nooit gelezen 
worden, omdat er geen dag in 
het jaar bestaat waarop zij 
herdacht wordt. 

De oudste vermelding van 
sint Juttemis als een dag die 
nooit zal aanbreken, vinden 

we in 1578 in een stadskroniek van Roermond. De Staatse (protestantse) troepen van Willem 
van Oranje belegeren de stad, die verdedigd wordt door huursoldaten van de Spaanse (katho-
lieke) koning, Philips II. Op enig moment honen de soldaten van Oranje die van de Spaanse 
koning door te zeggen: ‘Jullie kunnen nog lang wachten op jullie bevrijders, die komen met 
sint-juttemis!!’ En ze bedoelden daarmee: jullie bevrijders komen never nooit! Blijkbaar was dit in 
die dagen dus al een gangbare uitdrukking.

Om te laten weten dat iets nooit zal gebeuren, zeggen wij ook wel: ‘als Pasen en Pinksteren op 
één dag vallen’. Dat gebeurt namelijk nooit. Want u weet het: Pinksteren valt negen dagen na 
Hemelvaart en dat feest valt weer 40 dagen na de viering van het Paasfeest. 

De liturgie van de Kerken (zowel die van de Roomse als die van de kerken uit de Reformatie) 
heeft de grote momenten uit het leven van Jezus als het ware op basis van een Bijbels 
tijdschema uit elkaar gelegd. Want 40 is in de Bijbel het getal van de dagen die nodig zijn om 
iets of iemand tot volle bloei te laten komen; zoals het volk van Mozes 40 jaar door de woestijn 
moest zwerven om in het beloofde land aan te komen; zoals Jezus 40 dagen in de woestijn 
verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Dus 40 dagen na de verrijzenis volgt de 
Hemelvaart, want tijdens die dagen is het grote Paasmysterie tot volheid gekomen.

En dan weer: negen dagen na de Hemelvaart volgt het Pinksterfeest. Negen is in de Bijbel ook 
een bijzonder getal: 3 maal 3. 

Sint Juttemis

lees verder op pagina 3 > 
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Wanneer u de juiste betaling op het juiste nummer zet, weet u zeker 
dat u goed zit. U doet er onze administrateur een groot plezier mee.

Het Parochiecentrum is open op werkdagen van 9.30 tot 11.00 uur. 
Voor een noodgeval kunt u ook buiten deze tijden bellen. 
Telefoon: 0344 613701, Sint Walburgkerkpad 3, 4001 MG Tiel
E-mail: secretariaat.tiel@suitbertusparochie.nl  Internet: www.suitbertusparochie.nl

     KopijColofon

Parochiecentrum

DN 1188 verschijnt op 9 juli a.s. Kopij voor 
de periode 12 juli tot en met 5 september 
2025 dient uiterlijk woensdag 25 juni bij de 
redactie binnen te zijn. Aanleveren in Word, 
illustraties als .jpg, alleen via de email, 
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Dank voor uw medewerking.

Alle bijdragen zijn hartelijk welkom 
op: NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus:
-  door automatische periodieke 

bankoverschrijving;
-  door het afgeven van een 

automatische incassomachtiging;
-  of door contante betaling in het 

Parochiecentrum.

Afboekingsdata incassomachtiging 
kerkbijdrage:
Maandmachtiging rond de 15e van 
de maand.
Kwartaalmachtiging rond de 15e 
maart, 15e juni, 15e september en 
15e december.
Jaarmachtiging rond de 15e februari.

                    Werkgroep Kerkbalans

De stand van de actie kerkbalans t/m 
30 april 2025 is: € 33.834,56
Alle schenkers hartelijk dank!

Betalingen

80.000

75.000

70.000

65.000

60.000

55.000

50.275

45.000

40.000

33.834

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

  5.000

Kerkbalans 2025

Gebedsintenties:
NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Kerkbalansbijdrage:
NL15 INGB 0002 5104 01 t.n.v.
H. Suitbertus Kerkbijdrage
H. Dominicus, Tiel.
Contactpersoon:
de heer P. van den Ende,
tel. 06 49794780

Grafrechten begraafplaats
J.D. van Leeuwenstraat:
NL63 RABO 0151 1977 68 t.n.v. 
Administratie R.-K. kerkhof, Tiel.

Abonnementsgeld Dominicus
Nieuws:
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel.

Andere betalingen:
NL72 RABO 0151 1056 50 t.n.v. 
R.-K. Geloofsgemeenschap
H. Dominicus.

Stichting Vrienden van de
St. Dominicus:
NL88 RABO 0362 9699 49 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de
St. Dominicus.

Caritas Werkgroep
H. Dominicus:
NL02 RABO 0151 1524 03 t.n.v. 
Caritas Werkgroep H. Dominicus, 
Tiel.

Inloophuis, Franciscushof of 
Tielse maatjes:
NL50 TRIO 0338 6902 55 t.n.v.
Stichting Diaconaal Centrum Tiel 
onder vermelding van bestemming.
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Formulieren liggen achter in de kerk en naast
de deur van de Inloopkapel. Wilt u de intentie 
in het DN hebben, dan vóór de sluitingsdatum 
(zie bij Kopij) doorgeven aan het parochie-
centrum (zie hieronder). Een intentie moet 
binnen zijn uiterlijk donderdag vóór de viering. 
Intenties voor de zondag, die pas de vrijdag 
daarvóór zijn ingeleverd, worden niet meer 
gelezen. Het stipendium voor een gewone 
intentie bedraagt € 10,00. U kunt betalen 
per bank: NL84 INGB 0001 4745 57 t.n.v. 
R.-K. Parochie H. Suitbertus, Tiel.

Intenties

Dominicus Nieuws
verschijnt 7 x per jaar.

Abonnementen en bezorgklachten:
zie rechtsonder bij Parochiecentrum.
€ 25,00 per jaar.
NL21 RABO 0151 1009 42 t.n.v. 
R.-K. Kerkbestuur Suitbertus iz. 
Dominicus Tiel

Redactie: m.m.v. Mieke van den 
Besselaar (red), Mieke Bregman, Aad 
van Dijk, Piet van den Ende, Klaas 
Faber, Peter Gruijthuijsen, Locatieraad, 
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Marita Reuvers, Marga Stevens (red), 
Paul van der Ven, Jan Verkleij, Truus 
Vogelzang, Willem Vizee, werkgroep 
Dominicus Ontmoetingen, Gerrit 
Overdijk (eindredactie)

E-mail:
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Uitgever: H. Suitbertusparochie
www.suitbertusparochie.nl

Vormgeving en druk:
Stimio Print&Sign
Morsestraat 23, 4004 JP Tiel
Tel. 0344 613636
www.stimio.nl
info@stimio.nl
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Dus Pasen en Pinksteren vallen nooit op één dag. Toch zijn er met name in het evangelie van Johannes 
sterke aanwijzingen, dat Pasen en Pinksteren wèl samenvielen. We lezen in hoofdstuk 20 vanaf vers 19, 
hoe Jezus op de avond van de eerste dag van de week te midden van zijn leerlingen verscheen en hun 
vrede toewenst. En na die ontroerende vredewens blies Jezus over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest 
(vs 23).

Twee momenten: de eerste dag van de week, dat is dus de zondag van Pasen en het woord van Jezus 
ontvangt de Heilige Geest. Zij laten heel mooi zien, Pasen en Pinksteren altijd in elkaars verlengde en 
elkaars verband moeten worden gezien. Er kan geen Pinksteren zijn, als het niet eerst Pasen is geweest. 

Johannes gaat zelfs nog een stap verder: als Jezus aan het kruis hangt, zegt Hij op enig moment: Het is 
volbracht. En dan vervolgt onze tekst: Toen boog Hij het hoofd en gaf de geest (hfdst 19, vers 30). Dus in 
de visie van Johannes geeft Jezus al vanaf het kruis de geest door aan wie daar waren: zijn moeder en de 
leerling die Hij liefhad, de apostel Johannes. Samen staan zij, Johannes en Maria, symbool voor de Kerk.

De geest geven, blazen over de leerlingen: we horen duidelijk een echo van het scheppingsverhaal, waar 
we lezen dat God de Heer de mens de levensadem in de neus heeft geblazen (Genesis 2, vers 7). 

Hier op die eerste dag van de week, de morgen van Pasen, blaast Jezus over zijn leerlingen en ontvangen 
zij zijn Geest: ze worden herschapen. Van bange mensen worden zij vrijmoedige getuigen en bewerkers 
van Gods bevrijdend handelen. Eigenlijk zijn ze van nu af geen leerlingen meer, maar gezondenen, 
apostelen, mensen met een missie. 

Johannes laat dus Pasen en Pinksteren samenvallen – een soort sint-juttemis. Het klinkt onbestaanbaar, 
zoals sint-juttemis onbestaanbaar is. Maar het is hoopvolle werkelijkheid, voor wie met de ogen van zijn 
hart durft te kijken. 

En wat zien we dan? Een mens, die ons de wonden in zijn lichaam laat zien en dan zegt: Kijk maar, voel 
maar; Ik ben het. Het kruis heeft mij gedragen, het graf mij omvat, maar de liefde van mijn Vader was 
sterker. Ik ben bij jullie en in jullie met mijn Geest.

Niks geen Juttemis: dit is het hart van ons geloof. Het gebeurde ooit, op die eerste dag van de week. Het 
gebeurt nog steeds als wij elkaar vasthouden, de oude verhalen elkaar blijven vertellen en het Brood met 
elkaar delen – tot Zijn gedachtenis.

Paul van der Ven 

 Schoonmaak kerk

Op dinsdag 17 juni is het weer schoonmaken van onze kerk!

We beginnen ’s morgens om 09.30 uur; ingang via de Ondertoon.

Komt u een keertje meedoen? Vele handen maken licht werk en u kunt 
per keer beslissen of u tijd heeft.
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      Steun het mooie werk van
      de Vrienden van Vrijthof

www.vriendenvanvrijthof.nl
NL57 RABO 0362 9626 50           

tel. 0344 613701
redactiepk@suitbertusparochie.nl

Ook uw advertentie in
Dominicus Nieuws?

Dominicus
Nieuws Tiel

0344 68 32 44
www.scholtusuitvaart.nl

‘Samen zorgzaam’
het leven vieren en afsluiten 

in de juiste sfeer…

Katholieke Belangenorganisatie
voor senioren KBO

Organisatie: KBO Gelderland Afd. Tiel e.o. 
Opgericht: 1989 
Doelgroep: ouderen boven de 50 jaar 
Activiteiten:  dagreizen, gezamenlijke maaltijden, 

ziekenbezoek, belangenbehartiging

Externe activiteiten: 
 overleg met Gemeente
  overleg met andere ouderenbonden 

PCOB
  steun bij aanvraag bijzondere 

voorzieningen en bij invullen van 
formulieren o.a. belasting

 voordelen met KBO Ledenpas

Secretariaat: de heer T. Cuijten, tel. 0344-614385
 e-mail kbo_tiel@hotmail.nl

Wij komen voor al uw vragen naar  
de onderstaande begraafplaatsen toe. 
Heeft u vragen? Wij zien u graag tussen 
8.30-11.00 uur op de begraafplaats.

Wo. 26-3  Buren, Plantsoen
Wo. 16-4  Culemborg, Achterweg 2
Wo. 7-5  Tiel, Papesteeg
Wo. 11-6  Dodewaard, Kalkestraat
Wo. 9-7  Geldermalsen, Lange Akker

GEDENKMONUMENTEN
GRAFSTENEN EN ASBESTEMMINGEN

GRAFONDERHOUD
OP DE BEGRAAFPLAATS

Voor een mooi en persoonlijk ontwerp, 
van standaard tot exclusief.  Voorzien van 
volledige garantie en rechtlegservice.

0344 634477
OOK VIA WHATSAPP BEREIKBAAR

HEEFT U 
VRAGEN?

WIJ HELPEN 
U GRAAG!

4

 

Kerkstraat 4                                                                   
4001 MB                                                                                 
Tiel                                                                
0344-610969                                      
www.esmecoiffure.nl 
esmecoiffure.tiel@gmail.com 

     

Gespecialiseerd in pruiken en maatwerk                                                      
Mediceutical voor hoofdhuid problemen                                                    
Gespecialiseerd in krullend haar                                                                                                       
24 uur per dag afspraak maken online  

 

 

Gregoriaans koor Utrecht
Op 4 april was het Gregoriaans Koor Utrecht te gast 
in onze kerk. Onder leiding van dirigent Antony 
Zielhorst zong het koor een groot aantal stukken, 
waarbij Gregoriaanse gezangen uit de goede week 
ten gehore werden gebracht. 
De zangers kwamen in stilte op door het middenpad 
en begonnen met stukken, die tijdens Palmzondag 
gezongen worden. Op het altaar stond een kandelaar 
waarop een groot aantal kaarsen brandden, die een 
voor een werden gedoofd.
De gezangen waren gekozen uit de Donkere Metten, 
nachtelijke gezangen van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Paaszaterdag. Op enig moment was de kerk helemaal donker, zoals tijdens de Paaswake. Bij de 
gezangen van Pasen werd de kerk weer verlicht. Een aantal bekende stukken mochten door de bezoekers 
meegezongen worden en dat lukte prima.
Het was een indrukwekkend concert; en zo stil de zangers binnen kwamen, zo vertrokken zij ook weer. 

Palmzondag: Passieconcert door het Tiels Madrigaal Koor
Het is al meer dan 40 jaar traditie: een passieconcert op Palmzondag. Bijna altijd vond dit concert plaats in 
de Sint Maarten, maar door de verkoop van de kerk, was er dit jaar geen mogelijkheid daar te zingen. 
Gelukkig kon het koor uitwijken naar onze Dominicuskerk; wel begon het concert een uur eerder dan 
gebruikelijk, omdat er ook nog een Poolse kerkdienst zou plaatsvinden. Zij begonnen een uur later, zodat 
het concert op een goede manier kon plaatsvinden. Circa 125 luisteraars waren aanwezig. Het concert is 
het begin van de Goede Week en wordt elk jaar onder auspiciën van de kerken georganiseerd. Jammer was 
wel, dat er geen formele vertegenwoordigers van de kerken aanwezig waren, om tijdens de opening de link 
te leggen tussen dit concert en andere activiteiten in de Goede Week.
Centraal stond de Markuspassion van Ambrosius Beber, een Renaissancecomponist, waarvan maar heel 
weinig bekend is. Bijzonder is, dat alle rollen in het stuk door het koor gezongen worden, in diverse 
samenstelling. Alleen de evangelist werd door een solist gezongen, tenor Joost van Velzen.
Naast dit hoofdwerk zong het koor nog enkele motetten. Ook de solist zong nog een prachtig werk. 
Jonathan Kooman begeleidde het koor op het koororgel en speelde ook nog twee korte stukken.
Het werd een prachtig concert, en dank aan de ‘Dominicus’, waardoor deze mooie traditie niet onderbroken 
hoefde worden.

Terugblik op twee concerten in de Dominicus

Het Pinksterfeest anno 2025

Wanneer dit blad verschijnt komt het feest van Pinksteren weer in zicht, en een waar Hoogfeest is 
en blijft het voor ons allen! 

De diepere betekenis van Pinksteren is en blijft immers de komst ooit van de Heilige Geest, en 
daarom dienen onze gedachten uit te gaan naar het grote moment dat die Heilige Geest werd 
uitgestort over de leerlingen van Jezus en dus ook over ons als een grote gift en metgezel voor 
ons allen!

Hij is en blijft een gids op ons pad bij alles wat we doen en tegenkomen in ons dagelijkse leven met 
al zijn weder vaardigheden! Als we Hem blijven volgen zullen we elke dag dichter bij God de Vader 
komen, niet alleen met Pinksteren, maar zeker het hele jaar door en de rest van het leven. Waar Hij 
zeker mee optrekt is met de zieken en armen onder ons die ook ons gebed o zo nodig hebben!

Willem Vizee
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Schola Cantorum Tiel is uitgenodigd om op zaterdag 
24 mei in de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch een Mariamis te 
komen zingen. De mis begint om half één.

De Mariamis wordt georganiseerd door de Broederschap 
van Onze Lieve Vrouw van ’s-Hertogenbosch. De stad is 
versierd met blauw-witte vlaggen en de kerk met het beeld 
van Maria wordt deze maand door heel veel pelgrims 
bezocht. Het beeld van de Zoete Moeder, zoals Maria hier 
genoemd wordt, is al sinds 1380 bekend en heeft veel 
meegemaakt. Na de beeldenstorm kwam het in Brussel 
terecht, maar na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie kwam het beeld terug naar de plek waar 
het hoorde.

In de meimaand mogen gastkoren de vieringen verzorgen en de Tielse Schola is een van de gelukkigen. 
De Schola was op 7 september jl. al een keer te gast bij een bijzondere plechtigheid en is toen gevraagd 
een van de Mariamissen te komen zingen.

Omdat het om een pelgrimsmis gaat, wordt verwacht dat 
de mensen veel kunnen meezingen.
Daarom is gekozen voor de VIIIe Mis en zullen ook het 
Regina Coeli en Salve Regina klinken. Daarnaast zingt de 
Schola enkele Gregoriaanse gezangen passend voor deze 
viering.

De viering wordt traditioneel afgesloten met het zingen van 
het Bossche Onze Zoete Moeder lied.

Van harte welkom!

Schola Cantorum Tiel

Schola zingt Mariamis in de Sint-Jan

Lucien Tros, onze voorzitter van het 
collectantencollege, lid van Mescalanza en 
initiatiefnemer van de ‘Werken van Barmhartigheid’ 
is op 26 april geridderd in verpleeghuis Vrijthof. 
Meer dan 10 jaar was hij de drijvende kracht achter 
de Stichting Vrienden van het Vrijthof. Hiernaast is 
hij in de gedecoreerde jaren actief geweest als 
voorzitter bij Serviceclub Kiwanis en Ribizz.

Lucien, namens de redactie van DN: van harte 
gefeliciteerd!

Koninklijke onderscheiding

Schuldhulpmaatje is een landelijke organisatie die destijds met 
name vanuit de kerken is gestart met als doel mensen te helpen/
begeleiden die in financiële problemen zitten of dreigen daarin 
te komen.
Sinds de zomer van 2020 heeft Tiel een eigen afdeling die opgericht 
is in nauwe samenwerking tussen de drie kerkgenootschappen: 
Dominicus, PKN en Magnificat. 
We zijn gehuisvest aan de Medelsestraat 5; precies boven de voedsel- en kledingbank.
Samen met de gemeente Tiel hebben we de afgelopen tientallen hulpvragers kunnen helpen met onze 
maatjes.
Het voert te ver om op deze plek te beschrijven wat we allemaal doen als Stichting: graag verwijs ik 
naar de landelijke site: www.schuldhulpmaatje.nl  
Vanaf die site kunt u doorlinken naar de afdeling Tiel.
Omdat de hulpvragen maar blijven toenemen (!), willen we ook ons bestuur graag uitbreiden.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met ondergetekende.
De organisatie in Tiel is volledig op orde; het kost u maar weinig tijd.

Vriendelijke groet,
Jan Verkleij, secretaris

E: jm.verkley@planet.nl
M: 0622231287

SCHULDHULPMAATJE ZOEKT BESTUURSLEDEN Lentekriebels

Als u dit leest, is Pasen inmiddels achter de rug. Ik hoop dat u deze dagen 
op een goede en leuke manier heeft gevierd. Pasen staat ook voor een 
nieuw begin en nieuw leven. Nu de lente zich aandient, zie je van alles 
gebeuren in de natuur. Door de wandelingen met mijn hond ben ik me 
bewust van alle veranderingen die zich voordoen in de natuur.

Als ik in de vroege ochtend mijn wandeling maak, dan hoor ik de vogels al 
mooi hun liederen fluiten. De natuur komt steeds verder in bloei. De 
mensen komen ook steeds meer naar buiten. Veel mensen zie je al bij de 
eerste zonnestralen hun tuin zomer klaar maken. Ik geloof dat iedereen wel toe is aan de lente en de zomer die in 
aantocht is. Het lijkt wel of iedereen vrolijker wordt nu de winter langzamerhand voorbij is en de lente daarvoor in de 
plaats komt.

In het Inloophuis komen de lentekriebels ook naar boven. Zo gebeurden er veel dingen tegelijk op een zonnige 
woensdag in april. Op die woensdag is al vroeg een groepje kokers de maaltijd aan het voorbereiden en koken voor 
de gasten. Een andere vrijwilliger is begonnen met het schoonmaken van onze tuinset. Tussendoor komt er ook nog 
iemand van het schoonmaakbedrijf de ruimtes schoonmaken. Ik ben op kantoor aan het werk. We genieten 
tussendoor van een lekker bakje koffie terwijl we bijpraten. Onze gasten genieten van een heerlijk maaltijd. Als deze 
genuttigd is, gaat een groepje heren verder met hun geplande activiteit. Onder begeleiding van Frans Ebing werken 
ze verder aan de schilderijtjes waar ze vorige week aan zijn begonnen. Andere gasten komen binnen en genieten 
van hun koffie of thee en maken een praatje. Adri komt binnen om de kaarten in te pakken voor de verkoop op 
Koningsdag. Ondertussen komt een van onze vaste gasten binnen: gezellig een spelletje Scrabble spelen met een 
vrijwilligster. Zo gebeurt er veel op een mooie zonnige dag. Het is een gezellige bedrijvigheid in het Inloophuis.

Vind je het leuk om deel te nemen aan de bedrijvigheid met de mensen in het Inloophuis? Dat kan als gast of als 
vrijwilliger.  Kom een keer binnenlopen en proef de sfeer. We ontvangen je graag met een kopje koffie of thee en 
staan je graag te woord. 

Truus Vogelzang
Coördinator Inloophuis Tiel
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Tel. +31 (0)6-16170401
info@steenhouwerijrijksen.nl

www.steenhouwerijrijksen.nl

Uitvaartverzorging Jan Tijssen

Net iets persoonlijker en geheel volgens uw eigen wensen

Kloosterstraat 10
4001 NC Tiel
Telefoon 0344 61 30 07
b.g.g. 06 51 591 128
E-mail: jantijssen@uvjt.nl

Kijk eens op onze website
www.uitvaartverzorgingjantijssen.nl

WE HEBBEN U NODIG, jong - oud - vrouw – man!!!!!!!

Vrijwilligers vacatures

We hebben nog steeds een tekort aan vrijwilligers voor de volgende 3 speciale gebieden of 
taken. Wanneer u zich aangetrokken voelt om één van deze taken op u te nemen, meldt u zich 
dan a.u.b. aan, we hebben uw hulp hard nodig!!

1 R.K. Begraafplaats J.D. van Leeuwenstraat
Heerlijk in de open lucht bezig zijn op onze R.-K.-begraafplaats voor de bestrijding van 
onkruid, dit kan op afroep binnen een groepje, of u gaat zelfstandig aan de slag, op het 
moment dat het u uitkomt. De kapel van de  begraafplaats kan gebruikt worden voor rust met 
koffiiehoek.
Onze beheerder Joost van Luijn kan u daar alles over vertellen.  
Telefoon Joost:  06-5123059
E-mail Joost:  jdvl.tiel@suitbertusparochie.nl 

2. Livestream Dominicuskerk
Sinds enige tijd worden er wisselend vieringen vanuit Tiel of Houten via YouTube uitgezonden.
Voor het verzorgen van de livestream uitzendingen vanuit onze Dominicuskerk zijn we op zoek 
naar een paar enthousiaste personen die enige zondagen of bijzondere vieringen per jaar de 
streaming mede willen gaan verzorgen. Dit gebeurt vanaf een eenvoudig te bedienen IPad, via 
een speciale app waarmee de 2 camera’s te bedienen zijn.
Bert Spaan kan je daar alles over vertellen.
Telefoon Bert:  06-44264694
E-mail Bert:  b.spaan2@kpnplanet.nl

3. Onderhoud binnentuin van de kerk-parochiecentrum
Sinds het wegvallen van de vrijwilliger die het onderhoud van de binnentuin tussen de kerk en 
het parochiecentrum verzorgde, is het steeds moeilijker geworden om deze binnentuin netjes  
verzorgd te houden door een tekort aan man-/vrouwkracht.
Welke enthousiaste mensen willen deze taak op zich nemen? Er behoeft uiteraard niet elke 
week aan gewerkt  te worden, maar dat kan op eigen inzicht of in overleg met elkaar, wanneer 
het weer nodig blijkt dat er geschoffeld of gesnoeid moet worden.
Jaap van den Berg kan u daar alles over vertellen.
Telefoon Jaap:  06-42832158
E-mail Jaap:  liesjebroers@hotmail.com

SAMEN DRAGEN WE ONZE KERK en onze voorzieningen!
Draag uw steentje bij.

Oproep voor vrijwilligers
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Lekker op weg met een auto
van 

Rolweg 45, 4104 AV Culemborg
Mulders Culemborg

Franklinstraat 2, 4004 JK Tiel
Mulders Tiel

0344 616 147 0345 470 960

www.mulders-autogroep.nl.Scan de QR-code of bezoek ons via:

Weurtseweg 301, 6541 AT Nmegen
Mulders Nmegen

024 350 3000

Pelgrimstocht door Nederland  
loopt ook door de Betuwe!

In 2025 vieren we twee jubilea: 800 jaar het Zonnelied van Franciscus 
van Assisi en 
10 jaar de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus. 
Samen laten ze zien dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is en 
we samen in één huis leven. Waarin we met respect moeten omgaan 
met de aarde en met de armen. En waar we mogen genieten, 
verwonderen, en zorgen voor elkaar. 

Loop (eventueel een stukje) mee op 
 - zaterdag 14 juni van Amerongen via Maurik naar Tiel
 - zaterdag 28 juni van Tiel naar Blauwe Sluis

Wil je zelf ook een of meer dagen een route meelopen: alle informatie over de routes en het aanmelden 
is te vinden op:  www.zonnelied-laudatosi.nl

Vervoer: 
Op vragen over vervoersmogelijkheden van en naar het eindpunt van een route heeft de organisatie aangegeven dat 
zij zelf een 8-persoonsbusje hebben dat heen en weer kan rijden. Mensen kunnen zich daarvoor aanmelden door 
een mail te sturen naar info@franciscaansebeweging.nl. 
Het busje rijdt over het algemeen na de wandeling terug naar het startpunt en een intercity station. Het is ook 
mogelijk om aan het begin van de wandeldag op het eindpunt op te stappen en mee naar het beginpunt te rijden. 
Het vraagt altijd wat planning en ze kunnen bij veel animo niet garanderen dat er voor iedereen plek is. Ze moedigen 
mensen ook aan zo zelf creatief te zijn met vervoer en samen rijden.
Als je jezelf aanmeldt voor een etappe kun je aangeven of je je gegevens willen delen met de andere wandelaars, 
dan kun je zelf samen reis afspraken maken.

Aandacht in Tiel voor de pelgrimsgangers!
Op 14 juni loopt de dagroute (19,3 km) van Amerongen naar Tiel. Aan het einde van de tocht worden de wandelaars 
welkom, met warme en koude drankjes, geheten op de Franciscushof. 
Daar horen ze het bijzondere verhaal van deze unieke Stadsmoestuin. 
Voordat ze op weg naar huis gaan wordt de dag afgesloten met een gebed.

Op 28 juni start de dagroute (16,6 km) van Tiel naar Blauwe Sluis in de Dominicuskerk.
De pelgrims worden ontvangen met koffie, thee en iets lekkers. Ze krijgen een korte rondleiding door onze kerk met 
aandacht voor het verhaal van het gebouw en de kunstwerken die er zijn.
Na een gezamenlijk reisgebed gaan de wandelaars op pad naar het Voetveer over de Waal op hun tocht naar 
Blauwe Sluis.

Aad van Dijk, Franciscushof 
Mieke van den Besselaar, werkgroep Groene Kerk 

Marialof en Mariavesper mei 2025

Een goede gewoonte in onze H. Dominicus-geloofsgemeenschap is het Marialof in de meimaand.

We besteden aandacht aan Maria door via haar te bidden, 
mooie Maria-liederen te zingen en de rozenkrans te bidden. 
De liederen worden ondersteund door het Walburgkoor 
onder leiding van Reinier de Wit.

Het Marialof is elke dinsdagavond in mei om 19.00 uur in de 
dagkapel van onze H. Dominicuskerk te Tiel. 

Daarnaast zal op woensdag 21 mei een oecumenische 
Mariavesper worden gehouden. Het zal een viering worden 
van liederen, gebeden en schriftlezingen waarin de kracht 
van Maria centraal staat. De viering is bedoeld voor alle 
gezindten en nationaliteiten om samen te komen rond de 
Heilige Moeder Maria. De viering vindt plaats op woensdag 
21 mei 2025 om 19.00 uur in de H. Dominicuskerk Tiel. 
We zien u graag op deze avond.

U bent van harte welkom bij zowel het lof als het vesper.

Met vriendelijke groet, 

Peter Gruijthuijsen en Marie-José Van Loon 

Kennisgeving van automatisch incasso DominicusNieuws

Beste lezers,

Graag informeer ik u van het volgende, voor degene die ons hiervoor hebben gemachtigd, rond 26 
mei wordt de incasso voor het lidmaatschap van DominicusNieuws 2025 afgeschreven. De 
abonnementsprijs voor het parochieblad is verhoogd, dit heeft u kunnen lezen in een vorige editie. 
De prijs is € 25,00.

Piet van den Ende
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Dominicus

ZOMER programma 2025 
Dominicus Ontmoetingen   

ZOMERPROGRAMMA   -   3X ‘FILM & THÉ COMPLET’! 
In de zomermaanden juli/augustus organiseert Dominicus Ontmoetingen 3x een gezellige 
zondagmiddag met ‘Film & Thé Complet’ van 13.45 – 17.00 uur. 
Onder het genot van een heerlijk kopje thee met lekkernijen kijken naar een mooie film! 

Dit jaar heeft Joke van Winden drie prachtige films met een vleugje jeugdsentiment 
gekozen. Geniet mee van deze ‘reis in de tijd’! 

Met een nostalgische keuze heeft Joke van Winden een serie van drie 
prachtige films samengesteld. Romantiek, suspense en onversneden 
humor! 

Zondag  27  juli  - Some like it hot 
Zondag  17 augustus – West Side Story 
Zondag  31 augustus – De naam van de roos 

Programma van 13.45 – 17.00 uur 
- Inloop vanaf 13.45 uur – thee en lekkers
- Om 14.00 uur een korte inleiding op de film
- Film bekijken
- Na afloop nabespreking met thee en lekkers
- Einde om 17.00 uur

 Filmserie 

Wil je deze zomer op zondagmiddag eens iets anders doen, meld je dan aan. 
Je bent van harte welkom! 

Inschrijven: zend een email aan: 
mvdbesselaar@telfort.nl 

Alle inschrijvers ontvangen een bevestiging van hun inschrijving. 
Deelnemers ontvangen een uitnodiging per bijeenkomst. 
De kosten per deelnemer bedragen € 5,- per bijeenkomst, ter plaatse te voldoen. 

We kijken uit naar onze ontmoetingen in deze zomer. We zien je graag komen! 

De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, Saskia Lichtenbeld, Agnes Verbeek, Heleen 
Schoots en Mieke van den Besselaar 

Dominicus

 

Dominicus ontmoetingen: nog 3 
bijeenkomsten voor de zomer!  

 
 

Do 22 mei Spiritualiteit Leo de Graaff Engelen: hemelse helpers 
Do 5 juni Geschiedenis Désirée Krikhaar Geloofsbelijdenis van Nicea 
Do 19 juni Film 3 Joke van Winden ‘Freedom writers’ 

 
 

Joke van Winden heeft nog een laatste bijzondere film voor ons in  
petto: 
donderdag 19 juni: Freedom writers 
 

We starten met een korte inleiding op de film. Na de film is er de 
lunch. Na de lunch begeleidt Joke het gesprek over de betekenis 
van wat we gezien hebben. 
Tijd: van 11.00 uur tot ongeveer 14.00 uur 
 

     
Films 

     
 

Geloofsbelijdenis van Nicea 
Deze geloofsbelijdenis is de klassieke oud-kerkelijke belijdenis. Zij 
is op naam gesteld van het Concilie (kerkvergadering) dat in 325 in 
Nicea (in het huidige Turkije) gehouden is. De tekst is vastgesteld 
op het Concilie van Constantinopel (Istanbul) in 381. Door de 
uitspraken van het Concilie van Chalcedon (tegenover Istanbul) in 
451 heeft deze belijdenis algemene erkenning gevonden. 
Désirée Krikhaar neemt ons mee in de geschiedenis! 
donderdag 5 juni – 11.00 uur 

            
Geloofsbelijdenis van Nicea   

             
      
Engelen: hemelse helpers 
 

        
 

 

Leo de Graaff : 
De rooms-katholieke kerk leert dat ieder mens een 
engelbewaarder heeft. Vinden wij deze voorstelling ook in de 
Bijbel? Wij willen met elkaar van gedachten wisselen over de 
betekenis en de verschillende functies van engelen in de Bijbel.  
We kunnen ons ook afvragen of engelen nog van betekenis zijn 
in onze tijd. 
donderdag 22 mei – 11.00 uur 

 

Aanmelden bij: mvdbesselaar@telfort.nl! 
 
De werkgroep Dominicus Ontmoetingen: Thea Merks, José Heslenfeld, Saskia Lichtenbeld, Agnes 
Verbeek, Heleen Schoots en Mieke van den Besselaar 
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Het oog wil ook wat

Een mooi pad, dat hadden we nodig. In het voorjaar was 
er veel (te veel) water gevallen; zelfs met de fiets bleef je 
steken in de modder. Het was geen gezicht. Na de vele 
regen kwam er een heel lange droge tijd. Dat gaf ons de 
gelegenheid om een flinke portie houtsnippers te 
bestellen. En dat werkt onmiddellijk. Het ziet er ineens 
veel verzorgder uit. In het begin is het met de fiets nog 
wel even de kleinste versnelling zoeken om er doorheen 
te komen, maar gaandeweg wordt het makkelijker en zo 
past het bij het beginnende seizoen met zijn nieuwe en 
verse producten

Asperges, de eerstelingen van de oogst
Zo komen ze 
onder het plastic 
vandaan. Boven de 
grond wat je ziet 
en nog mooie 
stukken verborgen 
onder de zanderige 
grond. Bij elkaar 
een mooi maaltje.  
De asperge is de 
eerste groente die 
we in de tuin 
kunnen oogsten. 
Nou niet helemaal 
want de rucola is 
ook een vroege 
groeier en dus ook 
al oogstbaar. Maar 
met asperges 
oogsten we meer 
bewondering 
omdat die nog 

steeds de naam hebben van het witte goud. We hebben 
trouwens ook veel groene asperges, die soms ook erg 
gewild zijn, vooral omdat je ze niet hoeft te schillen. Dat 
scheelt veel werk.

Aardbeien, de zomerkoninkjes
De eerste twee aardbeien hebben we al verorberd. 
Onder de platte ramen hebben we ze een paar weken 
eerder dan in de volle grond, maar als u dit leest zitten 
we midden in de aardbeienpluk. Daar is altijd veel vraag 
naar omdat de kwaliteit wat smaak betreft onovertroffen 
is. Wat betreft de houdbaarheid zitten we in de min, 

maar wat wil je: aardbeien lekker lang kunnen bewaren 
ten koste van de smaak, of ze heel snel heel lekker naar 
binnen werken. Bij elk bakje dat we verkopen zeggen we 
ook: niet te lang bewaren; snel ervan genieten. En wat 
we niet onmiddellijk verkopen gaat in de jamverwerking. 

Steeds mooier
Het wordt steeds 
mooier in onze 
Franciscushof. We 
werken met 
teeltwisseling. Dat 
houdt in dat we 6 
velden hebben met 
elk 6 bedden. Een 
van onze 
medewerkers heeft 
in 3D geprint en 
daar zijn de cijfers 
uitgekomen, de 3 
omdat het gaat over 
veld 3 en de 
onderstaande 1 omdat dit het eerste bed is op veld 3. 
De andere bedden hebben geen nummer behalve de 6e, 
dan is helder dat daar het laatste bed van datzelfde veld 
ligt. En zo kunnen we makkelijker terugvinden wat er in 
elk bed gepland staat.

Zonnelied pelgrimstocht
Op zaterdag 14 juni 
ontvangen we op de 
Franciscushof de 
wandelaars van de 
Zonnelied pelgrimstocht. 
Het is dit jaar 800 jaar 
geleden dat Franciscus 
zijn beroemde zonnelied schreef. Laudato Si, in het 
Italiaans: Geprezen zijt Gij. Een loflied op de Schepper 
om broeder zon en zuster maan en moeder aarde. 
Laudato Si is ook naam van de groene encycliek van 
paus Franciscus die hij 10 jaar geleden het licht deed 
zien. De Franciscaanse beweging heeft een tocht door 
het land opgezet op een aantal zaterdagen. Op 14 juni 
gaat de tocht vanuit Amerongen over Maurik naar Tiel, 
waar we de wandelaars op de Franciscushof ontvangen. 
Stukjes van de route kunnen meegelopen worden. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij de werkgroep Groene 
Kerk, of bij mij.
Aad van Dijk tel. 06 48790668.

.

Aad van Dijk  

Franciscushof, de tuin waar mensen 
aarden en welkom zijn

In memoriam
In de vroege ochtend van Tweede Paasdag 2025 is paus Franciscus overleden.
De dag ervoor had hij nog vanaf het balkon van de Sint Pieter de zegen ‘Urbi et 
Orbi’ uitgesproken voor alle bezoekers op het Sint Pietersplein. ’s Middags had hij 
nog in zijn pausmobiel rondgereden over dat plein en mensen gezegend. Hij is in 
het harnas gestorven. Tot het laatst toe dienstbaar in zijn functie als herder. 
Begaan met de mensen die alles verloren hadden bracht hij zijn eerste 
werkbezoek aan Lampedusa om daar te midden van de bootvluchtelingen een 
teken van hoop te zijn. Benaderbaar, toegankelijk, open en direct bracht hij in de 
12 jaar van zijn pontificaat een nieuwe warmere sfeer in de wereldkerk. Het 
Synodale proces dat door hem wereldwijd op gang is gebracht, gaf een luisterend 
oor aan de leden van de kerk. Het eindrapport van dat proces verschijnt eind april 
in de Nederlandse vertaling. En daarmee is het nog niet klaar. Paus Franciscus 
heeft een vervolgperiode van drie jaar aangekondigd om de aanbevelingen uit het 
slotdocument uit te werken in voorstellen en plannen voor verandering.
We gaan hem missen in zijn bezieling, in zijn spiritualiteit, in zijn eigen wijze van 
herder zijn. Ook in Tiel.
Op vrijdagavond 25 april hebben we in de Dominicuskerk tijdens een avondwake stilgestaan bij zijn leven en hebben we 
gebeden voor het zielenheil van Paus Franciscus. Droevig en hoopvol, dat de dood niet het einde is.
Moge hij worden opgenomen in het paradijs in de glorie van de opgestane Heer.

Velen van u zullen ook de uitvaart van de paus op televisie hebben gezien. Eerst een indrukwekkende viering vanaf het 
Sint-Pietersplein en daarna de tocht door Rome. Indrukwekkend was dat de stoet werd opgewacht door de armen van 
Rome en leden van de LHBTI+-gemeenschap. 

Gebed voor de zielenrust van paus Franciscus

Een nieuwe paus – Habemus papam
Het conclaaf, de bijeenkomst in de Sixtijnse kapel waar de kardinalen de paus kiezen, begon op 7 mei en tot verrassing 
van velen was er een dag later al witte rook. Live konden we op televisie de presentatie van de nieuwe paus zien: Leo XIV. 
Een veelbelovende naam. Paus Leo XIII immers was het die de kerk een sociaal gezicht gaf met zijn encycliek Rerum 
Novarum. De vernieuwingen die paus Franciscus begon (zoals het synodaal proces) zullen door hem zo goed als zeker 
worden voortgezet.

Gebed voor de paus
God, herder en bestuurder van alle gelovigen, 
zie genadig neer op uw dienaar Leo, 
die Gij aan het hoofd van uw Kerk hebt willen stellen; 
geef hem, vragen wij, door woord en voorbeeld 
tot heil te zijn aan hen over wie hij is aangesteld, 
opdat hij samen met de hem toevertrouwde kudde 
tot het eeuwig leven kome. 
Door Christus onze Heer. 
Amen.

(bron: RKdocumenten.nl)

Bij het overlijden van paus Franciscus  

God, onze Vader, 
wij bidden U 
voor uw trouwe dienaar, paus Franciscus. 
Met liefde en grote toewijding 
heeft hij uw Kerk geleid. 
Moge zijn werk onder ons 
blijvend vrucht dragen. 
Geef dat velen delen
in de vreugde van het Evangelie 

dat hij met ijver heeft verkondigd. 
Wij vragen U: 
laat hem nu thuiskomen bij U, 
want hij heeft zijn hoop gesteld op Jezus, 
de verrezen Heer, 
die met U leeft in eeuwigheid. 
Amen. 

(bron: de Bisschoppenconferentie van België)
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Na een eerste zondag+ viering op 2 februari, die in het teken stond van Maria Lichtmis was er nu een zondag+  met 
palmpasen waarbij de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht wordt.

Zondag + is Suitbertusbreed en is bedoeld om met name jongeren aan te trekken en warm te krijgen om hun 
geloofservaring samen te delen. De dag begon om 9.00 uur met een gezamenlijk ontbijt en daarna werden diverse 
workshops aangeboden die verbindend en inspirerend werken. Deze vieringen proberen we op diverse manieren 
onder de aandacht te brengen o.m. door flyers die ontworpen werden door Celina.

Bij mij ging al vroeg de wekker, ik zou om 8.00 uur in het parochiecentrum zijn om samen met Adri Enthoven de 
laatste hand te leggen aan het ontbijtbuffet.

Om 9.00 uur kwamen de eerste gasten, al dan niet vergezeld van hun ouders, om zich te goed te doen aan het 
ontbijt. Het ontbijtbuffet bestond uit matzes, krentenbollen, brood, kaas, huisgemaakte jam van Annette en natuurlijk 
mochten er geen eieren ontbreken. Cisca had maar liefst 60 eieren gekookt. Het verdient even te vermelden dat 
matzes volgens Joodse traditie ondermeer met Palmpasen gegeten worden. Het ontbijt was zeer geslaagd, er was 
aandacht voor elkaar, gezelligheid en verbinding. Na het ontbijt waren er drie workshops, een dia-presentatie van de 
kruisweg van Mgr. Wierts verzorgd door Wies Sarot;  Monica verzorgde de “7 kruiswoorden raken ons” en voor de 
jeugd was er een workshop waarbij palmpasenstokken versierd werden. Bert Spaan had prachtige 
palmpasenkruisen gemaakt.

Onder toeziend oog van Jan van Loon waren de dames van de E.H.-communiewerkgroep, Renee Wammes en 
Jenny Mels, druk in de weer. De jongeren genoten volop en hun inspiratie en creativiteit kwamen tot uiting in mooie 
palmpasenkruisen waarbij diverse materialen gebruikt werden die een betekenis hebben. En natuurlijk mocht het 
haantje niet ontbreken, dat staat symbool voor het breken en verdelen van het brood door Jezus bij het laatste 
avondmaal op Witte Donderdag.

Tom van Oostrom was aanwezig en ontpopte zich als een ware fotograaf en wist vele mooie momenten vast te 
leggen.

Na de workshops was er aansluitend een prachtige viering waarin Pastoor Hogenelst en Wies Sarot in voorgingen. 
In processie liepen zo’n 50 kinderen door de kerk met hun kleurrijke Palmpasenstokken. Het Doreminicuskoor, o.l.v. 
Sarah en Merijn, liep voorop en bracht in de viering stemmige liederen ten gehore.

Ook was er voor de allerkleinsten een woord- en communieviering, verzorgd door Maartje.

De viering was druk bezocht er waren zo’n 230 aanwezigen. Na afloop van de viering was er in de 
ontmoetingsruimte koffie met iets lekkers, Annette had gebak gemaakt en Sylvie Ann had hartige 
bladerdeegstengels gemaakt. Er ontstonden tijdens het koffiedrinken nog mooie gesprekken, tijd dus voor 

Zondag+ viering Palmpasen 13 april  ontmoeting. Men vond het een mooie “ouderwetse viering” met een vernieuwend tintje. Kortom een geslaagde 
zondag+  viering om met een voldaan gevoel op terug te kijken en zeker voor herhaling vatbaar met Pinksteren. 
Hopelijk zien we elkaar weer in grote getale terug.

Rest mij nog iedereen te  bedanken die op welke wijze ook een bijdrage geleverd heeft aan deze mooie en 
geslaagde viering.

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de werkgroep, aanmelden kan bij Wies Sarot, Jan van Loon of 
Marita Reuvers.

  
 

Namens de werkgroep Zondag + viering,
Marita Reuvers

Kom kijken in onze binnentuin!

Op de oproep in de 
vorige DN voor 
'groene handen' om 
de binnentuin van 
het parochie-
centrum aan te 
pakken, is 
gereageerd! Ria en 
Joop van Zuilen zijn 
aan de slag gegaan 
en het resultaat is 
verbluffend! Zo 
mooi staat het er nu 
bij! Kom kijken en 
geniet!



18 19DN 1187 - mei/juli 2025 DN 1187 - mei/juli 2025

De Dominicuskerk en de Protestantse Kerk Tiel hebben samen een nieuwe opzet gemaakt voor de leden van hun 
geloofsgemeenschappen voor wat voorheen het ‘programma Vorming en Toerusting’ heette. Een nieuw 
samengestelde oecumenische werkgroep, met leden en voorgangers uit beide kerken, heeft een nieuwe opzet 
bedacht, uitgewerkt en de naam LEERHUIS meegegeven.

Dit Oecumenisch Leerhuis Tiel heeft als doel om gelovigen de mogelijkheid te bieden tot verdieping van hun geloof 
te komen. Aan de hand van een thema uit de bijbel wordt gekeken naar de vragen die het geloof voor ieder met zich 
meebrengt, eerder dan het geven van kant en klare antwoorden. Samen op onderzoek -  een gezamenlijke 
ontdekkingstocht.

De gekozen opzet is thematisch: een verhaal uit de bijbel staat centraal gedurende 4 bijeenkomsten van 1,5 uur.  
Vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende werkvormen wordt er met diverse begeleiders samen naar 
het verhaal gekeken, waarbij steeds de vraag gesteld wordt  naar de betekenis voor de deelnemers.
Als eerste thema is gekozen voor de scheppingsverhalen in Genesis: de relatie tussen God en mens.

De deelnemers aan dit eerste Leerhuis hebben in de eerste bijeenkomst het Genesisverhaal verkend: vanuit de 
oppervlakte van de tekst zijn we op zoek gegaan naar de diepere lagen van de bijbeltekst. 
In de tweede bijeenkomst hebben we vanuit een aantal schilderijen van Chagall gekeken naar de betekenis die deze 
kunstenaar aan het scheppingsverhaal gaf. Aan de hand van symbolen kon ieder daarna aangeven welk aspect van 
die betekenis voor hem/haar het meest herkenbaar was.
Ter voorbereiding van de derde bijeenkomst werd de deelnemers gevraagd zelf een lied, een tekst, een plaat, foto of 
een kunstvoorwerp op te zoeken dat de betekenis van ‘de schepping: de relatie tussen God en mensen’ voor hen 
weergeeft. In de derde bijeenkomst hebben we die individuele beelden met elkaar besproken. Na de pauze hebben 
we de visie van Franciscus van Assisi op de schepping gedeeld, zoals hij die heeft weergegeven in zijn ‘Zonnelied’. 
Wij zijn onderdeel van die schepping.
De laatste bijeenkomst van deze cyclus bestond uit een ‘huiskamerviering’, waarbij de elementen uit de drie 
voorafgaande bijeenkomsten werden ingebracht. De viering liep over in een gezamenlijke maaltijd. Een 
indrukwekkend moment was de afsluiting: bij het aansteken van een kaarsje gaf iedere deelnemer een voorbede 
mee. 

Uit de evaluatie is gebleken dat de deelnemers de nieuwe opzet als fijn hebben ervaren. Er was genoeg ruimte voor 
ieders inbreng. De oecumenische opzet vond men speciaal en verrijkend. Om op deze wijze met een thema uit de 
bijbel bezig te gaan leverde verdieping op.

De oecumenische werkgroep heeft besloten om door te gaan op deze weg. Voor het najaar wordt een tweede 
Oecumenisch LEERHUIS voorbereid. De data zijn al vastgelegd: 1 en 22 oktober, 5 en 19 november. Het tijdstip 
steeds van 20.00-21.30 uur. De locaties zijn wisselend bij de Dominicuskerk en bij de Ontmoetingskerk. In een 
volgend nummer van Dominicus Nieuws zal aandacht besteed worden aan de inhoud van het nieuwe thema en 
wordt aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor deelname.

De oecumenische werkgroep Leerhuis: Detlef Bohlken, 
Peter Minnema, Aad van Dijk, Heleen Schoots, Joke van 
Winden, Floor Wewerinke en Mieke van den Besselaar.

Afbeelding: Marc Chagall

Het scheppingsverhaal uit Genesis in het OECUMENISCH LEERHUIS TIEL Terugblik op een jaargang Van Harte Katholiek

Sinds ik met emeritaat (pensioen) ben als dominee bij de PGTiel zing ik met plezier bij het rouw- en trouwkoor en bij 
‘Soli’.
Daardoor trok de oproep van Wies Sarot in de Hartslag van de zomer van 2024 mijn aandacht. 
Ze ging een cursus geven voor wie zich wilde voorbereiden op het sacrament van de Doop of het Vormsel. Haar 
oproep was zo geformuleerd dat ik er ook ruimte in las om in te steken als belangstellende.
Dat heb ik graag gedaan.
Het was een stevige cursus, met een map vol artikelen ter voorbereiding.

Beginnend bij de opbouw van de Bijbel en 
afsluitend met een inleiding op de driedaagse 
viering van Pasen (het Paastriduüm), dat één 
geheel is.
Daartussen kwamen onder meer het Synodaal 
Proces, de Sacramenten en de 
Geloofsbelijdenissen (Nicea en het Apostolicum) 
voorbij, maar ook de Sociale Leer van de kerk en 
wat je zelf als vrijwilliger kan doen binnen de 
geloofsgemeenschap en de Heiligenkalender.
Dertien avonden kwamen we bij elkaar vanaf 
oktober tot kort na de Paaswake.
Wies trok het geheel maar het was tegelijk een 
mooie manier om met het hele pastoraal team 
kennis te maken; iedereen verzorgde twee 
avonden.
En het bleef niet bij theorie: er hoorden vijf 
vieringen bij de cursus, zodat wat we leerden 
zichtbaar werd in de liturgie.

Beginnend bij Allerzielen, daarna de viering op Aswoensdag en, 
wat ik heel indrukwekkend vond: de Catechumenenzalving op de 
eerste zondag van de veertig dagentijd in Houten, waar de 
geloofsleerlingen werden gezalfd als voorbereiding op hun Doop 
of Vorming in de Paasnacht. Als steun in de rug.
Als laatste waren er de vieringen in de Goede week uitlopend op 
de Paaswake waar zes van ons gedoopt en elf gevormd werden.

Wat ik het mooiste vond van het hele jaar was dat er zo 
verrassend veel jonge mensen op afgekomen waren. Met een 
enorme openheid en gretigheid om te leren over geloof en kerk, 
dat trof me. 
We waren met vier ouderen onder de deelnemers, naast de leden 
van het pastoraal team. En zo werd het door het jaar heen soms 
ook een open geloofsgesprek tussen de generaties. 
De sfeer was heel goed. Er was aandacht voor elkaar, ieder deed 
moeite geen avond te missen, en onderling was er begrip voor de 
heel verschillende achtergronden van waaruit we kwamen. 
Wies zorgde ervoor dat er altijd een symbolische verbeelding van 
het thema van de avond op de tafel stond waar we de kring 
omheen vormden. 
Iedere avond begon en besloot ze met een vrij gebed, of een van 

de gebeden van de kerk: het Onze Vader, het Wees Gegroet en het Angelus. Voorafgegaan en besloten door een 
kruisteken.  
Het woord “geloofsopvoeding” komt in me op terwijl ik dit schrijf. Je werd een jaar lang ingewijd in de symboliek, de 
taal en de gebruiken van de kerk. 
Ingewijd om zelf jouw plek in te kunnen nemen binnen de geloofsgemeenschap. 
Ik kan het jullie allemaal van harte aanbevelen, voor het eerst of als verfrissende herhaling.

Mieke Bregman



St. Dominicuskerk

Elke zondagmiddag is er een
Eucharistieviering in de

Poolse taal om 16.00 uur.

Na de zondagsviering is er 
koffiedrinken achter in de kerk.

Dagelijks gebedskwartier om 9.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Zondag 25 mei 11.00 uur: Eerste Heilige Communie
Hand. 15,1-2.22-29, Apok. 21,10-14.22-23, Joh. 14,23-29
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Intenties: Gerard Telkamp, Roef de Wit
Wil de Rond-van Gerven
Collecte: Pastorale werk
Deurcollecte: Week Nederlandse missionaris

Dinsdag 27 mei 19.00: Marialof
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Walburgkoor

Donderdag 29 mei 11.00 uur: Hemelvaart van de Heer
Hand. 1,1-11, Heb. 9,24-28;10,19-23, Lc. 24,46-53
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Cantors
Lector: Peter Gruijthuijsen
Collecte: Pastorale werk

Zondag 1 juni 11.00 uur: 7e zondag van Pasen
Hand. 7,55-60, Apok. 22,12-14.16-17.20 Joh. 17,20-26 
Eucharistieviering
Voorganger: P. Kuipers
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Geneviève Galjé
Intenties: Roef de Wit
Collecte: Pastorale werk

Zondag 8 juni 11.00 uur: Pinksteren
Lc. 19,28-40, Jes. 50,4-7, Fil. 2,6-11 Lc. 22,14-23,56
Zondag+/Eucharistieviering 
Voorgangers: F. Hogenelst en W. Sarot
Koor: Chantiel
Lector: Cis de Bell
Intenties: Jaargetijde: Martine Bolhaar
Jaargetijde: Gerard van Zelst, Roland van Meurs
Wil de Rond-van Gerven, Riet Schasfoort
Gerard van Leur, José en Nico Koopmans-de Leeuw
Collecte: Pastorale werk

Maandag 9 juni 11.00 uur: H. Maria, Moeder van de Kerk
Gen. 3,9-15.20, Joh. 19,25-34
Eucharistieviering 
Voorgangers: F. Hogenelst 
Koor: Cantors
Lector: Brigitte Duynstee
Collecte: Onderhoud kerk

Zondag 15 juni 11.00 uur: H. Drie-eenheid
Spr. 8,22-31, Rom. 5,1-5, Joh,16,12-15
Eucharistieviering
Voorganger: P. Kuipers
Koor: Mescalanza
Lector: Marita Reuvers
Intenties: Roland van Meurs
Collecte: Pastorale werk

Zondag 22 juni 11.00 uur: Sacramentsdag
Gen. 14,18-20, 1 Kor. 11,23-26, Lc. 9,11b-17 
Eucharistieviering
Voorganger: O. Swijnenberg
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Peter Gruijthuijsen
Intenties: Roef de Wit
Collecte: Koffiegroep

Zondag 29 juni 11.00 uur: HH. Petrus en Paulus
Hand. 12,1-11, 2 Tim. 4,6-8.17-18, Mt. 16,13-19
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Doreminicus
Lector: Helna Coenen
Intenties: Wil de Rond-van Gerven, Gerard Telkamp
Collecte: Pastorale werk

Zondag 6 juli 11.00 uur: 14e  zondag door het jaar
Jes. 66,10-14c, Gal. 6,14-18, Lc. 10,1-12.17-20
Eucharistieviering
Voorganger: P. van der Ven
Koor: Soli Deo Gloria
Lector: Jan van Loon
Intenties: Jan Gerritsen, Roef de Wit

Zondag 13 juli: raadpleeg de website 

Lingewaarde

Geen viering

Vrijthof

Woensdag 4 juni 10.15 uur
Eucharistieviering
Voorganger: F. Hogenelst
Koor: Walburgkoor

Zondag 29 juni 10.15 uur
Woord- en Gebedsdienst
Voorganger: P. Gruijthuijsen
Koor: Mescalanza

Walstede

Geen viering

Wijzigingen voorbehouden
zie: www.suitbertusparochie.nl/agenda


